
 
 

Uitnodiging Wandeling  
20 juni 2026 Kranenburg - Molenhoek 
 
Beste Pelgrims, 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we een etappe gelopen hebben in het gebied van de Walk of 
Wisdom. Wij vonden dat het wel weer eens tijd werd om op verkenning te gaan in deze 
inspirerende en mooie omgeving.  
 
Wij nodigen jullie uit om op 20 juni mee te wandelen.  
We nemen bus 58 om 9.25 uur vanaf station Nijmegen en stappen uit vlakbij de rotonde aan het 
begin van Kranenburg.  
 
We beginnen dan met koffie of thee, al dan niet met wat lekkers bij de bakker en een sanitaire 
stop. We brengen een bezoekje aan de Petrus en Pauluskerk en voor wie dat leuk vindt, neem je 
pelgrimspaspoort mee. Er ligt daar namelijk een stempel. Hierna starten we met de wandeling 
en lopen we o.a. door het mooie Reichswald naar Molenhoek. We eindigen dus niet waar we 
begonnen zijn vandaag. Met het OV komen is dus aan te bevelen.  
 
Verder nemen we onze eigen lunch mee en vinden we onderweg vast een leuke plek om deze op 
te eten. Neem een zitmatje mee!  
 
Een dag van heerlijk wandelen, zelfvoorzienend zijn, genieten en ontmoeten.  
We zullen St. Clara vragen ons gunstig gezind te zijn v.w.b. het weer.  
 
Zoals jullie van ons gewend zijn vragen wij voor de kosten voor deze dag om een bijdrage in de 
donativopot. Wie wat meer missen kan draagt een steentje bij voor wie wat minder goed bij kas 
zit. En zo kunnen we allemaal genieten van het moois een camino voor een ieder kan betekenen.  
De bijdrage mag contact maar kan ook middels een QR code.  
 
Wie heeft er zin om mee te gaan?  
 
Etienne en Anita  
 
Het noodnummer voor de 20ste is 06 28912163 en/of 06-11124495 
 


