Verslag Bloesemtocht wandeling
Zaterdag 18 april — geschreven door Karin Beks

We verzamelen ons bij station Nijmegen-Lent.

Ik kon gebracht worden; een klein kwartiertje van mijn huis.

Bij aankomst stond al een grote groep wandelaars te wachten...kon niet missen, dit
moet de groep regio Arnhem-Nijmegen zijn van het genootschap.

Zoals afgesproken starten we om 10.00 uur met een groep van 21 wandelaars. Het
weer zit mee, hoewel er een buitje verwacht wordt in de middag.

Een korte uitleg van Etienne brengt ons richting Bemmel. De
stemming zit er goed in en eenieder loopt ontspannen, al dan
niet in gesprek. We lopen langs de Bemmelse waard, de
uiterwaarden van de Waal. Een beschermd gebied van de
Gelderse Poort.

! We passeren een flinke kudde wilde runderen, indrukwekkend.
Gelukkig is de grond droog en glijden we niet weg in hun
uitwerpselen.

Terug op de waaldijk, andere zijde het
natuurgebied in, oppassend voor uitstekende
boomstronken, spotten we daar nog een paar wilde
paarden.

Rond 12 uur zijn we in Bemmel voor de lunch bij
De Buren van...Bemmel. Goed verzorgd, soep,
broodjes, ontspannen keuvelend met de
donativopot in ons midden.

We hebben nog 11 km te gaan. Terug in de
benen en het verwachte bui(tje) trotserend,
achter kasteel Kinkelenburg langs, richting
de bloesem, ommetje Ressen, naar

. Landgoed De Woerdt. Fruitbomen, door de
appel, peren, en pruimen, boomgaarden en
via smalle houten bruggetjes komen we bij
Landwinkel De Woerdt in Ressen, korte
plaspauze, bezoek landwinkel met hun

fruitoogst en streekprodukten.

We doorkruisen het klompenpad Zeegsepad, de bloesem nog in bloei, met name de
appels en komen in de Bemmelse Zeeg en haar bloementuin, oude knotwilgen. Staat
een geénte rode beuk van een honderd jaar oude beuk uit het openlucht museum
van Arnhem, een lesje natuur van Etienne.



De dag gaat snel als je geniet en onderweg met elkaar
verhalen deelt die eenieder van ons herkent. We komen op de
Waaldijk, langs Doornik, waar we bij Baiana café aan de Waal
afsluiten met een drankje uit de donativopot.

En dan.als ieder zijn weg weer gaat richting huis, barst de
regen los. Met een aantal richting station Lent gelopen met de
skyline van de Waalbrug voor ons.

Etienne en Elly, bedankt voor het organiseren van deze
geslaagde dag!




