
Graag verwelkomen wij jullie op het  

Café St. Jacques  
op donderdag 2 april 2026  
van 19:00 tot 21:30 uur  
 

in De Wijkfabriek te Nijmegen 

 
Beginnende pelgrims die met vragen zitten, ervaringen willen horen, of juist praktische zaken aan de 
orde willen stellen, of juist pelgrims die net onderweg zijn geweest en graag hun verhaal willen 
delen. Wat de reden ook is, iedereen is welkom. Kom gezellig jullie verhalen delen, info halen, 
plannen bespreken enz. enz. tijdens het Café St. Jacques? 
 
Tijdens dit Café St. Jacques hebben wij onze regiostempel mee. Dus voor 
wie een stempel in zijn /haar pelgrimspaspoort wil. Neem je pelgrimspas 
mee. Heb je een nieuw paspoort nodig? Neem dan je 
lidmaatschapsnummer mee en € 3,00 contant.  
 
Drankjes tijdens het Café St. Jacques zijn voor eigen rekening, er kan 
contant of via de QR code betaald worden.  
 
Het adres voor het Café St. Jacques is De Wijkfabriek, Koninginnelaan 1, 6542ZH Nijmegen 
  
Aanmelden is niet nodig. Wie komt is welkom, neem gerust ook niet-leden mee als introducee ook zij 
zijn van harte welkom. De camino is tenslotte voor iedereen een avontuur en begint bij de eerste 
stap.  
 
De volgende Café St. Jacques in 2026 zijn:  
7 mei 19.00 – 21.30 uur in Kreek Oosterbeek  
4 juni 19.00 – 21.30 uur in Kreek Oosterbeek  
2 juli 19.00 – 21.30 uur in Kreek Oosterbeek  
3 september 19.00 – 21.30 uur in de Wijkfabriek in Nijmegen  
1 oktober 19.00 – 21.30 uur in Kreek Oosterbeek  
3 november 19.00 – 21.30 uur in de Wijkfabriek in Nijmegen  
2 december 17.00 – 19.30 uur in Kreek Oosterbeek  
  
 Pelgrimsgroetjes, 
 
Regiocommissie NGSJ Arnhem-Nijmegen 
Marc, Lucas, Helmien en Anita  
 

 

 

 


