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Aanwezigen: Ruth, Ria, Marijke, Lidwien, Wil, Francine, Machteld, Hans 
Afgemeld: Annegreet, Cees, Angé 
 
Beoordeling:  Voor het verhaal - Als Caminoboek:  
Ruth: 8 – 8 
Ria: 9 – 9 
Marijke 9 - 8 
Lidwien 8,5 – 8,5 

Wil 9 – 9 
Francine 7 – 8 
Machteld  8 – 9 
Hans 9 -9 

Annegreet 9 – 9 
Cees 9 – 9; 
Angé 8 – 8,5 

 
De groep vond het een zeer leesbaar boek, het boek werd vaak in 1 keer uitgelezen, maar 
de lezers vonden het geen literair werk en zagen geen diepere lagen. De beschrijvingen 
van de tocht, het ritme van de dag en de ervaringen van de schrijfster waren voor 
iedereen zeer herkenbaar 
 
Lidwien heeft de Via de la Plata zelf gelopen. Zij vond het boek een feest van herkenning 
en vertelde over haar ervaringen van deze Camino, waardoor een aantal van ons 
geïnspireerd werden om deze tocht ook te gaan lopen! Lidwien was het niet met de 
schrijfster eens dat deze Camino de meest zware is. Zij vond het goed mogelijk om deze 
route op te splitsen in stukken van 20 – 25 kilometer. 
 



Ria vond de emoties goed beschreven en kon het afzien goed invoelen. Mooi vond ze de 
beschrijving van de natuur, de ontmoetingen met andere pelgrims en het ritueel met de 
achtergelaten steen 
 
Wil was nieuwsgierig naar het verhaal, vond het mooi verwoord, waardeerde het respect 
naar anderen en de liefdevolle beschrijving van de moeder van de schrijfster 
 
Francine stoorde zich aan een aantal taalfouten en houdt niet zo van een egodocument 
 
Machteld werd soms emotioneel van het boek en kreeg zelf zin om de Via de la Plata 
gaan fietsen 
 
Ruth was aangenaam verrast door het boek, maar vond het soms wel een wat gelikt 
verhaal. Zij vond het inspirerend om te lezen hoe de schrijfster haar leven weer heeft 
opgepakt 
 
Hans werd door de proloog en de eerste hoofstukken gelijk het verhaal ingezogen en 
vond het einde ontroerend. Ook vond hij de afwisseling van de beschrijvingen van de 
tocht en de persoonlijke verhalen van de schrijfster prettig. Hij zou het boek aanbevelen 
aan anderen die geen idee hebben wat het is om een camino te lopen, het boek geeft 
daar een goede beschrijving van 
 
Cees en Annegreet werden van het begin tot het eind meegenomen in het verhaal en 
schrijfwijze. En het riep wederom herinneringen bij hen op 
 
Angé vond het jammer dat wanneer ze in het verhaal zat, het in de volgende regel opeens 
weer anders werd. Zij herkende veel van wat beschreven werd over gevoelens. Angé 
heeft zelf de Via de la Plata gelopen maar de plaatsen waren voor haar wel onbekend 
 
Tijdens de nabesprekingen werden er weliswaar nog wat kritische opmerkingen 
gemaakt, maar tot nu toe hebben we nog nooit zulke hoge waarderingscijfers voor een 
boek gegeven! 
 
 
 


