
 

Zaterdag 31 januari hebben we met 25 deelnemers de wandeling 

Groen Oegstgeest en beroemde/beruchte Leidenaren gemaakt. 

Het weer werkte mee, fris maar goed wandelweer en 's middags kwam er 

voorzichtig een zonnetje. 

Groen Oegstgeest 

Het eerste deel van de wandeling stond in het teken van 6 parken. Via de 

Boerhavelaan zijn we naar het Heempark gelopen, vervolgens naar het park 

rondom kasteel Poelgeest. Hier woonde in de 18e eeuw de Leidse hoogleraar 

Boerhave. In het Leidse Hout was de eerste stop voor koffie bij het theehuis. Het 

vervolg van de wandeling door Oegstgeest overlapte met de Jan Wolkers 

wandeling, uitgezet door wandelvereniging Oegstgeest. Zo liepen we lang het 

geboortehuis van Jan Wolkers in de Deutzstraat. Daarna kwamen we in het park 

Rhijngeest het beeld: 'vrouwen in verzet' van Jan Wolkers tegen. Via park 

Endegeest met kasteel Endegeest en de Bosjes van Bosman zijn we naar Leiden 

terug gewandeld om bij de Bruine Boon te lunchen. 



 

Beroemde en beruchte Leidenaren 

Na de lunch zijn we verder Leiden ingelopen. Via de Stadstimmerwerf, de 

beelden van Rembrandt van Rijn en zijn geboorteplek, zijn we naar het 

Rapenburg gegaan. Naast een selectie van de vele hoogleraren die aan het 

Rapenburg hebben gewoond, zijn we ook even blijven staan bij de bijzondere 

bibliotheca Thysiana en de plaquette op het academiegebouw. Bij het Van der 

Werfpark hebben we de gevolgen van de buskruitramp gezien. 

Natuurlijk zijn we even naar de overkant gelopen, naar de Lodewijkskerk, waar 

we het beeld van Sint Jacob hebben bewonderd. Tot slot zijn we via een stuk van 

het Singelpark terechtgekomen in de Havenwijk, vroeger een heel arme wijk. 

Ook daar woonden toen bijzondere Leidenaren. Na nog even over de 

begraafplaats aan de Groenesteeg met het monument gelopen te zijn, zijn we 

snel teruggegaan naar Hotspot voor café Saint Jacques. 

Afsluitend een leuke wandeling, 15 km, afwisselend en een breed palet van 

verschillende opmerkelijke Leidenaren. 

 


