Regio Arnhem-Nijmegen

*Wandeling *Fietstocht *}i

Beste Pelgrims,

Zaterdag 3 januari 2026 openen we het nieuwe jaar met maar liefst 3
activiteiten op 1 dag, of eigenlijk 4! Hoe zit dat?

Het traditionele Café St. Jacques, met het buffet, in Kreek Oosterbeek
krijgt gezelschap! Wat gaan we doen?

Zo vrolijk begonnen we onze uitnodiging van 3 januari jl. Helaas dachten
de weergoden St. Clara, Skadi, Boreas/Khione en Yuki-onna er duidelijk
anders over. Het witte goedje waar wij wel heel blij van worden, maar
voor een activiteit als die wij gepland hadden toch wel voor wat
uitdagingen zorgt. Er lag een pak sneeuw van hier tot ginder en wij
konden niet heel veel anders dan voor de veiligheid van ons allen kiezen
en de boel op het laatste moment afblazen.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Want...... pelgrims zijn niet voor 1 gat te vangen
die zoeken wel naar een oplossing en ook dat hebben wij nu gedaan. Wat gaan we doen? Het
kerkbezoek en de wandeling/fietstocht plannen we op een ander momentin het jaar nog een keer
in. Daarover meer in volgende nieuwsuitingen.

Maar.....Het Nieuwjaarscafé St. Jacques dat willen we toch niet zomaar voorbij laten gaan.
Ondanks dat je na 6 januari elkaar eigenlijk geen nieuwjaar meer hoort te wensen doen wij dat
lekker toch in februari. Daarom dus deze ...
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Uitnodiging voor 5 februari

voor een gezellig samenzijn in de Weverstraat 24, te Oosterbeek, op de manier zoals we dat in
januari hadden willen doen. Dus....

Café St. Jacques

Kom op 5 februari om 17.00 uur naar Cultureel Centrum Kreek, Weverstraat 24 te Oosterbeek
voor de uitgestelde nieuwjaarsreceptie, breng allemaal wat lekkers mee zodat we van een heerlijk
buffet kunnen genieten. Kleine hapjes, een hartige snack, iets zoets, olijven, kaas, een salade,
een santiago taart, stokbrood, kijk maar. We maken er een gezellige tafel vol heerlijkheden van.

Praatje en afscheid voorzitter Joop Kamphuis
Rond 17.15 uur zal er een praatje zijn, blikken we kort terug op het afgelopen jaar, en delen we
onze plannen voor het komend jaar. We nemen deze dag afscheid van onze voorzitter Joop
Kamphuis. Daarna zullen we het buffet openen.

Wat vragen we van jullie?
We vragen jullie ons motto ~er met elkaar, voor elkaar te zijn ~ een warm hart toe te dragen.
Dat kan d.m.v:



e Zoalswe elkjaar met de nieuwjaarsreceptie aan jullie vragen: Breng wat lekkers mee naar
het Café St. Jacques voor jezelf, maar ook voor de ander. Als we allemaal een beetje
meenemen hebben we uiteindelijk heel veel en hebben we een prachtig gemend buffet
met voor elk wat wils.

e Dedrankjes zijn net als elk Café St. Jacques voor eigen rekening, pinnen kan.

Wat willen we weten?
We willen graag weten hoeveel pelgrims elkaar alle goeds voor 2026 willen komen wensen. Wij

ontvangen graag jullie mailtje via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl. Zet daarin je naam en dat
je naar het Café St. Jacques 5 februari wilt komen.

Wij kijken uit naar de mailtjes met jullie aanmeldingen voor deze leuke dag en zijn benieuwd wat
voor lekkers er allemaal bij het buffet zal zijn. Voel je welkom en geniet met elkaar.

Pelgrimsgroetjes,
Lucas, Marc, Jan, Helmien en Anita
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