Verslag Regiowandeling 22 November 2025.

Tussen 9 uur en kwart voor 10 heeft gelukkig iedereen de startlocatie bij het
kinderdagverblijf ‘Hiep Hooij’ (dat midden in de bossen ligt) gevonden. We zijn met zo’n 30
personen en eerst natuurlijk koffie uit de kofferbak van Rinse en Truus. Ook Jeroen wist ons
te verrassen met zijn zelfgebakken bananenbrood.

Daarna welkom door Theo en Carla vertelt kort over de wandeling. Eric en Janny uit Gemert
lopen vandaag ook mee.

We beginnen de wandeling door natuurgebieden
(landgoed) Cleefswit (waar Prins Bernhard in de jaren
70 geregeld een dagje kwam jagen) en (landgoed) de

Sijp.

We steken de Middenpeelweg over en we vervolgen
door het landgoed 'de Vossenberg', een protestantse
enclave in de overwegend katholieke Peel.

Er zijn nog enkele huizen, een schooltje (verbouwd tot
2 woningen) en een kerkje te vinden.

We nemen onderweg een kleine pauze en eten een
kleinigheid.

Vervolgens door natuurgebieden (landgoed) de Krim en Groote Slink-Bunthorst. Ook komen
we langs een oude eik gelegen aan het karrenspoor De Kromme Baan, waar tussen 1500 en
1790 Recht Gesproken werd. De eik deed waarschijnlijk dienst als galgenboom.

We pauzeren bij woon-werkgemeenschap Bronlaak in
Oploo.

Het is een unieke dorpsgemeenschap op het prachtige
landgoed in de Peel.

Mensen met beperkingen en talenten met een
geindiceerde zorg of hulpvraag delen daar het
dagelijks leven. Er wordt vanuit antroposofische
inspiratie gewerkt.

We lopen via dezelfde natuurgebieden terug, maar
wel een andere prachtige route.

We hebben geluk gehad met het weer. In de ochtends mooie witte velden met rijp en het
zonnetje wat zich de hele dag laat zien. Kortom een hele mooie dag.

Groetjes van Carla



