Verslag Regiowandeling 25 oktober 2025.

Tussen 9 uur en half 10 kwamen 32 enthousiaste wandelaars naar het startpunt:
Sportpark De Bundels in Zeeland.

Eerst koffie of thee uit de kofferbak met een koekje, daarna een
welkomstwoord door Theo waarbij hij nog even de donativo koker benoemde.
Door de alsmaar hogere kosten zou de gift, indien mogelijk, iets omhoog moeten.
Het is ook mogelijk via QR-code te betalen.

Het eerste gedeelte van de wandeling ging naar de Trentse Bossen.
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Eerst kwamen we langs een bunker, daar gebouwd in 1951 tijdens de koude oorlog
om communicatiemateriaal voor vliegveld Volkel onder te brengen. Later heeft
Scouting Zeeland er jarenlang gebruik van gemaakt en nu is het een onderkomen
voor vleermuizen.

Door de prachtig gekleurde bossen liepen we verder en kwamen voorbij de
voormalige schietbaan voor mariniers en later voor de luchtmacht van vliegbasis
Volkel. Deze is tot 1991 in gebruik geweest. De zandheuvel die dienstdeed als
kogelvanger bij de schietoefeningen, is nog aanwezig.

Na een stukje over het Duits lijntje gingen we richting de verkeerstoren van
vliegbasis Volkel. Op dat moment waren er 70 vliegtuigen uit 14 verschillende
landen aanwezig voor de jaarlijkse nucleaire NAVO-oefeningen. Ook is bekend
dat om de vliegbasis 22 atoombommen aanwezig zijn.

De lunch was in Eeterij Den Oven op 't Ovent je (een buurtschap behorend bij
Zeeland). Een aangename plek om te verblijven.



De naam 't Ovent je komt
waarschijnlijk van de
Middeleeuwse steenoven die
daar in de buurt gevonden werd.
Via het Voor Ovent je, langs de
in 1925 tijdens de stormramp
omgevallen elektriciteitspaal,
gingen we richting Vluchtoord.
Hier werden tijdens de Eerste
Wereldoorlog 15.000 Belgische
vluchtelingen opgevangen.

Op verschillende plattegronden was informatie te zien over de verschillende
gebouwen. Een kopie van de voorgevel van het kerkje is in 2015 onthuld en het
bekijken wel waard.

Door weer mooie bossen met prachtige kleuren maar met weinig paddenstoelen
liepen we richting de Pompestichting.

Voorheen was hier jeugdgevangenis De Corridor. Er was veel contact met de
jeugdige gevangenen en de bewoners van Zeeland, b.v. aanleg van speeltuinen,
voetbalcompetities, zwarte piet bij de intfocht van Sinterklaas en
onderhoudswerkzaamheden in de bossen.

Nu is hier de zwaarbeveiligde Pompestichting voor Langdurige Forensisch
Psychiatrische Zorg (LPFZ).

Weer terug bij het beginpunt ging
iedereen na het afscheid naar huis.

De voorspelling van het weer was niet
best maar zoals meestal viel het ook nu
weer heel veel mee.

Toos Dekkers




