
Donderdag 16 oktober unieke wandeling Gorinchem – Woudrichem – Loevestein. 

Op donderdag 16 oktober trokken dertig pelgrims door het waterland tussen Gorinchem en 
Loevestein, als kralen aan één koord geregen. Paul opende de dag met een welkom en een 

korte les over Gorcum en vestingkunde; de 
Caponniére uit 1893 geurde naar koffie, 
appelgebak en voorbije tijden. Daarna liepen 
we hoog over wal naar de eeuwenoude 
veerplaats, de Merwede als zilveren bladzijde 
naast ons, tot het veer ons zacht de overkant 
in droeg. In Woudrichem nam Henk Loopstra 
het kompas over: via dijken en binnen paden 
leidde hij ons naar de Wilhelminasluis en 

ontvouwde hij het land van Altena, waar dijken spreken en de natuur het leven van eeuwen 
ademt. 

De hemel hield zich voorbeeldig in, al tikten een paar regenspatjes als rozenkranskraaltjes op 
onze jassen. We hielden de pas erin -een broederschap van voetstappen- terwijl 
kooikerhondje Piper met lichte tred de gesprekken loskwinkeleerde. In Poederoijen 
wachtten brood en welwillendheid bij De Buurman; daarna voerde het pad ons langs ruigte 



en de geur van voorbije eeuwen naar Slot Loevestein, waar de herberg schuimkragen en 
verhalen schonk. 

 

De veerponten waren geliefde intermezzo’s: zuchten van touw, water tegen staal, gezichten 
naar de wind en aan de einder eeuwenoude vestingsteden. In Café St Jacques sloten we de 
cirkel met een laatste klink. Een dag die stond als een vesting: zorgvuldig geleid, vriendelijk 
van toon en met het enthousiasme van Pelgrims dat lang na-ebt als stroom. 

 

 


