
 

Uitnodiging regiowandeling 2025-12 - regio Den Bosch 

Beste medepelgrim, 

Graag nodigen we je uit voor een wandeling van/ in de regio Den Bosch. 

De wandeling vindt plaats 

op:   zaterdag 13 december 2025 

verzamelen:  vanaf 09.00 uur; vertrek vanaf 09.30 uur 

startlocatie: Parkeerplaats (ca 50 meter) naast Grand Café De Reebok (thans 

                    opvanglocatie), Duinenweg 4, 5062 TP Oisterwijk 

aanmelden:  liefst vóór/ op 23 oktober 2025 

pauzelocatie: Restaurant “Net iets Anders”, Scheibaan 5c, 5062 TP Oisterwijk 

De wandeling is voorbereid door Theo Vergeer  

De startplaats is ongeveer de pauzeplaats (100 meter). We lopen 2 lussen van ca 9 km. 

Het eerste stuk in de ochtend lopen we door de bossen en vennen van Oisterwijk (ca 9 km ). 

Na de pauze vervolgen we onze tocht naar de Kampina, een gebied met heidevelden en 

vennetjes (ook ca 9 km). 

Als je wilt meewandelen, graag een email naar de regio met vermelding van naam/ emailadres/ 

mobiel telefoonnummer (voor onderweg) en eventuele vegetarische wensen. 

De restauranthouder van de pauzelocatie wil graag uiterlijk donderdag 4 december weten 

hoeveel personen er komen (in verband met worstenbroodjes/ snacks). 

Meld je dus tijdig aan. 

Aanmelden kan tot kort voor de wandeling, maar dan zonder snack garantie. 

 

Ook de donativo koker, alsmede de QR-code, gaat weer mee.  

 

Wij zien jou graag op deze wandeling van de regio Den Bosch.  

Met hartelijke pelgrimsgroet, 

namens de regio Den Bosch, 

Theo Vergeer en Rinse Janse 

 

 

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

