Verslag regiowandeling 23 augustus 2025

Voordat we vertrokken met 29 deelnemers werden we weer getrakteerd op koffie met koek
door Rinse en Truus (Catharina). Rinse hoopt dat er iemand deze service van hem wilt
overnemen. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld voor deze lange en welkome traditie,
dus als je je geroepen voelt...

Harrie Schellekens heeft de wandeling georganiseerd en is goed bekend in het gebied van de
Kampina. Ook was Joke van de partij met haar nieuwe blindengeleidehond Venja.

De heide stond mooi in bloei en het
pijpenstrootje (grassoort) werd
begraasd door een kudde mooie witte
koeien. Afgelopen winter was de
Kampina erg nat zodat een aantal paden
niet begaanbaar waren. Nu is het er zo
droog dat het water in de vennen laag
staat en sommige vennen staan nu zelfs
droog. Door de droogte liepen we
veelal door los zand waardoor de tocht
als zwaar werd ervaren.

Daarna liepen we door de bossen met vennen van Oisterwijk. De vennen met volop
waterlelies waren een prachtig gezicht. Het wateroppervlak was spiegelglad en daarom
fotogeniek.

Voor velen was het bezoek aan het openluchttheater een leuke verrassing. Het theater was
mooi aangekleed omdat er een trouwplechtigheid ging gebeuren. Moe van het wandelen
liepen we langs een aantal horecagelegenheden met terras om daarna neer te strijken bij de
Hermitage. Volgens Harrie was dit de enige gelegenheid voor ons om te lunchen. Een
prachtig terras aan een grote vijver.

Bij het afrekenen (als penningmeester) zag ik dat de prijs van de consumpties aan de hoge
kant was.

Als dit een tendens is dan zouden we kunnen overwegen om in de toekomst maar één kopje
koffie/thee te nemen. Hopelijk is deze suggestie voorbarig.

Na de lunch liepen we een
route die voor velen van ons
onbekend was. Het ging langs
het Beeldven naar kasteel
Nemelaer. Tijdens dit
gedeelte kwamen we een
kudde schapen tegen met
een vrouwelijke herder met 2
honden. Omdat het pad smal
was verzocht ze ons om van
het pad af te gaan zodat de
schapen rustig konden passeren. Een prachtig gezicht.




Een nieuw tunneltje onder het spoor, langs de Essche Stroom, leidde naar een pad richting
de mooie poort van het kasteel. Hier heeft Brabants Landschap haar kantoor.

Na enige tijd kwamen we op een deel van de Huisvennenroute die ons weer naar de
parkeerplaats leidde. Op dit gedeelte waren de paden soms voorzien van boomwortels. We
maakten ons zorgen om Joke, want ze zou hierover kunnen struikelen. Maar haar nieuwe
hond leidde haar hier mooi omheen.

Toen we terugkwamen stond de grote parkeerplaats bijna helemaal vol. Veel mensen waren
aan het genieten van deze mooie dag met bloeiende heivelden. Voor ons zat het erop.

Harrie, Rinse en Truus bedankt.

Theo Vergeer



