
Impressie van de regiowandeling op 26 juli 2025 rondom Beugen 

Op zaterdagochtend 26 juli 2025 verzamelden 21 deelnemers van de regio Den Bosch zich in 

Beugen rond het Bossche vaandel voor de maandelijkse regiowandeling. 

Beugen is een plaatsje tussen de Maas en de autoweg A73 en ligt in de provincie Noord-

Brabant, maar maakt deel uit van de regio Limburg. 

Paul Selten had de wandeling, die 2 lussen omvatte van 9 ½, resp. 8 ½ km, voorbereid. 

De wandeling op deze zaterdag gaat vanuit het dorp naar de Vilt, een zeer oude Maas-arm 

en nu een natuurgebied. Via mooie paden bereiken we “het Duitse lijntje”, ons allen wel 

bekend van eerdere wandelingen. We volgen dit tot Oeffelt en gaan daarna het Unesco 

gebied van de Maasheggen in. Tussen de heggen lopend komen we aan de dijk en volgen 

deze terug naar het Posthuis voor de welverdiende koffie en worstenbroodje. 

Na de koffie gaan we weer de Maasheggen in en lopen langs de jachthaven naar de Maas die 

we een tijdje volgen. Rechtsaf gaat het naar Boxmeer en langs de Zusters van Julie Postel. 

Het fietspad volgend onder de autoweg door komen we bij het Maasziekenhuis en volgen we 

daar een wandelpad naar de Romeinse brug.  

Door het dorp bereiken we dan het eind van deze wandeling. 

  

 



 

Maas  

Begin jaren tachtig van de twintigste eeuw werden 
Mazenburg en omgeving gescheiden van Boxmeer door 
het rechttrekken van de Maas tussen Boxmeer en Gennep. 
De oude meanders werden doorgegraven, waardoor 
tijdelijk twee eilanden ontstonden. 

 

 

 

 

 

Zusters van Jules Postel/ Kasteel Boxmeer 

De geschiedenis van het Boxmeerse 
kasteel gaat in ieder geval terug tot aan 
het einde van de dertiende eeuw. In deze 
roerige tijden lagen de graven van 
Holland en Gelre met elkaar overhoop. 
Ook de hertog van Brabant mengde zich 
nog in de strijd. Op dat moment koos Jan 
Boc I, heer van Boxmeer, partij voor de 
graaf van Gelre. Om die reden werd zijn 
kasteel in de jaren 1284/1285 verwoest. 
En dat zal zo'n beetje de rode draad 
blijven van de geschiedenis van het 
kasteel: telkens opnieuw wordt het 
verwoest, dan wel verwaarloosd en 
afgebroken, om telkens opnieuw weer te 
worden opgebouwd in een nieuwe gedaante. 

Aan het eind van de negentiende eeuw vestigden de Zusters van Julie Postel een ziekenhuis 
in het kasteel.  
Na de bouw van het Maasziekenhuis in de jaren 1960 bleef het kasteel als zusterklooster in 
gebruik. Eind jaren ‘80 promoveerde het gebouw zelfs tot moederhuis van de congregatie. 

De overgebleven paleisvleugel (die nog steeds als klooster dienstdoet) is ook nu nog te 
bewonderen. In de kelder bevindt zich een museum. 
. 

 

 



Nepomukkapel 

Deze kapel is op 19 juli 1737 door de 

bisschop van Roermond ingewijd en in 

gebruik genomen. Het is een vroeg 18e-

eeuws zaalkerkje met oorspronkelijk een 

tongewelf van stucwerk.  

In de voorgevel boven de ingangsdeur is een 

steen gelegd met het jaartal 1737 waaruit 

blijkt dat de kapel gewijd is aan Johannes 

Nepom. 

De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer maakt dankbaar gebruik van dit mooie 

gebouw, op een sfeervolle, bij uitstek historische locatie. Men houdt er lezingen en 

organiseert er tentoonstellingen. 

 

Protestantse kerk 

Op 1 december 1822 werd het kerkgebouw in 

gebruik genomen en was gebouwd als 

Waterstaatskerk.  

 

 

Maasziekenhuis Pantein Beugen Boxmeer 

In 2009 begon de bouw van een volledig nieuw ziekenhuis 

op industrieterrein Sterckwijk. Deze nieuwbouw met 190 

bedden op de "Health Campus Boxmeer" werd voltooid in 

2011. 

 

 

 

 

park Romeinse brug 



de Vilt 

Het gebied omvat een oude Maasbocht die in de eeuwen tussen 1000 v.Chr. en 9000 v. Chr. 
afgesneden raakte van de stroom en als zodanig uniek is in Noord-Brabant. Andere 
Maasbochten zijn immers, in de 20e eeuw, langs kunstmatige weg afgesneden. 

Tegenwoordig zijn er twee 
waterpartijen: de Kleine Vilt en de 
Grote Vilt. Deze wateren werden 
gevoed door kwel. Het open water is 
omringd door broekbos en 
cultuurland, waarbij houtwallen 
voor de afscheiding tussen de 
percelen zorgen.  

De Kleine Vilt is overigens langs 
kunstmatige weg ontstaan, namelijk 
als een kleiwinningsput voor een 
steenfabriek die hier in de eerste 
helft van de 20e eeuw is opgericht.  

 

 
Station Oeffelt 

Station Oeffelt is het voormalige treinstation van Oeffelt, dat op 15 juli 1873 geopend is en 
op 7 september 1944 is gesloten. Het station werd gelijktijdig met de opening van de lijn 
voor passagiers, het Duits Lijntje van de NBDS, in gebruik genomen. 

Het stationsgebouw is van het type Haps dat gekenmerkt wordt als een langgerekt gebouw 
met woning, met een puntgevel aan straat- en perronzijde. Station Oeffelt is na het verlies 
van de stations functie omgebouwd tot een woonhuis en heeft deze functie behouden. 

 



Maasheggen/ Unesco 

De Maasheggen bestaan uit lange rijen, eeuwenoude meidoorn- en sleedoornheggen. Ze 
dienen als perceelafscheidingen en door het stekelig karakter zal ook het vee niet makkelijk 
uit de omheining kunnen ontsnappen. 
De Romeinen vervloekten ze, de ‘ondoordringbare heggen’. Ze maakten geplande snelle 
opmars naar het noorden onmogelijk. De ergernis over de gevlochten Maasheggen was zo 
groot dat de Romeinse keizer Julius Caesar er later zelfs een passage aan wijdde in zijn 
meesterwerk Bello Gallico. 
De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van Nederland. Om die reden hebben 
de Maasheggen in 2018 de status van UNSECO Man & Biosphere gekregen. 

Maasheggenvlechten 
Het "heggenvlechten" is een ambacht dat tot op de dag van vandaag wordt uitgeoefend en 
zelfs een nationaal kampioenschap kent. Tijdens dit evenement op de tweede zondag van 
maart wordt het op authentieke wijze snoeien en vlechten van de heggen in ere hersteld. 
Het vlechten van de heg gebeurt met een heggenzwaard en hiep.  

   

 

En na al dit moois onderweg lopen we weer terug naar Beugen. 

Bij het binnenlopen van het dorp begon het een beetje te regenen. We hadden genoten van 
een schitterende wandeling door een, voor de regio Den Bosch, niet zo bekend gebied. 
Alle deelnemers bedankt voor de gezelligheid onderweg en graag tot een volgende keer. 

Paul en Rinse 


