
Rondwandeling Castricum - 28 Juni 2025 - 14 km 
 
 
Op deze prachtige bewolkte en toch zonnige zaterdagmorgen waren we vanaf 10.00 uur 
welkom in het café van het Archeologiemuseum Huis van Hilde te Castricum om daar te 
verzamelen voor de laatste regiowandeling voor de zomerstop. Het Huis van Hilde ligt 
direct tegenover het NS-station van Castricum waardoor het goed te bereiken was voor 
eenieder en zowaar zelfs gratis te parkeren voor degene die met de auto kwamen. 
 
Dit keer hadden zich 32 wandelaars aangemeld en hebben we uiteindelijk met 29 
wandelaars de rondwandeling gemaakt. Het was weer een warm welkom met vele bekende 
gezichten maar ook weer mooi om te zien dat er nieuwe gezichten aanwezig waren, er 
waren wandelaars bij die de komende weken zouden vertrekken voor hun pelgrimstocht en 
er waren ook weer wandelaars bij die hun pelgrimstocht al gedaan hadden voor dit jaar al 
met al dus een gemêleerd gezelschap en het beloofde daarom een prachtige wandeldag 
met vast vele interessante gesprekken te worden. Na de aangeboden koffie/thee van de 
regio genuttigd te hebben vertrokken we even 10.30 uur richting het startpunt van de route 
nabij de kaartjesmachine van PWN om voor degene die nog niet over een toegangskaartje 
voor het duingebied beschikte die hier uit de automaat te halen.   
 
Daarna ging onze gids Theo van deze wandeltocht voorop en voordat we het wisten liepen 
we langs de laatste open velden voordat we echt het bos-/duingebied inliepen en we een 
lange sliert van wandelaars vormde over de smalle kronkelende paden. Bij het terrein van 
Duin en Bosch kwamen we weer een beetje terug in de bewoonde wereld. Het voormalige 
provinciaal ziekenhuis terrein ligt prachtig gelegen en is vrij toegankelijk, niet alle oude 
gebouwen zijn bewaard gebleven en er is ook op een gedeelte van het voormalige terrein 
waar een kleine nieuwbouw wijk is neergezet maar er doorheen te wandelen was meer  
dan de moeite waard. 
Even moesten we opletten bij het oversteken van de N513, de Zeeweg al waren de 
automobilisten ons hier goed gezind en konden we in één keer met zijn allen naar de 
overkant gaan om verder te wandelen in het bos-/duingebied waar we langs het ‘meertje 
van Vogelenzang kwamen te lopen en even verderop alweer het noordelijkste puntje van 
onze route aan te tikken en aldaar langs een smalle waterloop met even zo smal pad de 
pas erin zetten richting de lunch locatie. We gingen een stukje rechtdoor en linksaf en weer 
linksaf of toch rechtdoor, al pratend en slenterend was de achterhoede de demarreerde 
kopgroep uit het oog verloren richting onze lunch locatie, paniek! Voor sommige een 
moment in de natuur terwijl Arianne via de telefoon bij de kopgroep contact zocht om hun  
te informeren dat wij hun kwijt waren. Binnen 30 seconde zagen we onze gids Theo echter 
alweer uit een bospad komen even verderop dus ……..gelukkig toch niet verdwaald of 
achtergelaten en zo weer compleet met zijn allen verder gegaan om niet veel later een 
nieuw oponthoud te krijgen in de vorm van een boswachter die onze toegangsbewijzen wel 
wou zien, voor de meeste géén enkel probleem voor een paar andere zonder een kaartje 
toch een zenuwachtig momentje, kan ik alsnog een kaartje kopen voor €2 euro of een 
boete krijgen van €109 euro?! De boswachter was alle redelijks en na wat digitale kaartjes 
gekocht te hebben kon iedereen zonder boete even later aankomen bij Restaurant 
Johanna’s Hof & Bezoekerscentrum De Hoep waar je zelf kon kiezen hoe en wat je wou 
lunchen. De 45 minuten durende lunch werd gebruikt om weer de benodigde energie bij  
te tanken en even rustig met elkaar verhalen uit te wisselen zonder op te letten of je je 
wandelschoenen wel goed plaatste op het bospad.  



Nadat iedereen weer stond te trappelen om verder te gaan, zette onze gids van vandaag 
weer de pas er in richting de bos-/duinpaden, na een korte wandeling hierover van een 
halfuur tot driekwartier kwamen we uit bij Hof van Kijk Uit, een boscafé en duinatelier welke 
draait op mensen met een beperking en hier hun dagbesteding kunnen doen. Het was 
helaas te druk c.q. de wandelgroep was te groot om hier een afscheidsdrankje te doen.  
Als alternatief was er geregeld om dan bij het museumcafé van het Huis van Hilde wat te 
kunnen drinken dus zo gingen we als flexibele pelgrims als we zijn gewoon nog even een 
klein kwartiertje verder wandelen. Gestaag liepen we weer van de bos-/duinpaden via het 
kleinste bosbewoners dorpje weer de bewoonde wereld in van Castricum en genoten we 
als groep met een goed gevoel van het koude drankje in het museumcafé. 
 
Het was wederom een gezellige en onverwachtse wandeldag waar volgens mij zowel de 
bekende als nieuw wandelaars van genoten hebben en er flink gesproken is over nieuwe 
plannen, andere routes om te lopen, waar ervaringen vanuit Nederland tot Japan gedeeld 
werden en mogelijk wel het allermooiste de verbintenis met elkaar te voelen als pelgrim… 
 
 
Arianne en Carla weer bedankt voor het organiseren en Theo voor het uitzetten van de 
wandelroute. 
Dit was de laatste wandeling voor de zomer break, iedereen een hele fijne zomer toegewenst 
en ergens tot bij de volgende wandeling in ……. September! 
 
Groeten van André 
 
 
 
Aanvullende informatie voor mocht je het gemist hebben: 
 
In juli en augustus zijn er geen activiteiten, ook geen Café St. Jacques. 
Woensdag 10 september starten we weer met het Café St. Jacques bij het Stadsstrand ‘De Kade’  
in Alkmaar. 
 
Voor in je agenda: 
De Landelijke Najaarsbijeenkomst op zaterdag 8 november in Roermond 
Onze Najaarsbijeenkomst van de regio op zaterdag 22 november in de Blije Mare te Alkmaar 
 
 

   
 



    
 

   
 

    



   
 

   
 

    
 

    


