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Verslag Pelgrimeren met de Jeugd 
wandeling met de Sint Jozefschool op 22 mei 2025 
 

In de loop der tijden is er een plezierige samenwerking ontstaan tussen onze regio en de Sint Jozef 
school in Wageningen om gezamenlijk een minipelgrimage te organiseren. 
Dit jaar gingen we 22 mei op pad, maar zo’n traject vereist een uitgebreide voorbereiding, want bij 
het op stap gaan met 50 pubers (kinderen van een ander) komt het een  en ander kijken. Het 
Genootschap heeft daar een protocol voor en ook de communicatie met school, ouders en 
kinderen luistert nauw. 
Behalve enthousiaste kinderen is er nog een andere essentiële voorwaarde: voldoende 
gemotiveerde vrijwilligers die  de groepjes willen begeleiden. En gelukkig is onze regio ook nu weer 
in staat gebleken een 12 tal pelgrims te vinden die hun best gedaan hebben er een prachtige dag 
van te maken. Wat zijn we er trots op dat jullie ons ~met elkaar, er voor elkaar zijn~motto wederom 
weten waar te maken.  
 
In de voorbereiding hebben Etienne, Chris , Ton en Jan een mooie route uitgekozen van ca. 15 km: 
van Wageningen, via Renkum en Wolfheze naar de Abdij Koningsoord te Oosterbeek. 
Om de kinderen “op te warmen” hebben Etienne en Jan een soort van gastlessen  gegeven op 
school in de twee klassen  (beide een gemengde groep 7/8). 
 
Voor de begeleiders hebben we een informatieavond gehouden in de 
Hoeksteen in Elst; bijna iedereen was er en ook de focus op praktische 
zaken, het protocol en de route bespreken was heel waardevol en nuttig. 
Daardoor konden we op 22 maart met 11 groepen van 5 kinderen, 4 
leerkrachten en 12 begeleiders op pad. Na een fris buitje om 8 uur hebben 
we geen regen meer gezien. Omdat de kinderen weinig loop ervaring 
hadden, was het handig om het traject in 3 blokken van ca. 5 km op te 
delen. 
En dan is het nog een heel eind, maar iedereen heeft de tocht uit kunnen 
lopen. 
 
Rond 10 uur kwamen we aan bij het natuurcentrum  De Beken, waar limonade en koffie klaar stond. 
Meester Jasper, die eigenlijk vrij had, kwam daar toch even langs , met in zijn bakfiets  zijn 2 jonge 
kindjes: 4 jaar en 4 maanden, vertederend om te zien. De wandeling werd aan de  hand van een 
papieren kaart, Organic Maps, GPX en door middel van de door Ton gemaakte gele pijltjes gelopen. 
Daarom was er nauwelijks sprake van verdwalen of de weg kwijt zijn. 
 

Rond de middag was er voor iedereen een drankje naar keuze 
bij de kantine van Wodanseck in Wolfheze en daar was men 
toen wel aan toe. Uiteindelijk is het natuurlijk een 
pelgrimstocht: de begeleiders hadden bespreekkaartjes 
meegekregen zodat er ook  een wat meer verdiepend gesprek 
onderweg in de groepjes kon plaatsvinden. 



De kinderen hadden op school een steen beschilderd met iets 
wat er voor hen toe deed; ook als je vroeg wat en waarom men 
daar op getekend of geschreven had, bood dat gelegenheid tot 
een gesprek over wat er zich in zo’n kinderhoofdje afspeelt. 
 
Het einddoel was het klooster Koningsoord’, ver van de 
bewoonde wereld achter Papendal. 
Je loopt daar naar toe via de begraafplaats, de dodenakker en 
(omdat we de kinderen dat pas kort voor het arriveren verteld 
hebben) zorgde dat voor een hele respectvolle houding. 
Bij het klooster hebben de kinderen, in de groepjes de steen neer gelegd bij grote zwerfkeien of bij 
de grote muurschildering, dat waren soms ontroerende momenten als de kinderen daarbij hun 

emoties uitten.  
Om met ruim 50 pubers /druktebollen een kloosterkapel te gaan voor een gebedsdienst, lijk een 
grote uitdaging, maar niets is minder waar. De kinderen worden geraakt door de mystiek van de 
ruimte en het serene gezang en zijn dan muisstil. 
 

Na afloop zijn de klassenkaarsen aangestoken aan de 
Paaskaars en daarna doorgegeven in de klas, met een wens naar 
elkaar. 
De groepsfoto na afloopt toont een enthousiaste meute die trots 
is op hun prestatie (bijna 17 km gelopen) en die een mooie dag 
beleefd hebben. Via  de ouders  die ons ophaalden zijn we 
allemaal weer op school terecht gekomen; daar hebben we met 
de leerkrachten de dag geëvalueerd. 
 

We konden met zijn allen positief zijn: het was goed voorbereid en we hebben samen een mooie 
dag gehad; ook de volgende dag in de klassen waren de reacties positief. 
Kortom een geslaagde pelgrimage, met veel dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen, 
vooral onze  leden/begeleiders. Via de foto’s klik op deze link 2025 0522 RAN PmdJ krijgen jullie 
ook een beeld van deze dag. 
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