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En toen was het weer 31 mei de laatste 
zaterdag van de maand 
dus……..wandelschoenen aan en gaan 
met de CAMINO wandeling langs de 
meren de Wijde Aa, Braassem en Kaag 
met onderweg 14 molens te zien.      

De bus was netjes op tijd bij restaurant ,t Vosje in Rijpwetering de overige kwamen met 
eigen vervoer. Zo begonnen we eerst met koffie of thee met een stukje boterkoek 
aangeboden door het genootschap.  Om 10.30 uur was het tijd om aan de 17 km lange 
tocht te beginnen en wat een heerlijk weertje (het werd 25C ).                            

Onderweg heeft Ruth ons nog laten genieten van haar zangkunsten en heeft een Frans 
pelgrimslied voor ons gezongen die zij bij haar laatste wandeling in Frankrijk had geleerd.                   
Ze had ook wat Nederlandse vertalingen gemaakt en wat exemplaren in het Frans voor 
diegene die het Frans beheersen  om mee te kunnen zingen. 

Na 2 uurtjes wandelen kwamen we in Roelofarendsveen waar we heerlijk bij het 
Haventje hebben geluncht, enkele van ons hebben hun bammetjes heerlijk aan het 
Braassemmer meer opgegeten.     

  

Nog steeds onder een stalende zon gingen we rond 13.15 uur weer verder onze tocht 
vervolgen. In Oude Wetering konden de meeste geen weerstand bieden aan héérlijk 
schepijs. (dus even zitten en een lekker ijsje eten).  We gingen het laatste stukje wat 
overbleef nog langs de Kaag door de weilanden en zo kwamen we klokslag 16.00 uur 
weer aan bij  ‘t Vosje voor ons Café Saint Jaques.  

Al met al een gevarieerde wandeling die een ieder kon waarderen. 


