Verslag regiowandeling van 3 mei

Op de parkeerplaats van de landgoedwinkel van Mariénwaerdt werden we weer hartelijk ontvangen
door Truus/Catherina met koffie, thee en een lekkere koek, waarbij Rinse in de vroege ochtend het
voorwerk had gedaan. Voor de komende 2 maanden zullen we deze ontvangst moeten missen want
Truus en Rinse gaan weer op Camino.

Het was weer een zonovergoten dag en we startten met 30 deelnemers. Bij de lunch en de
middagwandeling haakten nog 2 deelnemers aan.

We liepen door een laan met tamme kastanjebomen in de richting van de gebouwen van
Mariénwaerdt maar deze mooie plek bewaarden we voor de terugkomst na de lunch als slagroom op
het toetje.

Omdat het pontje over de Linge in Enspijk extra kosten met zich mee zou brengen, liepen we over de
brug langs de snelweg A2 naar de zuidkant van het riviertje.

Op de brug hadden we mooi uitzicht over de slingerende Linge met zijn uiterwaarden.
Vervolgens liepen we door Enspijk met zijn mooie oude dijkhuisjes.
Na het dorp hadden we veel tegenliggers vanwege een georganiseerde fietstocht

Verder kondigde zich een mooie witte molen aan die we, na een omweg door de boomgaarden, van
dichtbij konden fotograferen. Daarna kwamen we bij een nieuw gebouwd kasteel met 4
woongedeelten. Lia Coolen vertelde dat iedere woning 1 miljoen heeft gekost en dat de eigenaren 10
jaar lang een ton per jaar moeten betalen als pacht voor de grond. Maar dan woon je ook als een
kasteelheer.

Daarna kwamen we door Deil, bekend vanwege het klaverblad, maar we liepen weer over een mooie
oude dijk met schattige huisjes.

Na een saai stukje industrieterrein liepen we onder het station van Geldermalsen door naar onze
lunchplaats in Tricht. Daar konden we op het terras genieten van koffie of thee met het gebruikelijke
worstenbroodje.

Na de lunch liepen we via mooie weggetjes met fluitenkruid en andere bloeiers en nog een paar
bloesembomen (laatbloeiers) naar het gemaal de Neust. Diane van Dooijeweert, die werkt bij
Rijkswaterstaat, gaf ons een uitleg over het oude en nieuwe gebouw van het gemaal en andere
bijzonderheden.

Na mooie uitzichten over de Linge liepen we het terrein van Mariénwaerdt op. Afgezien van een paar
auto’s kun je jezelf voorstellen hoe het hier vroeger is geweest. Eerst als klooster en daarna als
landgoed met boerderijen en andere gebouwen. Alles nog in de oude staat met prachtige oude
reuzen van bomen.

Na deze kers op de taart liepen we voldaan door de kastanjelaan weer terug naar de parkeerplaats.

Ik heb deze wandeling voor volgend jaar weer in gedachten, maar dan een maand eerder vanwege de
bloesems van de fruitbomen.

Als iemand de wandeling als gpx bestand wil hebben, stuur dan een bericht naar
vergeercoolen@gmail.com.

Theo Vergeer






