Wandeling op 14 mei 2025

We verzamelen bij de Stadsstrand de Kade aan de Noorderkade om half 3 en we vertrekken
met 21 deelnemers voor een wandeling aan de westkant van Alkmaar. Het is heerlijk
wandelweer zon, beetje wind. Wat wil je nog meer. We lopen langs het Noord-Hollandse
Kanaal via de Noorderkade en de Oude —
Kanaaldijk richting de Huiswaarderbrug waar :

we naar de overkant van het kanaal kunnen.
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Het is een stukje Alkmaar waar je niet gauw
komt, of je moet sporten bij de

Atletiekvereniging Hylas. Even verder passeren S e ‘y'“ ‘b* *‘"" P, < B

we de locatie waar het Pendorp wordt L N h*» :’ ALl

ontwikkeld. In de jaren tachtig werd het o i _'"”__ —

Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland

(PEN) uit Bloemendaal verhuisd naar Alkmaar. Het was een fasinerend gebouw.

We lopen langs de Viaanse Molen en komen via de componisten Mahler en Haydn bij het
hondenpark Bergermeer en aansluitend door een mooi stuk bos tussen het Park de Oude
Kwekerij en de Houtvaart aan bij de Bergermeer. De snelheid zit er goed in, maar de groep
lijkt zich langzamerhand toch een beetje uiteen te vallen in 3 groepjes.. Gelukkig heeft Carla
dit in de gaten en wacht ons geregeld op. Zo te zien heeft iedereen het naar z’'n zin.

Na de rotonde met de paardjes bij de Bergerweg kwartier
lopen we Hoefplan in. We lopen bijna paralel aan de N9
en doorkruizen het mooie Egmonderhout-Noord. Geliefd
door vele hondenliefhebbers. De kilometers verdwijnen
al pratend voort onder onze voeten. We hebben er nu
ongeveer 6,5 kilometer opzitten. Voorbij het
winkelcentrum De Hoef gaan we de Hoevervaart over en
zien we in de verte de Geestmolen. We verlaten
Hoefplan via het tunneltje onder het spoor en dan komen

we in het mooie Alkmaarderhout op het Daslookpad. Al
gauw zien we de achterkant van Huize Westerlicht, een voormalig bejaardenhuis. Uit 1930.
Niet te verwarren met Verzorgingshuis Westerhout, wat gevestigd is in het oude Elisabeth
ziekenhuis.



Als we bij de Harddraverspad aankomen, weten we dat
het eind inzicht is. In de verte zien we de Molen van Piet.
Nu in volle glorie zonder de hoge bomen er omheen. Er
zijn 15 bomen gekapt omdat ze niet meer levensvatbaar
waren. Het gevolg is dat de molen weer kan gaan draaien
nu er geen windvang is. Op dit punt aangekomen kan er
een keuze gemaakt worden om rechtdoor te gaan via de

Koorstraat naar het afgesneden
Kanaalvlak en het Stadsrand de Kade of nog een kleine omweg via
de Singel ( we passeren dan de verborgen parel Vogelezang waar
Joep en ik in de jaren 80 5 jaar gewoond hebben). Enkele dames
kiezen voor de binnenstad waar ze uiteraard Laan op het hoekje niet
konden weerstaan.

Tegenover de Sint-Josephkerk steken we de Nassaubrug, ook wel de

Kneppelbrug over om het laatste stuk over de vestingwal het Bolwerk
G ‘ te wandelen. Hier heerst een

zomers sfeertje, en de kleedjes

zijn weer tevoorschijn gehaald.

En dan volgt bij Stadsstrand de Kade een kopje thee of koffie van
de Genootschap. Het is er goed vertoeven en we genieten van
elkaars gezelschap en het mooie weer.

Tineke Waterkott




