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Nieuws
Als ik bezig ben met het opmaken van de Ultreia zet ik altijd oogkleppen op in de zin van dat ik de

‘buitenwereld’ even uitzet. Als ik pauzeer voor een kop koffie pak ik toch automatisch mijn telefoon

om te checken of er iets is wat ik heb gemist.

Toen ik mijn koffie dronk tijdens de opmaak van deze Ultreia pakte ik zonder na te denken mijn

telefoon en las dat Paus Franciscus is overleden. Dat nieuws raakte me, heel verdrietig. Maar, ik

betrapte mezelf er ook op dat ik vond dat ik dat nieuws had gemist, terwijl mijn telefoon in de
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buurt lag en de tv op een kookzender stond! Hoe dan! Ik heb de telefoon daarna wel weer

weggelegd, maar de TV toch overgeschakeld naar de NPO.

Gisteren sprak ik mijn 97-jarige schoonmoeder die aan de Paastafel zat met haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen; op enig moment kwam aan de orde dat zij dacht ‘dat vroeger

alles beter was’, omdat in haar jeugd nieuws mondjesmaat tot haar kwam en zij eigenlijk onwetend

was wat er allemaal gebeurde in stad, land en de wereld.  Nu moet ze moeite doen om dit nieuws

een beetje buiten de deur te houden. Journaal, praatprogramma’s, de krant, achtergronden, feiten,

meningen. Het is teveel! Ik ben me eens temeer bewust van het feit dat tijden veranderen. Wat niet

is veranderd is dat de wereld rouwt en vervolgens wacht op witte rook.

Voor nu wens ik iedereen die onderweg gaat of is: bon, buen of buon camino!

Louise de Bont
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Het Genootschap en de USA

De relatie tussen het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de American Pilgrims on the

Camino is warm. De organisaties lijken op elkaar: er is een federaal bestuur en er zijn verdeeld over

het land een aantal ‘chapters’, vergelijkbaar met onze regio’s. Qua aantal leden zijn we

vergelijkbaar.

Om de relatie te versterken, zijn ex-voorzitter Peter Hesseling en bestuurslid Herman Velvis in 2024

naar de ledenbijeenkomst van de American Pilgrims geweest en hebben daar verteld over ons

genootschap.

Het bestuur van de American Pilgrims heeft besloten om Peter en Herman een life-time-

membership toe te kennen. Dat is een soort erelidmaatschap, waar Peter en Herman erg trots op

zijn. Het is een blijk van waardering voor het vele internationale werk dat zij namens het

genootschap hebben verricht. En een manier om de warme relatie tussen beide organisaties te

benadrukken.

Peter Hesseling en Herman Velvis

 

 

 

\

Projectleider Route ‘Boekjes’

De voorraad van de twee routeboeken Jacobswegen in Nederland is nog toereikend voor één jaar.

In de periode daarna zullen de routeboeken in beperkte oplage bijgedrukt worden totdat er een

definitieve oplossing is gevonden.
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Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob wil onderzoeken wat de beste vorm is voor een

nieuw routeboek: papier, digitaal of combinaties daarvan. Om dit proces aan te sturen zoekt het

genootschap een projectleider.

Het project omvat de volgende hoofdonderdelen:

1. Oriëntatie wat de mogelijkheden zijn (stand van zaken media-landschap).

2. Onderzoeken wat de behoefte is (stand van zaken gebruikers routeboekjes).

3. Opstellen projectplan.

4. Samenstellen projectgroep.

5. Het uitvoeren en het leiden van de verschillende activiteiten.

De verwachte duur van het project is 2-3 jaar.

Wij zoeken perso(o)n(en) met de volgende ervaringen en kwaliteiten:

– kennis en ervaring binnen de mediawereld;

– ervaring in het leiden van projecten;

– ervaring in het werken met vrijwilligers;

– is in staat om op hoofdlijnen te sturen maar kan ook op detail niveau werken.

Als je interesse hebt stuur dan je brief, waarin je aangeeft welke kennis en ervaring je hebt en met

een korte motivatie, per e-mail via onderstaande button.

Heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op met: Hans Goeman, Bestuurslid,

0622057310

 

 

De Célé-
variant
van de
Podiensis

Tijdens de afgelopen

voorjaarsbijeenkomst

in Utrecht kreeg de

werkgroep

Pelgrimsroutes en Voorzieningen van een deelneemster de vraag of het misschien interessant zou

zijn om de Célé-variant bij de reeds aanwezige Via Podiensis (dit is de route van Le Puy-en-Velay

naar Saint-Jean-Pied-de-Port) te voegen. Zij zou wel wat informatie kunnen leveren. Intern

navragen al tijdens deze dag leerde dat de Podiensis bij steeds meer lopers in de belangstelling

staat. Dit wordt vooral veroorzaakt door het succes dat de literaire thriller ‘De Camino’ (winnaar van

de NS Publieksprijs én boek van het jaar 2023) van schrijfster Anya Niewierra heeft.

22-04-2025, 05:50 Ultreia 161 april 2025 - Santiago

https://www.santiago.nl/?post_type=ultreia&p=114825&preview=true 4/13



De beslissing was snel genomen en er werd hard gewerkt om de gegevens te verzamelen dan wel

aan te vullen. Per eind maart volgde de publicatie.

Omdat de Podiensis voor Franse begrippen al een tamelijk druk belopen route is, is een rustiger

variant voor een stukje van de route zeker een optie. De Célé-variant begint bij het dorpje Béduere

(even na Figeac) en loopt tot Cahors. De route (grotendeels GR651, gevolgd door stukjes GR36-46

tot Cahors) voert door een schitterend rivierdal. De route biedt schitterende natuur en eeuwenoud

erfgoed. Een klein uitstapje naar het (naar men zegt) mooiste dorp van Frankrijk: Saint-Cirq

Lapopie, dat op een steenworp afstand wordt gepasseerd, is zeker aan te bevelen.

De route is voorzien van voldoende onderkomens voor de nacht zodat men de lengte van de

etappes naar behoefte kan aanpassen. We hebben er 28 geselecteerd maar houden ons

aanbevolen voor tips over nieuwe en betaalbare slaapadressen.

De variant is op onze downloadpagina te vinden als onderdeel van de GR65 Le Puy-en-Velay –

Saint-Jean-Pied-de-Port:  https://www.santiago.nl/downloads/

Natuurlijk horen we later graag van je ervaringen.

 

Gebruik de QR-code!

Vanaf 2 december 2024 zijn alle hotels, albergues, campings en andere toeristische accomodaties

in Spanje wettelijk verplicht heel veel informatie van hun gasten te delen met de overheid. Het

gaat onder meer om paspoortgegevens, contactgegevens, thuisadres, mobiele telefoonnummer

en je e-mailadres.

Om de incheckprocedure in de albergues te vereenvoudigen maken steeds meer albergues

gebruik van een QR-code die hiertoe ontwikkeld is. Hiermee kun je van te voren al deze gegevens

invoeren; na ontvangst van je gegevens krijg je een eigen, persoonlijke QR-code waarmee je

sneller en makkelijker kunt inchecken.

Op deze pagina kun je zien welke albergues op dit moment hiervan gebruikmaken:
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Pilgrim Pass – Gestión de albergues en el Camino (https://pilgrim-pass.web.app/#/lodgings)

Als je dit jaar op de Camino Francés op pad gaat, scan dan nu alvast bijgaande QR-code!

 

 

Pelgrim
szegen
Amster
dam

27 april 2025

Het ‘gaan van de

weg’ is een

oeroude

metafoor voor

het leven. Voor

veel mensen valt

hun besluit, om op pelgrimage te gaan, samen met een bijzondere gebeurtenis of een nieuwe fase

in hun leven. De wandelwegen naar Santiago worden steeds beter, en over steeds grotere

afstanden, bewegwijzerd.

Die andere weg, de levensweg, lijkt intussen een doolhof te worden. De ontwikkelingen gaan

sneller en sneller, wereldwijd. Onze samenlevingen worden steeds complexer en traditionele

verbanden staan onder druk. De huidige spanningen in de wereld zijn groter dan in de

achterliggende decennia.

Mensen mogen en moeten zelf in al die dynamiek hun eigen weg vinden, normen vervagen, 

instituten worden afgebroken en het individu viert hoogtij.

Daarom ervaren velen het echt als een cadeau, om een tijd lang als pelgrim uit het gewone leven

te kunnen stappen. Om dit cadeau alvast een beetje glans te geven organiseert de regio

Amsterdam nu voor de tweede keer de pelgrimszegen in samenwerking met de Nicolaasbasiliek.

Op zondag 27 april a.s. zal na afloop van de dienst van 10.30 uur in de Nicolaasbasiliek de zegen

gegeven worden.

Meer informatie via de button hiernaast.
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Een nieuwe camino gids!

Er is een nieuwe camino-gids: Camino de la Ría de Muros y Noia. Op de kaart is te zien dat hij

twee beginpunten heeft. Geeft alleen recht op een Compostela nadat je bij het punt komt komt

waar ze samenkomen, je naar het andere beginpunt gaat en vandaar naar Santiago loopt. Als je op

Gronze kijkt gaat de route eerst van Muros via Noia naar Porto do Son en dan via een andere route

terug naar Noia en door naar Santiago.

Advies is: als je nog in alle rust wilt lopen, zonder veel andere pelgrims tegen te komen, dat je niet

te lang moet wachten.
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De kers op de Via Coriovallum taart

Zin in avontuur én bezinning en de felbegeerde ‘Oorkonde van Voltooiing’? Trek je

wandelschoenen aan of spring op de fiets voor de Via Coriovallum! Deze schitterende

pelgrimsroute van 110 kilometer slingert door het adembenemende Zuid-Limburg en wacht erop

door jou ontdekt te worden.

Je start in Coriovallum, de Romeinse naam voor het huidige Heerlen.

Droom je van Santiago de Compostela of Rome? Zie de Via Coriovallum als jouw perfecte

trainingsparcours én een unieke tocht op zich. Langs eeuwenoude Romeinse paden en door de

meest charmante dorpjes ervaar je een reis die verder gaat dan de kilometers alleen. Het is een

kans om fysiek sterker te worden én je gedachten de vrije loop te laten.

De ‘Oorkonde van Voltooiing’, een reproductie van een origineel aquarel, is meer dan een

papiertje. Het is het tastbare bewijs van jouw doorzettingsvermogen, je toewijding en de

onvergetelijke momenten die je onderweg hebt beleefd.

Hoe verover je deze unieke oorkonde? Simpel! Verzamel minimaal 20 stempels van de 27

beschikbare stempelpunten langs de route op je Via Coriovallum pelgrimspaspoort of credential.

En je hebt er ruim de tijd voor: maar liefst 24 maanden!

Deze stempels vind je op de meest diverse plekken: van sfeervolle kerken en interessante musea

tot gastvrije horecagelegenheden en andere pareltjes langs de route. Of maak er een mini vakantie

van en wandel een aantal Caminootjes of rondjes. Er zijn er 27 verdeeld langs de Via Coriovallum

van 5 tot 15 km lang.
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De Via Coriovallum is er voor iedereen. Of je nu een doorgewinterde pelgrim bent, een

enthousiaste wandelaar of een avontuurlijke fietser, deze route verrast en verrijkt. Elke stap brengt

je dichter bij de natuur, de geschiedenis én jezelf. En met de ‘Oorkonde van Voltooiing’ in het

vizier, wordt elke kilometer een waardevolle herinnering in wording.

Meer informatie via de button hiernaast.

 

 

 

Pelgrimsherberg Kafarnaüm Vessem

Sinds begin maart is de stroom pelgrims richting Santiago en Rome op gang gekomen.

We ontvangen hen gastvrij in onze herberg en als ze daar prijs op stellen zorgen wij voor een Op

Weg Zending, een vertrekceremonie die je onderweg kan sterken.

Soms blijven ze een dag extra om bij te komen van de aanlooproute; de gesprekken over

dagafstanden, rugzakgewicht en opspelende spieren zijn leerzaam voor iedereen.

Die verre tochten zijn niet voor iedereen weggelegd en daarom organiseren wij Mini Pelgrimages,

dat is pelgrimeren dicht bij huis. Die kun je op eigen initiatief lopen of fietsen.

Pelgrimsherberg Kafarnaüm organiseert met Hemelvaart en met Pinksteren geheel verzorgde

arrangementen van de Mini Pelgrimage. Je kunt dan wandelen of fietsen en zelfs afwisselend

wandelen of fietsen. Je loopt of fietst alleen of met je maatjes, zonder bagage en kunt voor een

goede verzorging terugvallen op de vrijwilligers van de pelgrimsherberg.

Vier dagen geheel verzorgd wandelen of fietsen naar keuze in de sfeer die onze herberg zo eigen

is.
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Stilte, rust en mogen zijn wie je bent, daarbij kennis maken met de wereld van pelgrimeren.

Voor alle maaltijden wordt gezorgd en daarnaast kun je aan de ervaren begeleiding vragen stellen

over hoe je pelgrimeren en het lopen of fietsen van meerdaagse tochten kunt aanpakken. Uitleg

over navigatie op de smartphone ook. Deze arrangementen zijn geschikt voor beginnende

pelgrims, maar zeker ook voor hen die het gevoel van de camino al hebben ervaren en zich weer

willen onderdompelen in de sfeer van het onderweg zijn.

Er is een programma met Hemelvaart van woensdagavond tot zondagmiddag en er is een

programma met Pinksteren van donderdagavond tot maandagmiddag. Meer informatie via

onderstaande buttons.

Groepswandeling Peerkepad

Al sinds 2009 organiseert Klooster Wittem ieder jaar een pelgrimswandeling van Wittem naar

Tilburg door Belgisch Limburg, in acht dag-etappes van gemiddeld 20 km: Peerkepad.

Tilburg is de geboorteplaats van de zalige redemptorist Peerke Donders; in Wittem ligt het

hoofdklooster van de congregatie van de redemptoristen. Het is tevens een bedevaartsplaats voor

de heilige redemptorist Gerardus Majella.

Wandelpater Henk Erinkveld kwam in 2009 op het idee voor deze wandeling, met een knipoog

natuurlijk naar het welbekende Pieterpad. Aanleiding was de herdenking van het 200-ste

geboortejaar van Peerke Donders, de redemptorist die als missionaris in Suriname werkte, vooral

als pastor van verstoten lepralijders.

Van dinsdag 25 juni t/m dinsdag 1 juli 2025 is er weer een Peerkepad-groepswandeling (met ca.

12 mensen).  Uiterste aanmelddatum: 1 mei 2025
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Er zijn voor deze wandeling nog enkele plaatsen vrij. Prijs voor volpension en inclusief

bagagevervoer is ca. € 800 (bedrag is nog niet helemaal definitief, maar zal hier niet veel van

afwijken). Heeft u interesse? Kijk op ‘Meer informatie website’ of e-mail via de buttons hiernaast.

Pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem

 

Driedaagse Benedictuswandeling

Van 9 t/m 11 juli 2025 organiseert Klooster Wittem een wandeling die in het teken staat van de H.

Benedictus, grondlegger van het kloosterleven. De tocht start op 9 juli om 9.00 uur met de

pelgrimszegen bij de benedictijnerabdij in Mamelis (bij Vaals). Op die dag wordt gewandeld naar

de benedictijnerabdij van Kornelimünster, ten zuiden van Aken (23 km). Daar wordt overnacht.

De volgende dag volgt een rondwandeling rond Kornelimünster van ca. 19 km. De laatste dag, 11

juli, de feestdag van de H. Benedictus, gaat het terug naar Mamelis, langs een andere route dan

heen. Elke dag zijn onderweg enkele bezinningsmomenten.

De wandeling, in een groep van ca. tien mensen, vraagt een goede wandelconditie. Deelname

kost 140 euro. Daarvoor krijgt u twee overnachtingen met ontbijt en deskundige begeleiding.

Aanmelden website of e-mail via onderstaande buttons.
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Camino Podcast

Er zijn weer nieuwe afleveringen verschenen op Camino NL:

Margreet en Patrick,

allebei theoloog, gingen pelgrimeren van Vézelay naar Lourdes. Margreet ging te voet en Patrick

nam de rol van anti-pelgrim op zich en reed er met een camper achteraan.

Piet van Adrichem

, de nieuwe voorzitter van het Jacobsgenootschap, vertelt over zijn camino en over zijn werk voor

het genootschap.

En

Nora Smits

vertelt over haar pelgrimage tijdens een tussenjaar.

Camino NL is te beluisteren via de button hiernaast.

 

Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en

nieuws zie de website www.santiago.nl (https://www.santiago.nl) en de Facebookpagina

Nederlands Genootschap van Sint Jacob | Facebook (https://www.facebook.com/genootschap/),

waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: Louise de Bont

Redactieondersteuning: Ellen Eumelen

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien je kopij in

Word, maximaal 300 woorden, platte tekst zonder opmaak graag voor de 15e, bij voorkeur met

een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan

vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op ultreia@santiago.nl

(mailto:ultreia@santiago.nl).

Let op: indien anders dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht voor de kopij aan

te passen!
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Foto’s: voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto’s van https://pixabay.com/

(https://pixabay.com/)

Algemene informatie: het mailadres ultreia@santiago.nl (mailto:ultreia@santiago.nl)is uitsluitend

bedoeld voor kopij! Wijzigingen in het lidmaatschap kun je zelf via je persoonlijke account op

www.santiago.nl (http://www.santiago.nl)  (https://www.santiago.nl)regelen. Voor vragen over de

vereniging of anderszins kun je een mailtje sturen naar info@santiago.nl (mailto:info@santiago.nl)

Vertrouwenspersoon: het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen

indien er sprake is van ongewenst gedrag of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere

informatie: https://www.santiago.nl/genootschap/vertrouwenspersonen/

(https://www.santiago.nl/genootschap/vertrouwenspersonen/)
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