
Verslag regiowandeling 25 april 2025 Dwars door de Bollenstreek. 

Na een hele dag regen was de vrijdag een dag met een lekkere wandeltemperatuur en een zonnetje. 

Het begon nog iets bewolkt maar al tijdens de eerste stop werden de broekspijpen afgeritst en de 

jasjes uitgedaan en opgeborgen in de tassen. De zon scheen de rest van de dacht weelderig en door 

de lekker frisse wind werd het ook niet te warm. Prima wandelweertje ! 

 

  
 

We starten zoals gewoonlijk met een lekker kopje koffie of thee bij ‘Ons Genoegen’ in Voorhout. Dit 

gaf ook even tijd voor de deelnemers die de aanvangstijd van 10.00 uur net niet hadden gehaald.  

Voltallig vertrokken we uit Voorhout om door de bollenvelden heen naar onze eerste stop ‘De 

Tulperij’ in Sassenheim te stappen. Op dit eerste deel van onze wandeling waren veel bollenvelden 

met hyacinten en narcissen al behoorlijk uitgebloeid. En ook waren er al velden met tulpen gekopt 

(bloemen eraf) omdat de afgelopen weekenden er veel overlast is geweest van toeristen die in de 

bollenvelden liepen.  

 

Gelukkig is de Tulperij een klein paradijsje met bloemen. Veel verschillende soorten tulpen waren 

daar te bewonderen. Er was tijd om al die bloemenweelde te bekijken en na deze mooie stop gingen 

we verder richting Keukenhof. Het centrum van de bollenstreek en dat was ook zichtbaar omdat veel 

tulpenvelden stonden te ‘shinen’ in de zon.  

 

 

 

  
 

Via achterafpaadjes langs de bollenvelden en het schitterende Keukenhofbos kwamen we aan bij 

onze twee stop. Het Keukenhofbos staat nog op het oude duin omdat het in het verleden nooit is 

afgegraven voor de zandwinning ten behoeve van de bouw van Amsterdam. Het was toen de tuin van 

het Kasteel Keukenhof waar dit bos aan grenst. Daarom zijn er nog verschillende hoogten in het bos 

aanwezig waardoor er flink moest worden geklommen. Bij de Hofboerderij van Keukenhof hebben we 



heerlijk koffie/thee gedronken die we hadden meegenomen en konden de boterhammetjes genuttigd 

worden.  

 

  

 

 

 
 

 

Daarna was er nog meer bos. Het nattebos tussen Keukenhof en het treinspoor was een oase van 

rust. We liepen slechts 3 minuten het bos binnen en de rust kwam over ons. We hoorden alleen nog 

maar natuurgeluiden en ook waren de ‘files van auto’s ‘ ver weg. Aan het einde van het natte bos 

werden we zo de werkelijkheid weer ingetrokken. Voorzichtig oversteken tussen al die auto’s en 

fietsers die de streek ook bezochten.  

 

      
Via de Leidsevaart richting Hillegom. Langs de Leidsevaart waren er mooie vergezichten met veel 

kleur van de bollenvelden. Na een kleine 16 kilometer zijn we aangekomen in Hillegom waar de 

wandeling eindigde. Met een klein groepje nog hebben we nagepraat bij de tennisvereniging op het 

terras.  

 

Een mooie dag met een geweldige groep wandelaars. 

 

Groet, 

Marjolein  


