
Bericht van Hubert Bastiaens 
 
De Lokroep van de Camino 
 
Twee jaar geleden heb ik mijn boek ‘De lokroep van de camino’ 
over mijn voettocht over de Via de la Plata naar Santiago de 
Compostella ten doop gehouden.  
Ik heb heel veel positieve reacties op De lokroep mogen ontvangen. Hier volgt een kleine greep 
uit de vele mooie reacties:  
 

• Een lezer uit Diemen noemde het boek ‘in één woord: een meesterwerk’, 
• De hoofdredacteur van het blad ‘De Pelgrim’ vond het ‘een zeer geslaagde combinatie 

van een fotoboek, een reisgids en een reisverslag’  
• Roel van Gestel, directeur-uitgever van Berne Media, schreef ‘Wat een schitterend 

boek  …  Door het grote aantal mooie foto’s en goede beschrijvingen maak je als lezer de 
tocht als het ware zelf mee’  

• Een lezeres uit de omgeving van Arnhem zei me dat ze ‘geen woorden had voor wat mijn 
boek met haar deed’. 

 
Nu wil ik de laatste boeken die ik nog thuis heb tegen een sterk gereduceerde prijs aanbieden. 
Het boek is nu te koop voor € 10,-, exclusief verzendkosten.  
 
Als iemand nog één of meer boeken wil kopen, eventueel als een cadeautje voor iemand anders, 
kan dat bij mij, gewoon via mijn mailadres: hubertbastiaens@hetnet.nl .  
N.B. in de boekhandel kost het boek nog steeds € 29,95. 
  
Voor meer informatie over het boek kun je kijken op www.pelgrimerenoverdeviadelaplata.nl . 
 
Pelgrimsgroeten van,  
 
Hubert Bastiaens 
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