
23 november, 2024: Zaanse avonturen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag regende het zo goed als de hele dag. Dit prikkelt het denkvermogen. Ik hoop dat het morgen toch droog is!! 
Dit soort gedachten spoken door het hoofd. 
Zoals zo vaak waren de Goden ons ook dit keer goed gezind. Sinterklaas is in het land, dat zal de reden wel zijn. 
 
Afijn, waar hebben we het over? De wandeling die begint aan Koog aan de Zaan en ons voert langs de Zaanse Schans 
en natuurgebied: Het Jagersveld. Dit alles bedacht door Pelgrim Dick. 
. 
Normaal gesproken is het verzamelen om 10 uur op een afgesproken plek, waar de koffie reeds klaar staat. 
Deze keer was het anders. Om 10 uur aanwezig zijn en meteen aan de wandel. Ongeveer 15 minuten lopen en dan aan 
de welverdiende koffie. Niet iedereen was er om 10 uur. 
Verontrustende hilariteit, en gebel was het gevolg. Ze zijn onderweg wist Arianne te melden. We gaan alvast. Ze sluiten 
wel aan bij de koffie. 
Aangekomen bij Het Zaans Kwartiertje, lekker aan de koffie. Een verlate pelgrim meldde zich al snel. Waar blijven de 
dames Bakker, zijn ze de weg kwijt? Geen spoor van ze te bekennen. 
Na de koffie gaan we op stap door industriegebieden en Belanden bij de Zaans schans. 
Wat een drukte in November! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He, Hallo, daar zijn de dames Bakker, die zich voegde bij de groep. 
25 man/ vrouw sterk, gaan we al flanerend over de Zaanse schans, en weer snel verder om de toeristen achter ons te 
laten. We komen aan in het recreatiegebied het Jagersveld, waar het brood genuttigd kon worden, echter niet zittend in 
het gras. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In gehaaste maar toch niet overdreven spoed is de groep voornemens Zaandam aan te doen. De verwachte regen bleef 
uit, wat zijn we toch mazzelaars. 
We doorkruisen Zaandam en gaan richten Koog aan de Zaan, waar de finish ligt. 
Na weer een geslaagde wandeling is het ontspannen, met een drankje in eetcafé de Toog. 
Gezelligheid ten top met zelfs pepernoten, en ook Carla komt ons bezoeken. 
Dick en Arianne bedankt voor de leuke wandeling. 
 
Ko en Marja Pater 
 
 


