
Regiowandeling Den Bosch, zaterdag 26 oktober 2024 
Deze wandeling start op een mooie zaterdagmorgen met een rode gloed van de opkomende 
zon op de parkeerplaats bij de voetbalclub in Beers. 

We zijn met 37 personen en voor vertrek genieten we van koffie en thee van Rinse. We gaan 
op weg door het buitengebied van Vianen en lopen zo in de richting van de dorpskern waart 
we een kleine pauze houden bij de Heilige Antonius van Paduakerk. Deze is tegenwoordig in 
gebruik als kantoor bij de firma Cobra.  Een adviesbedrijf dat zich bezig houd met de groene 
leefomgeving. De binnenzijde van de kerk is hiervoor verbouwd met veel hout en glas zodat 
er veel licht in dit monumentale gebouw binnenvalt. 
We wandelen verder door Vianen en al snel laten we de huizen achter ons. Via landwegen 
en grindwegen gaan we op weg naar Haps. Er wordt stevig doorgewandeld en staan dan 
voor de  
Mariamolen. Deze zeskantige houten korenmolen is in 1802 als grondzeiler gebouwd en in 
1859 omgebouwd tot beltmolen. 
Nadat we een doorgaande weg overgestoken zijn gaan we over het boerenerf waar zich 
enkele grote plassen bevinden. Het is even zoeken maar eenieder bereikt droog de 
overzijde, waar de boerin een kalf terug brengt naar de weide. Daarbij moet ze wel enige 
kracht uitoefenen op het kalf om deze in het gareel te houden. We bereiken daarna het 
vredeskapelletje in Haps welke is gebouwd door vrijwilligers in 2010. Het bezit enkele mooie 
gebrandschilderde ramen.  
Even later staan we voor het “Hapshuis” , een skelet van een boerderij uit 500 v C welke is 
gerealiseerd op de locatie waar de resten aangetroffen zijn van dit historische boerderijtype. 
  
Cafe “De Posthoorn” is vandaag onze rustplaats en kan er genoten worden van een bakkie 
koffie of thee met daarbij het onvermijdelijke worstenbroodje.  

Dan is het tijde om de wandeling te vervolgen en al snel wandelen we over de oude spoorlijn 
“het Duitse lijntje”. Al vele malen hebben we gedeelten van dit oude spoor mogen 
bewandelen in Boxtel, Schijndel, Eerde en bij Zeeland. We zien de vis en schaatsvijver De 
Kampse Plas en later bereiken we de spoorbrug over de Sint Anthonisloop. Op 3 januari 1926 
bij laatste maal dat de Beerse overlaat het gebied onderwater had gezet is deze spoorbrug 
weggespoeld waarna de trein op deze plaats is ontspoort. 
Het is genieten tijdens de wandeling met een uitbundig schijnende herfstzon. We komen aan 
op het landgoed Ossenbroek. Na de monumentale boerderij lopen we via de lanen door dit 
mooie gebied. Bij de vistrap in de Laarakkerse Waterleiding gaan we rechtsaf via de 
akkerrand naar een klein bosje waar zich een kabouterdorp schuilhoudt. De kleine mennekes 
en vrouwkes worden veelvuldig op de foto gezet. 
De laatste stop op deze wandeling is bij een kleine kapel welke is gebouwd in 1942 door het 
Brabants studentengilde uit Tilburg die toen tijdens hun vakantie op het nabij gelegen 
landgoed “de Hiersenhof”  verbleven.  Dit landgoed is sinds 1836 eigendom van de familie de 
Quay. Tegenwoordig zijn Cas en Cecile de Quay de bewoners van het landhuis.  
Langs de kapel staat een standbeeld van Jan de Quay, een bekende politicus met een grote 
staat van dienst. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Jan de Quay betrokken bij de Nederlandsche Unie die 
probeerde op een goede manier met de Duits bezetter samen te werken. Dit werkte niet en 



in 1941 werd de Unie verboden. Jan de Quay werd tussen 1942 en 1943 gevangen gezet in 
Sint-Michielsgestel als een van de Heeren Zeventien, een groep belangrijke bestuurders. 
Na de oorlog, tussen 1946 en 1959, was hij commissaris van de Koningin voor Noord 
Brabant.  
Na de verkiezingen in 1959 werd Jan de Quay minister president op aandringen van de KVP.         
Later was hij lid van de Eerste Kamer en minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet 
van premier Jelle Zijlstra. 
In 1973 besloot hij zicht terug te trekken op zijn landgoed waar hij in 1985 is overleden. 
 
Na een kilometer zijn we aan het einde van de wandeling weer terug op de parkeerplaats en 
gaan we huiswaarts. 

Paul Selten 

 

 

 



Adviesbureau Cobra in de oude kerk van Vianen. We halen buiten naar binnen. Dus de 

klinkers die buiten op het plein liggen, komen ook in ons gangpad te liggen.  

 

 

 

De “Mariamolen” Haps 

Kantige molen, beltmolen 

Korenmolen 

bouwjaar1802 

herbouwd1859 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vredeskapelleke Haps 

 

 

 

 

 

 

 

Hapshuis 

een levensgroot replica van een historische 

boerderij uit de ijzertijd (500 vC) 

 

 

 

 

 

 

 

voormalig station Haps 

Duits lijntje Boxtel naar Wesel 

 

 

 

 



Sint-Antonisloopbrug - Duits lijntje 

Op 3 januari 1926  

Het gebied tussen Haps en Mill stond 

onder water, en ook de brug over de 

Sint-Anthonisloop was onderspoeld 

door het vele water. Deze brug stortte 

in toen de trein eroverheen reed.  

 

 

Ossenbroek is een particulier landgoed  

Van Hövell tot Westerflier. Deze familie 

bezit het huis en het landgoed nog 

steeds. 

Oa burgemeester van Haps geweest 

 

 

 

 

Landgoed De Barendonk 

 

 

 

 

 

 

 

kabouterdorp 



 

O.L. Vrouw [van de Hiersenhof] 

In 1942 wordt op het landgoed, tijdens een 

zomerkamp, door het Brabants 

Studentengilde een Mariakapel gebouwd. 

 

 

 

 

 

Het landgoed is sinds 1836 eigendom van 

de familie de Quay. 

Vanaf 1990 zijn hun zoon en schoondochter 

Cas de Quay en Cécile de Quay – van 

Wessem de gelukkige bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan de Quay 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Quay 

 betrokken bij de Nederlandsche Unie. In 1941 werd 

 de Nederlandsche Unie door de Duitse bezetter 

 verboden. De Quay werd tussen 1942 en 1943 

 vastgezet in kamp Sint-Michielsgestel. Hij was 

 onderdeel van de Heeren Zeventien; een groep van 

 zeventien belangrijke Nederlandse bestuurders 

Tussen 1946 en 1959 was hij commissaris van de 

 Koningin voor Noord-Brabant. 

De Katholieke Volkspartij won in 1959 de Tweede 

 Kamerverkiezingen en werd de grootste politieke 

 partij. De Quay was destijds niet verkiesbaar, maar 

 de KVP haalde hem toch naar voren als minister-

 president. De Quay weigerde dit eerst, maar 

 accepteerde het aanzoek uiteindelijk. 

lid van de Eerste Kamer namens de Katholieke Volkspartij. 

minister van Verkeer en Waterstaat en vicepremier in het kabinet van premier Jelle 

 Zijlstra. 

In 1973 besloot hij zich terug te trekken op landgoed Hiersenhof. 

overleed uiteindelijk in 1985 

 

 

 

 

 

 

  



 


