
Regiowandeling 28 september 2024 
 

 

Op zaterdag 28 september vond de maandelijkse regiowandeling van de regio Den Bosch plaats 
in Sint-Oedenrode. De route, uitgezet door Liesbeth Spijkers, begon bij zalencentrum de Beckart 
in Nijnsel (gem. Sint-Oedenrode). 
Na de “kofferbak-koffie/thee met koekjes” vertrokken we om 9.30 uur met een gezelschap van 
17 wandelaars. Liesbeth zelf kon helaas niet meelopen (maar wel deels mee-fietsen), dus het 
was wel even spannend of wij de weg wel konden vinden. Gelukkig was Liesbeth continu 
bereikbaar. 

Het eerste gedeelte ging eerst naar de overkant van de A50. De route passeerde de befaamde 
Knoptoren. De groep besloot om een extra rondje te maken zodat de Knoptoren tweemaal 
bewonderd kon worden. De Knoptoren is een historische toren in Sint-Oedenrode, Noord-
Brabant. De toren is een overblijfsel van een oude kerk en is een belangrijk herkenningspunt in 
het dorp. Het bouwwerk dateert uit de 15e eeuw en heeft zijn naam te danken aan de "knop" op 
de spits. De Knoptoren wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor evenementen en culturele 
activiteiten (met dank aan ChatGPT      ). 

Daarna ging de groep weer serieus op weg richting de Dommel. Via een geheim paadje, te 
bereiken via de parkeerplaats van de Ahrend (een landelijke bekendheid maar toch écht 
gevestigd in Sint-Oedenrode), ging het richting het Vlonderpad.  

 

De weg die we moesten volgen langs de Dommel vanaf dit Vlonderpad was echter met rood-wit 
linten afgesloten. Omdat er verder niemand in de buurt was behalve wijzelf, hebben wij snel de 
doorgang geforceerd en onze route vervolgd. Opgeven was namelijk geen optie vonden wij. 

Na een aantal keren over rood-witte linten te zijn gestapt(       )liepen we langs een idyllische 
omgeving richting Nijnsel voor de lunch. 



 

Het tweede gedeelte van de route liep door de bosrijke omgeving van Nijnsel. Omdat niemand 
van de groep bekend was in deze omgeving hebben we ergens een verkeerde afslag genomen en 
waren we letterlijk de weg kwijt. Lang leve de smartphone kon Liesbeth ons weer teruggeleiden 
naar het juiste pad.  

De route vervolgde wederom de mooie natuur en via het uitzichtpunt over de Hazenputten     

 

-na een kilometer of 8- kwamen we weer aan bij de Beckart. Op dat moment begon het te 
regenen, dus onze timing was super. 

Het derde gedeelte vond plaats bij de Helden van Kien in Sint-Oedenrode, waar wij met een klein 
gezelschap nog hebben nagepraat en nagedronken op deze zonnige middag. 

Met dank aan: 

Liesbeth Spijkers voor het uitzetten en fiets-begeleiden van de route, 
Leon Nabuurs als voorganger, 
Stephen Smith als achterganger, 
en alle deelnemers voor de gezellige dag! 



 

 

Wil je een korte impressie zien van deze wandeling of andere wandelingen? Ga dan naar de 
website https://nogsteedsonderweg.nl/.  

 

Namens de regiocommissie, 
Silvie Thielsch 

 

https://nogsteedsonderweg.nl/

