
Verslag 5-kastelen wandeling Warnsveld 
 
Het was voor velen van ons een kunst om in Warnsveld te komen vandaag. Wegomleggingen 

her en der verstoorden een beetje ons feestje….maar we zijn tenslotte pelgrims en weten onze 

weg echt wel te vinden, dus…stonden we met 42 deelnemers aan de start aan de 
Vordenseweg hoek Rijksweg in Warnsveld.  

 

Het was een gezellige drukte want er was ook een soort van mudrun aan de gang. We leken 
wel de uitzwaai/aanmoedigings ploeg. Gelukkig was er voor ieder van ons nog een 

parkeerplek te scoren. Een paar anderen moe  sten met wat telefonische hulp naar de juiste 

plek gepraat worden en zo waren we dan eindelijk compleet. Lastiger dan dit gaat het hopelijk 

vandaag niet meer worden hoopte ik.  
 

St. Clara is vandaag weer 

van de partij en heeft de 
wolken en regen stevig 

achter slot en grendel  

gezet en voor ons het 
mooiste zonnetje uit de 

kast gehaald. Een prachtige 

dag om te gaan genieten 

dus. Nadat de deelnemers 
door Anita zijn welkom 

geheten, leuk dat er ook 

deelnemers uit de regio 
Oost zich hebben gemeld, zijn we van start gegaan.  

 

Mooi om te zien dat een praatje pot tijdens een eerder café St. Jacques dit jaar in Oosterbeek 
tussen regiocommissieleden van Oost en Arnhem-Nijmegen nu al zo’n mooi resultaat heeft. 

We spraken daar af dat we elkaars activiteiten onder de leden zullen gaan promoten. Dit is de 

eerste wandeluitnodiging die we actief in deze 2 regio’s hebben gedeeld en jullie hebben er 

massaal op gereageerd. Zo leuk.  
 

We staken de drukke weg over en liepen het natuurgebied bij Huis ’t Velde in. Vroeger een 

mooi en statig landhuis, tegenwoordig is de politieacademie er gehuisvest.  
Chris heeft in het kort de rijke geschiedenis van dit landgoed verteld. Voor wie het leuk vindt 

en er meer over wil weten. Klik op de link  Huis 't Velde - Wikipedia 
 
Nadat we de benzinepomp gepasseerd waren zijn we linksaf langs een soort van jaagpaadje 

langs de Berkel gaan lopen, een stevig begroeid pad langs de meanderende Berkel. Wat was 

het hier genieten. Zo leuk om in de bocht even achterom te kijken en het kleurrijke lint 

medepelgrims te zien stappen door het landschap. Bij het bruggetje zouden we rechtsaf gaan 

maar wachten we even tot de groep weer helemaal compleet was en moesten we de ‘prins op 

het witte paard’ zoals ie zichzelf noemde even tussen de groep door laten fietsen. We stonden 

ook wel heel erg breed uit op de weg. De hele club weer compleet en weer door.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_%27t_Velde


 

Tussen het prachtige volkstuinen complex door. Je kon zien dat de tuinders hier met veel 

liefde hun plantjes en planten verzorgen, wat een bloemenpracht. Respect hoor, ga er maar 
aanstaan met zo’n kleddernat voorjaar en dan ineens weer een hittegolf, om dan je tuin er zo 

bij te hebben liggen dat verdiend echt een dikke pluim.  

 
En zo liepen we van landgoed naar volkstuintjes, naar bos en mooie akkers. Ik liep met een 

klein groepje vooraan en bijna verkeerd omdat we in een druk gesprek gewikkeld waren over 

een echt Gelders boerderijtje met een mooi rood puntdak. Automatisch liepen we erheen, 
maar gelukkig konden we op tijd terug gefloten worden om om te keren en weer aan te sluiten 

bij de groep en zo richting de sluis te wandelen.  

 

Net over de sluis was onze lunchlocatie waar we met de hele groep op het terras hebben 
zitten genieten van de lunch. Chris en ik zijn alle tafels afgegaan met de donativo pot en 

hebben uitgelegd waarom we de donativo op de manier doen zoals we het doen. Liever geen 

vast richtbedrag noemen om zo iedereen de kans te geven zich welkom te voelen bij de 
activiteiten in onze regio. Dank voor de mooie vulling in de contante pot. De digitale pot heb ik 

op moment van dit schrijven nog niet gehoord.  

 
Voor de lunch hadden we nog een spontaan Ultreia momentje, met een paar zangers het 

Ultreia lied ingezet. Altijd leuk om te doen. (zie bijlage voor de tekst en de vertaling ervan) Wie 

zingt er mee met de Jacobsdag?       

 

Na de lunch een mooie lus gelopen door de natuur, langs grote landhuizen, en een oude 
kazerne waar nu voor de veteranen en soort van buurthuis van gemaakt is. Net na de kazerne 

kregen we de keuze, wie wil er linksom en wie rechtsom. Grappig om te zien dat de groep zich 

dan mooi splitst. Achter het grote landhuis ontmoeten we elkaar weer en voegde de hele sliert 

weer soepel samen. Zo zie je maar weer dat links en rechts toch prima samen één weg kunnen 
volgen. Er zijn situaties waar links en rechts minder makkelijk samen voegen bedacht ik me.   

 

 Bij Huis de Voorst, het Versailles van de Achterhoek, hebben we weer even stil gestaan en zelfs 
nog wat groepsfoto’s gemaakt. Voor wie meer over de geschiedenis van Landgoed de Voorst 

wil weten Landgoed De Voorst | Geldersch Landschap en Kasteelen (glk.nl) klik op de link.  
 

https://www.glk.nl/gebied/landgoed-de-voorst


Na huis de Voorst zijn we via smalle kruip door sluip door paadjes langs de Berkel gelopen en 

ging het tempo er flink omlaag. De voorhoede was in ieder geval in geen velden of wegen 

meer te bekennen. Later bleek dat ze een short-cut hadden genomen. Haha…ja zo kunnen wij 

het ook       Gelukkig is het net als op de camino, er gaan meer wegen naar Santiago dan we 
denken en dat principe passen we heel simpel ook in onze eigen achterhoek toe.  

 

Tijdens de langere route hadden 

we nog wel even een leuk 
speelmomentje in het bos. Even 

lekker gek doen. Hoort er 

gewoon bij. Zo leuk dat we het 
kind in onszelf nog lang niet 

vergeten zijn en dat het ook 

gewoon mag blijven spelen.  
 

Lieve medepelgrims, wat heb ik 

weer genoten van jullie 

aanwezigheid, de mooie gesprekken, de ervaringen die jullie delen, gewoon jullie zijn. Het was 
fantastisch. Heerlijk ook dat jullie blij zijn te horen dat wij als regio weer volop plannen aan het 

maken zijn voor het nieuwe seizoen.  

 
Houd onze nieuwsbrieven en uitnodigingen in de gaten en kijk af en toe ook eens op de 

website van het genootschap, in die agenda staan de meest actuele zaken wat onze regio 

betreft.  Onderaan dit verslag staan de datums die we tot nu toe weten.  
 

Dank voor jullie aanwezigheid, jullie gaven in de donativo pot en jullie enthousiasme.  

 

Wil je meer foto’s zien? Klik op de link 
https://1drv.ms/f/s!AsWI8dvRqottgrJ45YN35W9qaRXWkg?e=8XFNFj 

 

Pelgrimsgroetjes, 
 

Anita  

 
Datums om alvast in de agenda te zetten en waar we jullie graag weer zien: 

4 juli   Café St. Jacques in Oosterbeek 

28 juli   Jacobsdag – uitnodiging komt zondag 30 juni 

5 september   Café St. Jacques in Oosterbeek 
Wandeling in September ( nog geen planning, maar….wat niet is….kan nog 

komen) 

3 oktober  Café St. Jacques in Oosterbeek 
5 oktober  Herfstwandeling 

19 oktober Najaarsdag Regio Limburg, altijd leuk om naar toe te gaan.  

7 november  Café St. Jacques in Oosterbeek 
9 november Landelijke dag  

https://1drv.ms/f/s!AsWI8dvRqottgrJ45YN35W9qaRXWkg?e=8XFNFj


23 november Arno en Huberta van L’Esprit du Chemin komen een hele dag vertellen over hun 

herberg. De invulling  en locatie voor die dag zijn nog niet definitief bekend. 

Maar zet het vast in de agenda. Er kunnen max. 70 pelgrims mee doen die dag. 
Het wordt een interactieve dag. Luisteren, opdrachten doen, in groepjes 

samenwerken, en wellicht ook een leuke wandeling. We brainstormen nog over 

de juiste invulling.  
5 december Sinterklaas – GEEN Café St. Jacques in Oosterbeek 

14 december   Snertwandeling in Wageningen 

2025 
2 januari   Nieuwjaarscafé St. Jacques ( iedereen neemt wat lekkers mee)  

 

21-22-23  

maart 2025  O.v.b. 2 of 3 daagse voor Wandelaars en Fietsers. We zijn nog in de 
brainstormfase. Maar informeer gerust als je meer wilt weten of mee wilt 

organiseren.  

 
Voor alle activiteiten geldt, kom erbij en doe mee. Iedereen is welkom. Mis je nog iets in onze 

planning? Laat je gevoel spreken, volg je hart en voel je vrij om samen met ons leuke dingen te 

gaan organiseren. Want alleen samen maken we het waar, kunnen we elkaar inspireren, 
motiveren en alert houden.  

 

Met elkaar, voor elkaar 
 

 

 


