
BON CAMINO 

Daar stonden wij dan in de druilige regen om 10.00 uur bij 

het station in Voorschoten om te beginnen aan onze 

maandelijkse wandeling.                                                                                            

Er hadden zich 23 personen opgegeven, 1 belde er netjes 

‘s morgens af en een paar andere hebben via de mail 

afgezegd en sommigen hebben niets laten weten.                                                                     

Dus goed geluimd met z’n 18en op pad voor de Duin-

Landgoederen en Horsten wandeling.  (ong.17km).                                                                            

Eerst op weg naar onze koffie pauze nabij Kasteel 

Duivenvoorde in Voorschoten waar wij een heerlijke 

koffie, cappuccino of een dampende thee door het 

Genootschap aangeboden kregen.                               

Voordat wij verder gingen eerst nog een groepsfoto voor 

het Kasteel gemaakt.   



Het bleef maar regenen, maar een ieder stapte goed gemutst en 

genietend van de omgeving lekker door. Wat een natuur en een villa’s 

onderweg !!!!  

    

Uiteindelijk kwamen wij rond 

13.30 uur bij het theepaviljoen 

De Horsten (het oude jachthuis 

van Koning Willem 111) waar wij 

binnen warm (de openhaard 

brandde) onthaald werden.  Wij 

hebben genoten van o.a. 

aspergesoep, uitsmijter  div. 

heerlijk belegde broodjes en 

tosti’s.  



Na voldaan gegeten te hebben, gingen we vol goede moed het laatste 

stuk door het Koninklijke Landgoed De Horsten op weg naar Café 

Saint Jacques waar wij rond 15.30 uur aankwamen.                                                                       

Dat hebben wij gedaan nabij het “oude” landgoed van het kasteel 

Rozenburgh ( wat niet meer bestaat) bij het theehuis Jansland, dat 

door mensen met een beperking gerund wordt.                                                                                  

Ook hier kregen wij weer een drankje aangeboden door het 

Genootschap. Over CAFÉ gesproken, het was deze keer no alcohol !!!!!! 

dat kwam waarschijnlijk vanwege diegene die deze tocht had 

uitgezet en lid is van de blauwe knoop. Nadat iedereen elkaar fijne en 

goede paasdagen had toegewenst en bedankte voor de wandeling 

gingen we rond 16.15 uur weer op weg naar station Voorschoten.  

Misschien lopen wij hem nog eens maar dan met stralend zonnig weer 

maar dat heeft geen invloed gehad op ons aller humeur vandaag dat 

was TOPPIE !!!! 

 

                                Groeten, André Beij 


