
Nieuwsbrief NGSJ april 2024                                   

Regio Arnhem-Nijmegen  

Pelgrimsvrienden, 
 
April doet wat ie wil, nou dat kun je wel zeggen ja. We hebben inmiddels van 
alles al om ons oren gehad, regen, hagel, harde wind, maar ook hebben we 
kunnen genieten van het heerlijke voorjaarszonnetje. Op 6 april stonden we met een mooie groep 
pelgrims aan de start van de grasmaandwandeling in Mill. Wat hebben we een prachtige zonnige dag 
mogen beleven, zelfs zo mooi dat een terrasje pakken aan het eind mogelijk was. We hebben 
genoten. Aan het begin van de wandeling konden we de deelnemers mooi nieuws melden dat we nu 
ook hier met jullie willen delen. Chris die inmiddels meerdere wandelingen heeft bedacht en 
uitgezet is zo enthousiast geworden dat hij meer kan en wil doen en ons in de regio commissie komt 
versterken. Daarover straks nog meer. Jeanet heeft over deze dag een prachtig verslag geschreven.  
 
Op 10 april hebben ruim 40 pelgrims genoten van de lezing van Rient en de klankschalen sessies. De 
Jacobskapel was tot de laatste plek bezet. Een supermooie avond die zeker naar meer smaakt.  
 
In deze nieuwsbrief lezen jullie o.a. over: 

• Het café St. Jacques op 2 mei, let op! Latere aanvangstijd.  

• Chris van Dorsser nieuw regiocommissielid 

• Verslag Grasmaandwandeling door Jeanet 

• Verslag Lezing op 10 april  

• 15 mei Pelgrimeren met de Jeugd, i.s.m. Wegen met Zegen, vrijwilligers gevraagd 

• Jacobsdag 28 juli 
 

Uitnodiging voor het 
Café St. Jacques 2 mei 2024 
 
Elke eerste donderdag van de maand genieten vele pelgrims van het delen van 
ervaringen en het ontvangen van informatie.  Op 2 mei 2024 staan de deuren 
van Cultureel Centrum Kreek, Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek  
wagenwijd open.  
Van 19.00 tot 21.30 uur is iedereen welkom om verhalen te delen en informatie te vragen.  
 
Ben je net onderweg geweest en wil je je verhalen, ervaringen delen? Wil je nog gaan en kun je niet 
genoeg info tot je nemen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres, kom gezellig langs en geniet van 
de voorpret van je camino of geniet nog even na van je eigen tocht. Kom en deel…. 
 
De drankjes tijdens het Café St. Jacques zijn voor eigen rekening. Contant mag, pinnen kan.  
 
Aanmelden voor het Café St. Jacques is niet verplicht 
maar wordt wel gewaardeerd.  
Stuur een mailtje naar: regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl  
 
Parkeren kan in de buurt. Ook is het gemakkelijk 
bereikbaar per OV, 10 minuten loopafstand. 
Café St. Jacques in 2024, let op! late aanvangstijd  

Voor de vertrekkende en onderweg zijnde 
pelgrims: Als jullie te volgen zijn op o.a. 
Polar Steps, Instagram, Facebook of 
anderszins en jullie willen dit delen stuur 
dan de link naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl en wij maken er 
melding van in de komende nieuwsbrieven 
en op de website.  
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6 juni 19-21.30 uur, 4 juli 19-21.30 uur, 5 sept 19-21.30 uur,  
3 okt 19-21.30 uur,       
7 nov 17-19.30 uur   
 

Welkom Chris van Dorsser als nieuw regiocommissie lid  
We heten Chris van Dorsser van harte welkom als nieuw regiocommissielid. Chris is voor een aantal 
van jullie geen onbekende. Chris zet hele mooie uitdagende wandelingen uit waar de mentale en 
fysieke conditie soms danig op de proef wordt gesteld. Het is elke keer weer genieten als we met Chris 
op pad gaan. Chris heeft de smaak te pakken en is heel enthousiast om de regiocommissie te komen 
versterken. Chris woont in Beuningen en heeft samen met zijn vrouw Marike al vele stappen op 
diverse camino’s gezet. Chris is een wandelende ideeënbus, als we alle plannen en plannetjes die hij 
bedenkt willen gaan uitvoeren dan hebben we nog heel veel handjes, voetjes, en…meer dan 366 
dagen in een jaar nodig om alles te kunnen uitvoeren. Het is zo leuk om met Chris samen te 
brainstormen en in onze regio, en misschien zelfs wel erbuiten leuke activiteiten te gaan organiseren. 
Kom erbij zou ik zeggen want vele handen maken……. 
Tijdens de 2-daagse in maart zijn er ook superleuke gesprekken geweest met diverse deelnemers over 
de wensen en ideeën die er leven. Wat zou het toch leuk zijn als we al die mooie plannen, leuke ideeën 
kunnen gaan omzetten in daden. Wie volgt het goeie voorbeeld van Chris?  
  
Verslag Grasmaandwandeling op 6 april in Mill 
Het zal toch niet………., de voorspellingen voor zaterdag 6 april werden steeds beter en ja hoor: 
de weersvoorspelling kwam deze keer zowaar uit: een heerlijk zomerse dag met wel 25 graden, 
dus……lekker lopen in een korte broek en T-shirt. 
Chris, Anita en Berdike hadden een prachtige wandeling uitgezet rond het Brabantse dorpje Mill. 

Op de uitnodiging schreef Anita al over de voorpret bij het 
voorwandelen en de uitdaging van het vinden van droge en 

begaanbare paden, zodat ook wij met droge 
voeten zouden kunnen lopen. (Ze overwogen 
nog een route met zwemkleding, maar zagen 

daar toch vanaf      ) 
Tijdens de tocht merkte we dat het 
inderdaad op verschillende plekken wel heel 
erg ….  

                           Voor het hele verslag klik hier. 

 
10 april 2024 Lezing in de Jacobskapel 
Pelgrimeren en Verdieping 
Op 10 april waren ruim 40 pelgrims aanwezig in de Jacobskapel in Nijmegen. 
Het thema van de lezing was CAMINO, Waarom eigenlijk? In drie delen heeft 
Rient verteld over zijn plannen, de tocht en het thuiskomen. Uiterst boeiend 
heeft hij zijn toehoorders meegenomen op zijn weg. De hobbels en kuilen 
waar hij mee moest dealen.  
Rient vertelde over de camino van zijn vrouw Aafke, die hem inmiddels helaas 
ontvallen is. Na het overlijden van zijn vrouw is hij met haar as wederom de 
camino gaan lopen. Met een brok in mijn keel heb ik ademloos zitten 
luisteren. Wat een bijzondere tocht heeft Rient gemaakt. Rient las een gedicht 
voor uit het boekje van Aafke. Een gedicht wat zo enorm bij mij binnenkwam.  
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Tussen de drie delen van Rient door waren er klankschaal sessies. Heel bijzonder en passend bij de 
sfeer die Rient creëerde met zijn vertellingen. Kortom een avond met een gouden randje.  
 
Rient nogmaals dank je wel voor je prachtige lezing.  
 
Dit was de eerste lezing die wij als Regio Arnhem-Nijmegen, in samenwerking met de Jacobskapel en 
Wegen met Zegen organiseerden. Uit de positieve reacties van de deelnemers kunnen we zeker 
concluderen dat dit naar meer smaakt.  
 
Voor deze eerste lezing hebben wij de voorzet gegeven. Wat zou het leuk zijn als we vanuit jullie, de 
pelgrims uit onze regio, wat tips zouden mogen ontvangen van wie jullie graag een lezing zouden 
willen horen. Weten jullie iemand die een boeiende lezing kan en wil houden over zijn of haar 
camino, hospitaleren, of een reis naar een andere bedevaartplaats of een andere boeiende tocht 
heeft gelopen of gefietst? Wij komen graag met interessante mensen in contact. We zijn op zoek 
naar iemand die in oktober 2024 of april 2025 bij ons zou willen komen. Verras ons….Jullie ideeën 
kunnen gemaild worden naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 

Save the date! Jacobsdag Zondag 28 juli 2024 
Op zondag 28 juli 2024 vieren wij de jaarlijkse Jacobsdag. Dit jaar zullen we samenwerken met de 
Jacobskapel en Wegen met Zegen.  
Het programma voor deze dag ziet er ongeveer zo uit: 
We verzamelen bij het station van Nijmegen en lopen gezamenlijk naar de Jacobskapel.  
We starten met een viering – waarschijnlijk vanuit of vanaf het pleintje bij de Jacobskapel (ligt aan 
het aantal deelnemers).  
Na de viering is er koffie en thee.  
Dan starten we, afhankelijk van het aantal deelnemers in meerdere groepen, met de wandeling van 
ongeveer 14 km.  
Na ongeveer 7 km zal er een pauze plek zijn ingericht waar we onze eigen meegebrachte lunch 
kunnen verorberen. 
We lopen via een mooie route naar Ressen en vandaar via een grote lus weer terug naar Nijmegen.  
Na afloop zullen we kunnen genieten van een heerlijke pelgrimsmaaltijd. 
 
Het handigste is het om met het OV te komen. Parkeren bij de Jacobskapel is 
onmogelijk en de pelgrimsmaaltijd is zo goed als zeker vanaf een andere 
locatie, die ook op loopafstand van het station ligt.  
 
Zoals jullie van ons gewend zijn zal deze dag de donativo pot weer op tafel 
staan, zowel fysiek als digitaal. Wij rekenen op een mooie bijdrage van jullie, 
want zoals ieder wel weet is het net als op de camino daar betalen de 
pelgrims van vandaag voor de pelgrims van morgen. Donativo betekent 
betalen naar draagkracht. Dat principe willen wij graag in onze regio hoog 
houden. We willen daarom liever geen vaste bedragen gaan noemen zoals 
door sommigen van jullie gevraagd is. Iedereen weet wel wat een lunch, 
diner of drankje kost als je gaat wandelen. Kun je wat meer missen doe dan 
ook een gulle gave in de donativo pot zodat ook degene met een smallere 
beurs ook kunnen mee genieten van onze gezamenlijke activiteiten. Want 
met elkaar er voor elkaar zijn in onze regio is zo mooi. Helemaal op de 
Jacobsdag waar we allemaal toch zo onze eigen gevoelens en emoties bij 
hebben. Jacobus is er toch maar mooi als we hem nodig hebben op onze 
camino’s. Iedereen heeft daar wel een verhaal over.  
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Denk je nu….wauw, daar heb ik zin in op 28 juli. Meld je dan gerust vast aan via het bekende 
mailadres regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl o.v.v. Jacobsdag, je naam en je telefoonnummer.  
Details v.w.b. tijden en verzamelplaats dat komt allemaal nog.  
 
En als we dan toch aan het Save the Daten zijn, zet dan ook meteen 29 juni in de agenda! :-) 

Save the date 29 juni 2024 - Wandeling 
Op 29 juni gaan we weer aan de wandel. Een wandeling rond 
Doesburg of Zutphen is het plan.  
Details voor deze wandeling volgen in de volgende 
nieuwsbrief. De wandeling wordt bedacht door Chris en zal 
weer voorbereid worden door Berdike, Chris en Anita.  
En ook hier staat weer de donativopot op tafel. We hebben op 
dit moment nog niet echt een idee van het programma, maar 
dat komt goed zoals jullie weten.  
Eerst maar eens het terrein verkennen en brainstormen met 
elkaar om weer een mooie dag voor jullie te verzorgen. Wij 

hebben er zin in. Jullie ook? Zet dan 29 juni vast in de agenda voor het wandelen!  
 

Plannen en agenda voor 2024 
De regiocommissie is volop in beweging. Er zijn al een mooi aantal plannen voor 2024 die op de 
agenda staan. Hieronder alvast wat mogelijkheden om 
rekening mee te houden.  
 

• 29 Juni wandeling, houdt de nieuwsbrief in de gaten!  
• Zondag 28 juli Jacobsdag in Nijmegen 
• 5 oktober Herfstwandeling in oktober 
• Oktober lezing met….??, datum en invulling komen op 

een later tijdstip, houd de nieuwsbrief in de gaten.  
• Landelijke dag op 9 november 
• Terugkomavond in november  
• 14 december Snertwandeling 

 
Heb je zelf een leuk idee, wil je je handen uit de mouwen steken, een wandel- of fietstocht 
organiseren in b.v. de Achterhoek of een ander deel van de regio waar we minder bekend zijn, 
meld je dan aan, dan komen we graag met jou in contact. Spreek Joop, Marc, Jan, Chris of Anita 
van de regiocommissie aan tijdens de vele activiteiten of stuur een mailtje naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl en maak ons deelgenoot van je leuke inspirerende ideeën. Samen maken 
we het waar.  

 
Pelgrimeren met de Jeugd – oproep vrijwilligers 
Wegen met Zegen (Margreet Sanders) en de regio Arnhem-
Nijmegen (Jan Kaspers) verzorgen op 15 mei weer een 
pelgrimeren met de jeugd activiteit. De pelgrimages met de 
jeugd, groep 8, gaan van Bemmel naar Ressen en zal zijn op  

• woensdag 15 mei van ongeveer 8.30 uur t/m 14.00 
uur.  

• De tocht zal ongeveer 12 km zijn.  
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Voor deze dag zijn er nog 6 vrijwilligers nodig die een groepje jongeren begeleiden, er hebben 
zich na de lezing van Rient toen wij de oproep deden voor 15 mei spontaan 5 vrijwilligers gemeld 
die graag mee willen helpen. Kunnen de kinderen van groep 8 in Bemmel op jullie rekenen? 
Opgeven kan via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
o.v.v. Je naam, telefoonnummer en vrijwilliger PmdJ Bemmel , Jan Kaspers zal dan verder met 
jullie contact opnemen.  
 

 
Wijzigen van persoonlijke gegevens via de website 
of ledenadministratie! 
Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen 

over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. In verband 
met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens van jullie als leden. 
Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd 
moet worden; Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina, daar kun je alle 
persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de landelijke organisatie kan ook; 
ledenadministratie@santiago.nl  
Dit geld ook als u zich helemaal wilt laten uitschrijven!  
Als regio doen wij dus NIETS met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen, u uit te 
schrijven of nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen hiervoor begrip.  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2024 
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 30 april 2024  
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 
Tot ziens bij onze activiteiten, 
pelgrimsgroeten van de regiocommissie: Jan, Marc, Joop, Chris en Anita 
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