
Nieuwsbrief april 2024, regio Den Bosch

Felices Pascuas!
Regiowandeling 20 april 2024🚶‍♀️

Camino Café 10 april 2024☕

Verslag Tapaswandeling 16 maart 2024

Verslag Wandelweekend Vessem, 9 - 10 maart 2024 vanuit Pelgrims herberg Kafarnaum

Dagboekfragment📒

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief?

Felices Pascuas!

Veel leesplezier en vanuit de regiocommissie: Fijne Paasdagen!🐣

Regiowandeling 20 april 2024🚶‍♀️

De komende regiowandeling is op zaterdag 20 april en wordt georganiseerd door Rinse

Janse en loopt door de Drunense Duinen (ca. 15-17 km).

Het verslag van de wandeling van maart kun je hier lezen.

Ook dit keer heeft Rinse weer een mooie filmimpressie van deze wandeling gemaakt!

https://www.santiago.nl/agenda/regio-den-bosch-regiowandeling-april-2024/
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/03/DB-Verslag-regiowandeling-23-maart-2024.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zL-l279e6KQ


Camino Café 10 april 2024☕

Woensdagavond 10 april vindt ons maandelijks

Camino Café plaats. Jullie zijn welkom vanaf

19.00 uur in het Mariapaviljoen in Den Bosch.

Verslag Tapaswandeling 16 maart 2024

Zaterdag 16 april was onze tapaswandeling. Het was een groot succes waar wij

allemaal met veel plezier op terug kijken. We hebben heel veel complimenten

gekregen over de tapaswandeling. Iedereen was heel erg enthousiast en vond het

fijn om met leeftijdsgenoten onderweg te gaan. Onderweg waren er mooie

gesprekken. Hiervoor hadden we kaartjes gemaakt met vragen.

Er waren 31 deelnemers en die kwamen uit het hele land. Enkhuizen, Gouda, Den

Haag, Austerlitz, etc. De leeftijd varieerde van 18 tot 45 jaar.

Op de parade zijn we gestart met een uitleg

over hoe we tot deze dag zijn gekomen en

dat we daarvoor een grote bijdrage hebben

gekregen van het genootschap. We hebben

uitgelegd wat het genootschap allemaal doet

en ook wat de regio doet.

Daarna hebben we wat verteld over het pelgrimspaspoort en de Compostella.

Vervolgens hebben we een spel gespeeld om elkaar wat te leren kennen. Vragen

waren bv ben je al eens naar Santiago gelopen, kom je uit Brabant, ben je ouder

dan 30, ben je lid van het genootschap, etc.

https://www.santiago.nl/agenda/regio-den-bosch-caminocafe-april-2024/


Daarna zijn we de gele pijlen gaan volgen van onze route. We hebben 10 kilometer

gelopen en halverwege hadden we een koffie / thee post. Deze werd gesponsord

door een bezoekster van het caminocafe. Zij

zorgde voor een lekker bakkie en een koekje.

Na de stop hebben we een stuk in stilte

gelopen en het daarna gehad over wat het

met je deed.

Na de wandeling hebben we in het Mariapaviljoen genoten

van lekkere tapas. We hebben 2 vellen opgehangen

waarop mensen konden aangeven of ze nog ideeën hadden

over wat we nog meer konden doen en hoe zij zelf een

bijdrage zouden kunnen leveren aan het genootschap. We

hebben heel veel reacties gekregen op de eerste vraag.

Bijvoorbeeld: meer van dit, een 2-daagse wandeling,

filmavond, informatieavonden. Binnenkort gaan we met de

werkgroep alles bekijken en bedenken wat we verder gaan

doen.

We hebben ook verteld over de donativo en hiervoor een koker neergezet een een

QR-code op de tafels gelegd.

Tijdens het eten heeft Fleur een gedeelte van haar gedicht voorgelezen dat ze ook

op de najaarsbijeenkomst heeft voorgelezen.

Ook was er iemand van Santiago students aanwezig die iets over deze groep heeft

verteld.



Naar aanleiding van de tapaswandeling hebben we met alle deelnemers een

whattsapp groep aangemaakt die is bedoeld voor het uitwisselen van informatie

over alles dat met de camino te maken heeft.

Het was een superdag en wat ons betreft gaat er op een manier zeker een vervolg

op komen. Vanuit de suggesties die mensen hebben gegeven zijn we al weer plannen

aan het maken voor een vervolg op deze dag.

Groetjes, Esther, Fleur, Marte, Matthijs

Verslag Wandelweekend Vessem, 9 - 10 maart 2024 vanuit

Pelgrims herberg Kafarnaum

Aantal deelnemers: 13

Een verslag van Josien

Met vieren dubbel gevouwen in een mini Morris van Henk + bagage, past net, naar

de herberg

En het is de 1e dag ruim 21 km lopen en 2e dag een makkie van 15 km

Wat een mooi weer van boven is ons toe gevallen

’t Is wel heel erg nat op veel plekken

Theo loodst ons hier wonderwel toch om heen

En Henk is zijn krullen smeer vergeten

Piet loopt liever de kortste weg

Kunnen we niet toch nog alsnog een bochtje afsteken?



Een ‘zijn we er al’?

Neem je de volgende keer wel een ladder mee om over de plassen heen te kunnen?

En wat als we nu eens wel bijtijds vertrekken ?

Jeannette, helemaal uit Amsterdam gekomen

Padvinders bepakt en gezakt lopen 24 uur en zitten uitgeblust tegen een hek aan.

En er werd veel, heel veel, en nog veel meer gedeeld met elkaar.

Slapen als een roos

Enne zegt Mientje steeds ‘als er niet genoeg is kom dan naar me toe’

En ze schept onze borden stuk voor stuk op

En er is echt steeds weer meer dan genoeg

Heerlijk en dan nog met alle liefde door het eten heen

Vegetarische groente soep

Vegan appelsap

Vegan dit

En Vegan dat

Hans Bouma in het ochtend gebed.

Verspilling versus hechting aan onze materie.

In de traditie van de kaars van broeder Fons

Onze wensen voor de ander via de vlam van deze kaars.

En Theo heeft er geen herinnering aan en geniet de route als voor het eerst

Sperwer of Torenvalk ?

Vliegtuig of kraanvogel ?

Eekhoorn of toch, ja nog een eekhoorn !

Party-tent?

En het blijft 2e dag droog, vleugje wind en met een waterig zonnetje

Genoten van al het moois wat we elkaar te bieden hadden.

Grote dankbaarheid alom.

Een heus weekend in de plus

Dagboekfragment📒

Zaterdag 7 juni 2014 / Montgros - Saint-Chely-d'Aubrac 19 km

Om half 8 zit zowat iedereen aan het ontbijt en het smaakt prima. Vandaag

konden we ook cornflakes nemen met yoghurt of melk, weer eens wat anders. We

zijn rond 10 over half 8 op pad. In Nasbinals drinken we een kop koffie en

kunnen op wifi bij het hotel. We kregen een leuk filmpje van Sem waarop hij heel

hard lacht!



De route gaat na Nasbinals weer door de velden. Op een gegeven moment

klimmen we via een wei omhoog de heuvel op.

We volgen deze heuvel (de

Aubrac) via een soort koeienpad

en moeten regelmatig hekjes

open en dichtmaken. Het is er

erg mooi en de uitzichten zijn

schitterend. Het lijkt wel of we

op het dak van de wereld lopen!

Bij een van de laatste hekken worden we ineens geconfronteerd met een

heleboel wandelaars. Blijkbaar wordt de route van de Aubrac dit weekend

bevolkt met veel wandelaars. Je herkent alleen aan de schelpen de pelgrims nog!

De Noorse jongens komen er ook aangelopen en een van hen heeft veel pijn aan

de voeten. Zij hebben de eerste dagen rond de 35 km gelopen en moeten daar nu

voor boeten. Het is wederom een hele klim naar boven en ik moet onderweg

stoppen omdat ik erg bibberig wordt. Een kleine pauze en dan gaat het weer en

dalen we af naar het stadje Aubrac. Daar is een groot feest bezig met muziek en

heel veel wandelaars. Wij komen daar Brigette weer tegen die van plan is om op

de camping van Aubrac te blijven. Wij lopen om de feestgangers heen en gaan in

een restaurant wat eten. Piet neemt soep en ik een omelet met champignons. Dat

doet ons goed en even later kunnen we, na het krijgen van een mooie

droogstempel, weer verder. Net buiten het stadje komen we een hele kudde

koeien tegen met bellen rond hun nek. Aan de bovenkant van deze bellen zijn ook

vlaggen en stokken met bloemen vastgemaakt. Dit zal een of andere traditie zijn

en we blijven staan om er van te genieten.



Dan moeten we over een pad naar beneden en dit zal tot Saint-Chely niet anders

meer worden. Sommige stukken zijn gemakkelijk te lopen en op andere stukken

breek je bijna je nek over de rotsen en los liggende keien. We lopen afwisselend

door bos of door de velden. De zon schijnt flink en dan is lopen door de bossen

wel heel fijn.

Rond kwart over 3 zijn we bij het dorpje en zien daar Rogger op een bankje

zitten. Een leuk weerzien!

We doen boodschappen in het

winkeltje en zien daar

lekkere gebakjes. Piet nodigt

Rogger uit voor een taartje

en wat te drinken vanwege

zijn verjaardag. Dit doen we

buiten op het bankje uit de

zon. Het is heel gezellig en

we laten iemand nog een foto

maken.

Ik bel intussen naar de chambres d'hotes en hij haalt ons over 5 minuten op bij

de VVV. We lopen samen met Rogger naar de VVV en hij heeft een slaapplek

gevonden in de gite erboven. Ik vertel dat wij morgen in een klooster slapen en

hij zegt dat hij naar Espalion loopt. Dat betekent dat we elkaar niet meer zullen

zien en hij maakt nog gauw een foto van ons. We nemen afscheid van elkaar en

het gaat Rogger aan het hart dat dit de laatste keer zal zijn. Piet en hij hebben

vaak heel veel lol samen! Maar wie weet, als St, Jacques iets in petto heeft dan

ontmoet je elkaar gewoon weer.



In de chambres d'hotes kunnen we douchen, de kleren wassen en buiten zitten.

Er staat nog steeds veel wind en Monique en Yves uit Quebec zitten daarom met

de rug naar de zon. Is het toch lekker warm. Ook binnen is het erg fris maar dat

is natuurlijk normaal voor zo'n oud huis met hele dikke muren. Rond 7 uur eten

we onze meegebrachte dingen op en dan gaan we nog even buiten zitten. De zon

is nog steeds lekker warm dus nog even genieten.

Groetjes Piet en Antje

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief?

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (mei 2024) graag uiterlijk vóór vrijdag 26

april 2024 inleveren via de regiomail.

De Regiocommissie Den Bosch

Marianne, Marinus, Theo, Rinse en Silvie

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

