
Wandelen bij Wijk bij Duurstede  

Op zaterdag 24 februari liepen we met 

ongeveer 20 personen een stukje van de 

‘Camino Bonifacio’, een pelgrimspad van 

Dorestad naar Dokkum*. Dorestad of ook wel 

Wijk Bij Duurstede was gehuld in een wazig 

motregentje deze dag. Maar de 

groep was vrolijk en warm en 

dus gingen we na een lekkere 

kop koffie met gebakje 

welgemoed op stap. Even was 

er nog wat oponthoud door 

auto’s die nog even ‘her-geparkeerd’ moesten worden maar daarna kon de tocht 

beginnen. 

Karel Matthijs had een gevarieerde wandeling door Wijk uitgezet en Anke Matthijs 

had her en der mooie en interessante weetjes bij de hand. In de St. Johannes de 

Doperkerk staat een mooi beeldje van Sint Jacobus en enkele leden van ons koor 

El Orfeón Jacobeo hebben daar spontaan a capella het prachtige lied ‘Laudate omnes gentes’, een 

Taizé lied, ten gehore gebracht. 

Via een mooi natuurpad liepen we door een gestaag regentje 

rondom lunchtijd binnen bij De Jonge Graaf waar een heerlijke 

lunch klaar stond.  

 

 

 

 

 

 

Nadat iedereen opgewarmd, opgedroogd en gelaafd was ging de 

tocht weer verder.  

 

 

Langs allerlei mooie natuurpaden en soms langs de weg naar en door Cothen om van daaruit via het 

Kromme Rijnpad lekker in het zonnetje (eindelijk) te eindigen bij de bushalte tegenover kasteel 

Hardenbroek. 

Van daaruit met de bus weer terug naar Wijk bij Duurstede waar we nog een heerlijk drankje kregen 

aangeboden en men elkaar wist te vinden met mooie verhalen! Al met al een uitstekende dag waarop 

weer mooie herinneringen zijn gemaakt! Bekijk ook de foto’s in het fotoalbum van de regio (wel eerst 

inloggen). 

 

* Zie ook de website van de historische kring Tussen Rijn en Lek. 

 En Alle wegen leiden naar Santiago. 

https://www.santiago.nl/utrecht-zuid-rivierenland-fotoalbum/
https://www.tussenrijnenlek.nl/2023/camino-bonifacio-een-pelgrimspad-van-dorestad-naar-dokkum/
https://www.cvoreizen.nl/alle-wegen-leiden-naar-santiago

