
Verslag boekenleesgroep 14 maart 2024 Regio Bollenstreek Rijnland 

Gelezen: Tim Voors; Alleen, de Pacific Crest Trail 

 

 

We waren deze middag met 9 mensen bij elkaar bij Annelies in Nieuw-Vennep om 

het boek van Tim Voors te bespreken.  

Cijfers over het boek waren 8,5; 8,5; 8; 7; 8,5-9; 9; 9; 9 en 8-. 

Wat spreekt je aan; 

Wil; de afstand, nieuwsgierig naar wat hij tegen komt, zijn voorbereidingen, het 

niet kunnen wassen, beren en andere dieren. 

Hans; dit boek was minder taalkundig dan het vorige boek wat we bespraken, 

makkelijk te lezen. Wel bewondering voor de afstand en de voorbereidingen. 

Fantastisch. 

Ria; de afstand, de diverse weersomstandigheden, nadenken over de dood, 

moeilijk om in het moment te blijven. 

Annelies: had het boek al eens geluisterd, maar vond het leuk om te lezen met 

alle foto’s en de tekeningen. Het heeft haar inspiratie gegeven en de wens om 

zelf deze trail ook te lopen.  

Kees; Makkelijk leesbaar boek. Tim was veel met thuis bezig, vooral toen zijn 

dochter 15 jaar werd, terwijl zij verder wilde met de dag.  

Annegreet; je doet het voor jezelf. Veel begrip voor Tim en het boek was prettig 

om te lezen. Onderweg waren heel veel jonge mensen, die veel met drank en 

drugs en feestjes bezig waren. Ook was er veel vuil op de trail. 



Angé;  vond de mentale krachten; de 13 verworvenheden erg interessant. De 

keer dat Tim met Jettfighter terugging om haar vergeten fles te halen en de 

tattoo van Jettfighter; follow the flow! 

Machteld; had niet geschreven, maar herkende in het boek de 12 stappen van 

Joseph Campbell en het boekje van Mieke Bouma, Storytelling in 12 stappen. 

Lidwien; ergerde zich aan Tim, maar wist eerst niet waarom, na het herlezen van 

het boek, begreep ze dat het voor Tim ook belangrijk was om te laten zien; kijk 

mij eens. Hij wandelde niet alleen voor zichzelf maar ook prestatiegericht. Ook 

met betrekking tot de actie voor Malala. Hij heeft onderweg wel geleerd om zijn 

ego te veranderen en een sympathieker mens te worden.  

Over het algemeen vond iedereen het boek makkelijk te lezen en was er veel 

bewondering voor de manier waarop Tim deze trail gedaan heeft.  

Er waren nog wat vragen gesteld aan elkaar. Bv Wat voor invloed heeft het op 

jou met je wandelplannen? De meeste worden niet gestimuleerd om dit te gaan 

doen.  Alleen Annelies zou het heel graag willen lopen. 

Er zijn in dit boek wel 3 aspecten; 

lichamelijk, mentaal en spiritueel.  

Dit heeft ook te maken met de 

lengte van deze trail. Je bent lang 

onderweg en dan heb je veel tijd om 

deze 3 aspecten te doorleven. De 

raakvlakken met het boek; de 

vrijheid om in de natuur te zijn, de 

rust, het genieten van het hier en nu. 

De spirituele kant; langs deze trail 

kun je geen kerken bezoeken of 

kaarsjes aansteken, hier ervaar je de 

natuur. Tim heeft wel brieven aan 

zijn kinderen geschreven en heeft na 

terugkomst tijd genomen om speciale 

tijd met elk van hen door te brengen.  

 

Ria Kauffman 

 

De volgende bijeenkomst is bij Wil van Rhoon in Woubrugge en we lezen dan het 

Zoutpad van Raynor Winn. 


