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Zaterdag 24 februari hebben we een wandeling gemaakt rondom Soest in de provincie Utrecht. 
Soest ? Hoezo ? Dat ligt toch helemaal niet in onze regio ‘Bollenstreek’ ? 
De reden is dat wij, Phil Willebrands en Maria Peters uit Hilversum op 6 januari op bezoek waren tijdens de 
regio Bollenstreek nieuwjaarswandeling in Pannenland. Het bestuur van de regio gaf toen aan dat er voor 
februari een wandeling gepland stond en zij nog op zoek waren naar mensen die dat zouden willen 
organiseren. Voor ons, Phil en Maria, die genoten hadden van de wandeling en het gezelschap, reden om 
spontaan de vinger omhoog te steken om dit op te pakken. Wel met de kanttekening dat deze wandeling dan 
buiten de regio ‘Bollenstreek’ zou vallen. Dat was geen probleem; nee, zelfs wel eens leuk om eens ergens 
anders te gaan wandelen. 
 
Op zaterdag 24 februari was het dan zover.  
Er was inmiddels het een en ander geregeld en gereserveerd bij het startpunt/eindpunt en de tussentijdse 
lunch. Met 15 deelnemers, variërend in leeftijd door de aanwezigheid van 2 jonge, nieuwe leden hebben we 
gewandeld.   
Het startpunt was bij het restaurant ‘de korte Duinen’ in Soest, waar we om 10:00 uur hartelijk werden 
ontvangen met een heerlijk bakkie koffie of thee. Iets na 10:30 uur gingen we op pad en het eerste stukje 
van de wandeling voerde door de buitenrand van Soest, waarna we bij het Stationnetje ‘Soest’ aankwamen 
voor de eerste fotosessie.  
Daarna ging de route over de Soester Eng. Dit is nu een beschermd natuurgebied midden in Soest, waar nu  
weer (traditionele) landbouw plaatsvindt. We passeerden de windmolen ‘de Windhond’, en trokken over de 
Soester Eng, langs een mooie grafheuvel.  
Het afgaande pad was een uitdaging omdat door de langdurige regenval er veel blubber was ontstaan.  

 
 
Nog een klein stukje woonwijk, waarna we de bebouwing verlieten. en het natuurgied ‘de Soesterduinen’ 
indoken. 
Het natuurgebied de ‘Soesterduinen, bestaat uit twee delen, ‘de Lange Duinen’en ‘de Korte Duinen’, 
geschieden door een provinciale weg. 
We begonnen in ‘de Lange Duinen’, dat we bereikten via een wat smal oplopend zandpad. Phil gaf al aan 
ons voor te bereiden op wat zou komen. Bovenaan het zandpad ontrolde zich inderdaad voor onze ogen een 
fantastisch eindeloos zand-landschap, met zand-duinen afgewisseld met bomen en struiken. Hier werden we 
allemaal wel een beetje stil van. We trokken door dit prachtige gebied en via een, met bomen omzoomd pad, 
kwamen we aan in het dorpje Soesterduinen.  
 



 
 
Het was inmiddels 12:30 uur en we hadden er 8 km opzitten waarbij de weergoden ons, op enkele spetters 
na, keurig beschermd hadden. 
In restaurant ’de Soesterduinen’ hebben we in een apart zaaltje een heerlijke lunch gebruikt. Tijdens de 
lunch hebben we elkaar beter leren kennen en zijn verhalen en tips uitgewisseld, terwijl buiten de regen 
kletterde. 
 
Na de lunch, het was inmiddels droog, werd de tocht vervolgd door ‘de Korte Duinen’, eveneens een 
prachtig, weids natuurgebied.  
In dit deel moeten honden aangelijnd blijven in tegenstelling tot ’de Lange Duinen’, waar de viervoeters vrij 
mogen bewegen. Dat maakt ‘de Korte Duinen’ wat minder populair en dus ook wat rustiger. Na ook dit 
duinengebied te hebben doortrokken kwamen we aan de rand van dit prachtige natuurgebied. Deze rand 
wordt gevormd door een smal slingerend pad met stevige hoogteverschillen.  
Om 15:15 uur kwamen we weer terug op het startpunt, het restaurant ‘de Korte Duinen’.Tijdens het tweede 
deel van de tocht waren de weergoden ons wederom gunstig gestemd. Nauwelijks een druppel regen! 
In het restaurant werd nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. 
“Een prachtige tocht in een fantastisch natuurgebied”, was de unanieme reactie.  
Voor velen een onverwachte verrassing, zo midden in hartje Nederland. 
Rond 16:30 uur keerde iedereen huiswaarts met een voldaan gevoel na een fijne wandeling van totaal 12,2 
km. 
 
Ik dank jullie allen, mede namens Maria, voor de komst en we zijn blij dit stukje Nederland aan jullie te 
kunnen hebben laten zien. 
 
Hartelijk groet en Buen Camino.  
 
Phil Willebrands 
 

  


