
Verslag Voorjaarswandeling 3 maart 2024 
Door het enorme succes van de midwinterwandeling in februari, met 60 wandelaars, klom Chris 

gelijk weer in de “routemakerspen” (zoals Anita dat zo mooi noemt      ) en organiseerde een 
voorjaarwandeling over de heuvels van de St Jansberg en door het Groesbeekse bos. 
In korte tijd hadden er zich weer ruim 30 mensen (maximale groep grootte voor deze keer) hiervoor 
opgegeven. Ik weet zeker dat als het begin februari al bekend was geweest dat het zo lekker 
voorjaars weertje zou worden, dat de mailbox van regio.arnhem-nijmegen helemaal ontploft zou zijn. 
Want hé, wat een cadeautje zeg: droog, zon en een heerlijk wandel temperatuur. 
 

Zondagmorgen 3 maart rond 10 uur werden we hartelijk onthaald met 
een bakje koffie/thee in restaurant de Malle Jan In Plasmolen en om 
half 11 vertrokken we voor een mooie wandeling. 
Anita had Berdike gevraagd of zij deze keer de hekkensluiter wilde zijn 
omdat ze zelf verhinderd was, dus liepen Berdike en ik achter de groep 
aan, vanaf deze plek en door de hoogte verschillen hadden we goed 
zicht op de ‘kudde’ van Chris. 
 
We staken de Rijksweg over en gingen via een mooi bospad naar de 
Mookerheide. Daar had je vanaf het uitkijkpunt zicht op de Sint-
Martinuskerk met de dubbele toren in Cuijk. Op de heide, maar ook in 
het bos, kon je al goed zien dat de natuur zin heeft in de lente. Diverse 
struiken en bomen beginnen al te knoppen of zelfs te bloeien. Voor de 

bloeiende heide waren we een halfjaartje te vroeg (of te laat, tis maar hoe je t bekijkt) , maar daar 
komen we zeker voor terug. 
Vanaf De Mookerheide liepen we via Bisselt naar “Klein Amerika” bij Groesbeek. 
Dit gebied heeft een zeer rijke historie. Het landschap heet zo omdat in de jaren 20 in de vorige eeuw 
de rijken boeren vertrokken naar Amerika om een groter bedrijf te kunnen starten. In dit gebied was 
alleen maar bos. Dit werd aan de armere boeren gegeven om dat zelf te ontginnen en tot vruchtbare 
akkerbouwgrond te brengen en zo vestigden zich hier de kleinere boeren. Vandaar de naam: Klein 
Amerika. 
 
In september 1944 landden hier op Klein Amerika ook veel 
zweefvliegtuigen met oorlogsmaterieel en ruim 2200 
parachutisten. Operation Market Garden is zo begonnen. Je 
komt dan ook veel herinneringen hiervan tegen op deze 
wandelroute. 
Wij zijn gestopt om te lunchen bij de zogenaamde WACO 
glider, dit is een replica op ware grootte. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn deze 
zweefvliegtuigen veelvuldig ingezet, ze werden bevestigd 

aan de militaire vliegtuigen en 
werden losgekoppeld zodra ze de plek van bestemming bereikten.De 
gliders brachten munitie en materieel voor de grondtroepen. Tijdens 
operatie Market Garden rondom Mook en Groesbeek werden honderden 
gliders ingezet. 
Het was geen straf om hier in het open veld een rustpauze te houden, het 
zonnetje scheen overvloedig en het was niet koud.  
 
Van hier uit liepen we 5 kilometer verder naar Boscafé Merlijn, net over 
de grens in Duitsland. 



Het was hier gezellig en een beetje chaotisch druk. Maar met een beetje geduld kreeg iedereen zijn 
drinken en “stukje” appeltaart. 
Van daar liepen we over de Sint Jansberg weer terug naar Plasmolen. 
Bedankt Chris en Anita voor deze mooie wandeling, het was gezellig om met deze groep de zondag 
sportief in te vullen. 
 
Groetjes Jeanet 
 
 
 
 


