
Verslag regiowandeling 23 maart 2024

Zaterdag 23 maart 2024, de eerste zaterdag in de lente van 2024, hebben we de

regiowandeling gelopen met 50 deelnemers. Het startpunt was op de parkeerplaats van de

Heilige Eik in Oirschot. Adres: Proosbroekweg 11, Oirschot. (De kapel ‘De Heilige Eik’ ligt

aan de weg naar Santiago de Compostela). Truus en Rinse hadden weer gezorgd voor de

koffie. In een mooi lentezonnetje heette Jan Jochems iedereen welkom en gaf een korte

toelichting over de wandeling.

We wandelden in het gebied van landgoed de

Baest. Een landgoed dat in de 13de eeuw een

ontginningsgebied was van de abdij van Berne en

ook nog van Tongerlo. Later werd het omgebouwd

tot een prachtig landgoed. Inmiddels is het in

bezit van een stichting. Veel informatie over de

historie en de huidige status van het landgoed is

te lezen op de website:

https://www.landgoedbaest.nl/.

Een bosrijke omgeving met mooie lanen en waterstroompjes die allemaal uitkomen in de

Kleine of Grote Beerse. Het gebied is vogelrijk, waar o.a. de ijsvogel, de bonte specht,

goudvink leven. etc. Maar ook de aalscholver liet zich vandaag zien. Deze schrok blijkbaar

zo van ons dat hij spontaan 2 visjes uit zijn bek liet vallen.

De paden zijn goed begaanbaar, veelal zand en graspaden. Al is er door de vele regen van

de afgelopen periode het pad soms erg modderig of drassig. Af en toe lopen we over een

stukje asfaltweg. Na ongeveer 10 km komen we bij de stop voor de lunch. Er moest nog wel



een slootje worden gepasseerd. Door de helpende hand van Jan kwam iedereen veilig aan de

overkant.

Bij het cafe de Nachtegaal hebben we koffie/thee en een echt warm Brabants

worstenbroodje genuttigd. Na de lunch lopen we via de parkeerplaats van de Heilige Eik

verder het dal van de Beerze in. Een aantal wandelaars haken hier af omdat zij in de

middag andere bezigheden hebben.

We bezoeken de vogeluitkijkpost.

We zijn nog te vroeg in het jaar

voor de zwaluwen die daar over

enkele weken de wand gaan

bezetten. Het is wel een mooie plek

met veel potentie. We wandelen

weer over zand en graspaden die in

dit gebied veel drassiger en

moddiger zijn dan op het landgoed.

Het werd nog even spannend op de

hangbrug over de Beerze, maar daar

is iedereen ook zonder problemen aan de overkant gekomen.



Na ongeveer 5 km zijn we weer bij de Heilige Eik. Veel

wandelaars bezoeken de kapel en branden een kaarsje.

De kapel staat vol met prachtige bloemstukken en er

branden tientallen, zo niet honderden kaarsen.

Wil je meer weten over de kapel de Heilige Eik, kijk dan

op deze website:

https://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/cultuur-historie/kapel-heilige-eik/

We sluiten af en danken Jan voor de mooie wandeling met af en toe een lentezonnetje en

maartse buien.

Bekijk hier een filmverslag van deze wandeling.

Deze en voorgaande filmverslagen zijn gemaakt door Rinse Janse, met input van foto’s en

video’s van de deelnemers.

Theo Vergeer, wandel coördinator en Jan Jochems, tochtbegeleider
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