Verslag Midwinterwandeling

3 februari 2024, 60 pelgrims melden zich bij de start van de
midwinterwandeling in Oeffelt.

We splitsen de groep in 2-en want er is een kleine verrassing in het
programma ingepast deze week en dan is het handiger als we met een
iets kleinere groep daar aankomen.

Maar eerst kofferbak koffie en thee verzorgd door Emmy, dank nogmaals daarvoor.
De groep vroegaankomers gaat alvast met Chris op pad. Een klein groepje blijft achter en wacht op de
rest van de deelnemers die al snel aanhaken en ook deze groep gaat op pad.

Langs de kerk lopen we door een smal paadje zo het
buitengebied in waar we al snel de ‘verrassing’ zien. Vandaag
wordt er geoefend voor het Heggenvlechten. 10 maart is
namelijk het NK heggenvlechten, een oude techniek die al
stamt uit de middeleeuwen en die begin jaren 2000 bijna
uitgestorven was, enkele mensen hebben zich er hard voor
gemaakt, zijn gaan praten met senioren die de techniek nog
beheersten om uit te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat
en om deze techniek te kunnen behouden. De vrijwilliger
verteld er bevlogen
over hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan en dat er nu
op 10 maart zelfs teams van buiten Nederland zullen
deelnemen aan het kampioenschap Heggenvlechten. Hij
laat zien waar en hoe de takken van de meidoorn worden
in gesneden en gevlochten. In de Maasheggen, het gebied
waar onze wandeling vandaag doorheen gaat zullen we
veel van dit soort gevlochten heggen gaan zien. Mooi ook
om te zien dat degene die aan het oefenen zijn bijna
allemaal jonge mensen zijn die dit ambacht voor de
toekomst willen behouden. Het heggenvlechten leeft, dat
is duidelijk. Geschiedenis - Rijks Heggenvlechten

Na deze interessante en inspirerende onderbreking lopen we
verder. Het eerste stuk over de verharde weg ging prima,
maar daarna....werd het wadlopen in de polder. Jeetje wat
een blubber bende, wat een verschil met een maand geleden
toen we deze wandeling aan
het voorbereiden waren. De
eerste paar km-ter moesten
we echt door de modder en
drab en was het goed
opletten. Elkaar een helpend
handje toesteken en goed kijken waar we onze voeten neerzetten
haalde het tempo er flink uit, maar zorgde wel voor een superleuke
stemming. Het was mooi om te zien hoe iedereen elkaar hielp om de
lastige passages door te komen. Met en voor elkaar er zijn in onze
regio werd hier met veel liefde, lol en plezier getoond. De stemming
zal er goed in en zo kwamen we allemaal ongeschonden met heerlijk
modderige schoenen weer in de bewoonde wereld.



https://heggenvlechten.com/geschiedenis/

Voor degenen die het opgevallen is dat er een soort van ‘olie’ in de drab dreef waar we doorheen
stapten. Jacqueline stuurde de volgende tekst; Op sommige plekken in de weilanden zagen we in het
water iets wat op olie leek. Nu hoor ik zojuist op de radio bij Vroege vogels dat dit kwelwater is. Het
verschil tussen olie en kwelwater kun je zien door er met je vinger of een stokje doorheen te gaan. Olie
vloeit weer samen, kwelwater breekt en blijft uit elkaar.

Dank je wel Jacqueline dit te delen.

Klik op bijgaande link voor een filmpje met uitleg.

Wat drijft daar op het water? Ik weet het ... kwel! - Groningen (boswachtersblog.nl)

De sfeer zat er goed in en met gezwinde pas zetten we na het ‘wadloopavontuur’ onze tocht voort
naar Beugen waar de eerste groep ons met gejuich onthaalde in restaurant het Posthuis. Er stond een
heerlijk buffet voor ons klaar met soep, kroketten, belegde broodjes, koffie en thee.

Na alle inspanning waren we daar zeker aan toe. Het was een gezellige boel met zoveel deelnemers.

De tweede groep is ongeveer een kwartier na de eerste groep
vertrokken en zo stapten we in een vrolijk lint van gekleurde
jassen, rugzakken, regenponcho s en modderige schoenen het
2¢ deel van deze
midwinterwandeling uit.
Aan het eind op de
parkeerplaats bij de kerk in
Oeffelt werd er vrolijk van
elkaar afscheid genomen
en toen bijna iedereen weg was stonden er nog 2 ‘weeskindjes’
heel alleen op de parkeerplaats. Geen zorgen, ze zijn inmiddels
weer terug waar ze horen. Maar het was wel een leuk gezicht.

Chris, Emmy en ik werden door jullie overladen met complimentjes over deze geslaagde dag. Wij
hebben met veel plezier deze dag voor jullie bedacht en georganiseerd en inspireert ons enorm om
hiermee door te gaan.

Wij danken jullie voor de gezelligheid, de saamhorigheid en jullie aanwezigheid en zien jullie graag
weer terug bij een volgende gelegenheid. Want zoals gezegd, met en voor elkaar er zijn in de regio
dat is waar wij als regiocommissie voor staan.

En dat ...hebben jullie ook laten blijken met jullie donaties in de

digitale en fysieke donativopot. Heel erg veel dank daarvoor.

Lees, kijk en geniet nog even na met dit verslag en de leuke foto’s die
gemaakt zijn door Etienne en Anita.

Bekijk hier de foto’s van deze geslaagde dag ze zijn gemaakt door
Etienne en Anita
https://1drv.ms/f/s!|AsWI8dvRgottggRriKalTBu8u8Eong?e=JQ77cy



https://www.boswachtersblog.nl/groningen/2022/01/27/wat-drijft-daar-op-het-water-ik-weet-het-kwel/#Is%20Het%20Nu%20Kwel%20of%20Olie?
https://1drv.ms/f/s!AsWI8dvRqottgqRr1KaITBu8u8Eong?e=JQ77cy

