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Introductie

Dag lieve mensen allemaal,

Met een beetje pijn in mijn hart wil ik in deze introductie wat schrijven over de

maandelijkse nieuwsbrieven die u van de regio-commissie ontvangt. De pijn komt

voort uit het loslaten van een eerder concept wat volgens mij zeker de moeite

waard is, maar ook nogal druk geeft om elke maand opnieuw een “mooie”

nieuwsbrief uit te laten gaan.

De Nieuwsbrief zoals die de laatste drie jaar is aangeboden, kwam voort uit de

behoefte om met de regioleden in contact te blijven, met name tijdens de

Corona-periode.



Het werden steeds uitgebreidere nieuwsbrieven, waarvan ook niet helemaal

duidelijk is of ze überhaupt werden gelezen of gewaardeerd.

Het voorstel nu is om de maandelijkse nieuwsbrieven korter en zakelijker te

houden.

Dus (voorlopig?) geen uitgebreide introducties, gedichten, interviews,

boekbesprekingen en dergelijke meer!

Vanaf nu zullen de nieuwsbrieven beginnen met de activiteiten van de maand en met

min of meer zakelijke dingen die de regio aangaan. Verdere kopij van iedereen is

natuurlijk welkom zoals dagboekfragmenten van pelgrimstochten, verslagen van een

wandeling, foto/videobeelden van een wandeling, en verhalen die regioleden graag

kwijt willen ter inspiratie of anderszins. Wij kijken uit naar jullie inbreng.

Marianne

Kennismaking nieuw bestuurslid

Dag mede-pelgrims,

Sinds eind 2023/begin 2024 ben ik als commissielid toegevoegd aan de

regiocommissie Den Bosch als Webredacteur. Rinse heeft mij weten te "strikken".

Als zelfstandig webdesigner een makkelijke beslissing voor mij.😁

Ik ga mijn best doen om alles op het gebied van webredactie (de Nieuwsbrief, de

mailings voor de regiowandelingen en het camino café en andere webtaken) in

navolging van Rinse goed uit te voeren.

Maar....dat zal ook vást betekenen dat er iets gaat veranderen in hoe jullie het

gewend zijn. Dat is nou eenmaal wat er kan gebeuren bij een wisseling van de wacht.

Kort over mijzelf: ik woon sinds 3 jaar in het prachtige Rooi (Sint-Oedenrode). Ik

ben een hybride ondernemer. Naast een vaste aanstelling als webredacteur bij een

organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking ben ik

zelfstandig ondernemer als webdesigner. Daarnaast run ik samen met mijn

compagnon Buro ELSE, waarmee wij MKB-ers en ZZP-ers willen informeren,

inspireren en helpen bij het implementeren van artificial intelligence in hun

werkprocessen.

Vorig jaar (april/mei 2023) heb ik mijn eerste Camino (Frances) gelopen. Smaak te

pakken dus dit jaar mei vertrek ik voor de Camino Primitivo.👣



Waarom ik de Camino loop?🤔

De eerste keer om uit mijn comfortzone te komen (en om de Spaanse taal te

oefenen). En nu omdat ik, net als velen, het "virus" te pakken heb (en mijn Spaans

nog verder wil verbeteren).

Ik wens degenen die (ook) dit jaar hun Camino gaan lopen een Buen Camino en

hopelijk tot ziens bij één van de regiowandelingen en/of Camino cafés.

¡Hasta luego!

Silvie Thielsch

"Binnen je comfort zone ben
je in staat om handelingen te
perfectioneren, maar buiten
je comfort zone zit je
ontwikkeling en groei.”

Regiowandeling 24 februari 2024

De komende regiowandeling is op zaterdag 24 februari en wordt georganiseerd

door Yolande Houben. De wandeling is ongeveer 15 km lang en is in de buurt van de

Drunense duinen en start in Waalwijk met een rust in Herberg ''De drie Linden" in

Drunen. Een uitnodiging met nadere gegevens volgt nog.

Oproepje📢

De laatste tijd krijgen we via de regiomail verzoeken of er in Den Bosch

overnachtingsadressen beschikbaar zijn voor pelgrims op hun pelgrims pad. Mocht

u een slaapplaats ter beschikking hebben, laat dit dan via de regiomail aan ons

weten regio.den-bosch@santiago.nl

Mogelijk kunnen we een lijstje aanleggen met overnachtingsadressen van

Pelgrimsvrienden.

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl


Wandelweekenden

Pelgrimsherberg

Vessem

Binnen de regio Den Bosch

hebben we eind vorig jaar

gekeken hoe we kunnen

verjongen en vernieuwen. Een

van de opbrengsten is het

organiseren van een

wandelweekend met

overnachting.

Wanneer

Zaterdag 9 en zondag 10 maart 2024 (lengte 20 km)

of zaterdag 13 en zondag 14 april 2024 (lengte 15 km)

Aankomst zaterdag: 09.30 uur. Vertrek zondag: 16.00 uur.

Waar

Pelgrimsherberg Kafarnaüm Vessem, Servatiusstraat 11 Vessem

Aantal deelnemers

Voor ieder weekend kunnen maximaal 10 personen deelnemen en het is alleen voor

leden van onze regio Den Bosch.

Kosten

€ 75,- per persoon. Incl. koffie/thee en lekkers bij ontvangst, warme maaltijd in de

herberg, overnachting met ontbijt en 1x lunch voor zondags onderweg en drankje

ter afsluiting.

Inbegrepen zijn ook de kosten van organisatie en begeleiding.

We kiezen ervoor om enkel het totaalpakket aan te bieden. Wil je het anders geef

dit dan aan per mail en wellicht gaan we hiervoor een apart event voor organiseren.

Voor deze data is enkel dit totaalpakket mogelijk.



Voor eigen rekening: Consumptie zaterdag tussen de middag, Drankjes tussendoor

(noteren op een briefje met naam en later zelf afrekenen).

Wat breng je zelf mee

o De bedden zijn voorzien van lakens en slopen en een handdoek is aanwezig. Om

de herberg te ontlasten van wasgoed is het fijn als je zelf je eigen slaapzak en

handdoek meebrengt.

o Lunch voor zaterdag onderweg.

Aanmelden en meer info

Aanmelden/meer info via e-mail: regio.den-bosch@santiago.nl

Vermeld hierbij het aantal personen, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Interesse? Ja, schrijf dan vandaag nog in want vol = vol.

Jaarverslag 2023 regio Den Bosch📜

In 2023 verwelkomde de regio Den Bosch 120 nieuwe leden. Het was een druk jaar

voor Pelgrimeren voor de Jeugd en het Camino café vierde haar 5-jarig bestaan.

Elke maand is er een regiowandeling georganiseerd, één keer zelfs een

middagwandeling van 7 km voor kinderen, ouders en grootouders. Er zijn 2 regio

fietstochten georganiseerd. Lees hier het uitgebreide Jaarverslag 2023.

Ledensecretariaat

Het ledensecretariaat van het genootschap blijft graag op de hoogte van

veranderingen van o.a. woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Je kunt dit zelf aanpassen/ wijzigen (de regio kan dit niet) door in te loggen op de

website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

● Klik op het woord inloggen linksboven in de pagina van de website.

● Vul je gebruikersnaam (= meestal gelijk aan je e-mailadres, tenzij zelf eerder

gewijzigd) + wachtwoord in

● Klik op Inloggen

● Klik op de tekst “mijn account”

● Je ziet nu de profielinformatie: klik op “profiel bewerken”

● Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden

● Scrol naar beneden en klik op “profiel bijwerken”

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/02/db-regiodenbosch-jaarverslag-2023.pdf


Voor het wijzigen van e-mailadres en/of wachtwoord:

● Klik op email en wachtwoord bewerken

● Volg de aanwijzingen op het scherm.

Wijzigingen kunnen ook per email worden doorgegeven aan de ledenadministratie:

ledenadministratie@santiago.nl

Dagboekfragment walker47.nl

In het voorjaar van 2016 liep ik (Rinse) op de Camino Catalán, de Camino del Ebro

en de Camino Francés van Barcelona/ Monserrat naar Santiago.

Onderstaand een fragment van die reis.

dag 20 ... cuando quieras que algo cambie, da el primer paso ...

maandag 30-05-2016 = Alfaro - Calahorra

27 km = totaal 463 km

Bovenstaande tekst was geschilderd aan de wand van mijn slaapkamer in het

hotel/ nachtverblijjf.

Ik ben het er erg mee eens.

Trouwens onderweg heb ik grootse gedachten en diepe inzichten. Het nare is

echter dat als ik ’s-avonds in mijn dagboekje schrijf, ik ze weer ben vergeten.

Geeft wel te denken. Maar misschien borrelen ze ooit nog wel eens op.

Vanochtend een uitstekend ontbijtbuffet, al vanaf 7 uur. Heel goed voor een

pelgrim, die niet te laat op pad wil.

Vandaag twee lange stukken van 12 en 15

km met één plaatsje ertussen en verder

niets.

Op weg naar Rincón de Soto mooie

omgeving. Je loopt over een pad tussen

een watertje (Rio de Alfaro) en de

spoorlijn, iets verder op. Nog verder

daarnaast de oude autoweg, maar die hoor

of zie je niet. In Rincón de Soto

gepauzeerd en iets te drinken en te eten ingeslagen voor onderweg op het

tweede deel.

mailto:ledenadministratie@santiago.nl
http://www.walker47.nl


Net vóór Calahorra een enorme schaaps- en

geitenkudde op de weg/ het pad. Herder te

paard, ezel en honden liepen ook mee. Wat

opviel was, dat er wel erg veel kreupele/

strompelende dieren mee hobbelden. Ze hadden

kennelijk niet zoveel last van hun handicap,

want ze huppelden dapper mee.

In Calahorra behoorlijk veel kerken. Bij de

Iglesia San Francisco is een mooie herberg

waar ik kon overnachten.

Mijn loopshirt heeft het vandaag bij het uittrekken begeven. De rug barstte verder

open. Het was al wat dunnig van de rugzak en sinds een paar dagen liep ik met een stuk

tape over de sleetplek. Nogmaals opnieuw getaped, maar lang zal het niet duren voordat

het écht over is.

Vanmiddag dus maar meteen een nieuw overhemd gescoord. Viel nog niet echt mee.

Misschien het verkeerde plaatsje; maar goed.

Morgen een korte etappe (20 km), maar onderweg is er dan helemáál niets. Moet dus wel

weer wat voer meenemen. Kijken of er morgen vroeg iets open is.

Hier in de buurt zit je overigens nog steeds in het gebied van de stierengevecht

liefhebbers. In elke bar staat in de namiddag wel het “toro”-kanaal op.

En het trekt veel kijkers, zowel mannen als vrouwen. Het blijft een rare en wat

potsierlijke vertoning.

Overigens altijd een ongelijke strijd. De stier zal nooit winnen, dus eigenlijk niet een

echt “gevecht”.

De Regiocommissie Den Bosch

Marianne, Theo, Peter, Rinse en Silvie

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (maart 2024) graag uiterlijk vóór vrijdag

23 februari 2024 inleveren via de regiomail.

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

