
 

Verslag regiowandeling 2024-01 - regio Den Bosch 

 
De wandeling startte op een kleine parkeerplaats in “the 

middle of nowhere”, maar iedereen kon het gemakkelijk 

vinden. 

We waren met 46 deelnemers, waarbij veel nieuwe gezichten.  

Zoals gebruikelijk werden we ontvangen door Rinse met 

koffie/thee en een koek.  

We gingen wandelen met prachtig weer en de lange stoet 

leek op het laatste deel van de Camino Francés. 

Er ontstond al snel een kopgroep en een versnipperde 

achterhoede. Gelukkig wist Veronie, die de tocht leidde, de 

groep weer bij elkaar te krijgen. Daarna bleven we beter bij 

elkaar. 

We kwamen langs een mooie kapel die open was. Daarnaast 

stond een boom met een grote witte engel in de takken. 

Bijzonder. 

Iedereen had waterdichte schoenen aan. Dat was op sommige 

stukken geen overbodige luxe. 

De paden waren soms kapot gereden door de tuinders die, 

met zware machines, bomen hadden vervoerd. Door de lemige bodem zagen we veel velden met allerlei 

gekweekte bomen, de ene soort nog mooier gesnoeid dan de andere. 

Heel bijzonder waren een aantal Osagedoorn 

boompjes. De vruchten, die op de grond lagen, 

leken op  hele grote gerimpelde sinaasappels.  

De plant hoort bij de moerbeifamilie en komt 

oorspronkelijk uit de Verenigde Staten van 

Amerika en het verspreidingsgebied valt samen 

met het stamgebied van de Osage-Indianen.. 

Tijdens de lunch ging de donativo-koker weer 

rond en werd er ook gedoneerd met behulp van 

een QR-code. Dit verliep succesvol. De totale 

opbrengst was bijna evenveel als de 

lunchkosten. 

 

 

 



 

Dit was mede te danken aan Veronie. Ze had goed onderhandeld over de prijs van de lunch. 

We hadden een zaaltje voor onszelf en dat was gezellig en praktisch. Zo kon iedereen zien dat 

Luciënne een mooie oorkonde had ontvangen omdat ze de Camino Brabant had gelopen. 

 

Onderweg terug liep ik met een vrouw uit Tholen 

(provincie Zeeland) die de avond ervoor naar 

Best was gereden. Daar had ze op de 

parkeerplaats van een supermarkt in haar auto 

overnacht. Een echte pelgrim.  

(In voorkomend geval is het wellicht handig om 

dit tevoren te melden, zodat we eventueel in 

onderdak kunnen voorzien.) 

 

Toen we weer bij de parkeerplaats aankwamen vroeg Rinse aan de groep: Wie wil er voortaan (in elk 

geval komende maand februari) zorgen voor de kofferbak-koffie? Helaas heeft niemand daarop 

gereageerd. 

Al met al was het weer een zeer geslaagde wandeling, met dank aan Veronie en het mooie weer. 

Theo Vergeer 

       Voor een foto-/ filmimpressie klik hier 

 

 

 

https://nogsteedsonderweg.nl/index.php/2024-regiotochten

