
 

Verslag regiowandeling 2023-12 - regio Den Bosch 

 
Op 16 december, het vorige jaar……, hadden we onze 16 km lange regiowandeling in het buitengebied 

van Den Bosch. Wat was de belangstelling groot, er hadden zich 35 wandelaars aangemeld, zelfs 

mensen van buiten de regio.  

Na heerlijke koffie uit de kofferbak startten 

we bij restaurant Moeke op de Pettelaarse 

Schans, een stervormig vestingeiland waar 

(kort) een fort uit 1623 heeft gestaan. Die 

plek was ooit ook onderdeel van het beleg van 

de Oranjes tijdens de tachtigjarige oorlog. 

Tegenwoordig kan je op de Pettelaarse 

Schans ontspannen rondneuzen en varen.  

Wij lopen verder met de Zuiderplas ofwel 

Pettelaarse Plas aan de rechterhand. Deze 

plas is de vijftiger jaren van de vorige eeuw 

gegraven als zandwinning voor nieuw te bouwen wijken en locaties in Den Bosch Zuid.  

En dan zijn we in de Bossche Broek, een laaggelegen gebied, dat in het dal van de Dommel ligt en 

bestaat uit weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Er leven veel 

verschillende soorten vogels, zoals de kievit en de Canadese gans. Tijdens de wandeling zien we ook 

reeën.  

 

Na een tijdje volgen we een pad, dat 

langs de boerderij loopt waar Leon 

Adriaans, een bekende schilder, zijn 

atelier had. De boerderij en atelier 

zijn op afspraak te bezichtigen. 

Onderweg kunnen we gedichten en 

schilderstukjes van zijn hand 

bewonderen (paaltjes met bordjes). 

Leon Adriaans hield enorm van zijn 

omgeving en dat zag je ook terug in 

zijn schilderijen. 

 

 

 

 

 



 

De volgende bezienswaardigheid op de route is Oud-Herlaer, ooit een belangrijk kasteel aan de 

Dommel. Een informatiebord bij de ingang aan de geasfalteerde weg, vertelt het verhaal van het 

kasteel. De eerste schriftelijke aanwijzingen dateren van 1076, mogelijk één van de oudste kastelen 

van Nederland.  In 1645 werd het kasteel beschreven als een zeer oud en sterk kasteel, met een 

grote ronde burcht en een vierkante donjon met controle over drie watermolens: een korenmolen, een 

volmolen voor het maken van vilt en een runmolen voor het fijnstampen van eikenschors ten behoeve 

van de leerlooierij. Het kasteel werd later nauwelijks meer bewoond en het verviel zo erg, dat het in 

1736 voor sloop werd verkocht. Nu zijn er alleen nog een paar oude muren van het oorspronkelijke 

kasteel te zien en op die plek wat latere bebouwing.   

Verder op de route komen we bij Landgoed Haanwijk. Tijdens de Romeinse tijd was in de omgeving al 

sprake van bewoning. In een van de gebouwen is een tentoonstelling ingericht met Romeinse 

overblijfselen. Haanwijk ligt nabij de samenvloeiing van de Dommel (voordat de rivier gekanaliseerd 

werd) en de Essche Stroom.   

Op het landgoed zijn parkbossen met eeuwenoude bomen en 

historische dijkjes.  

Het kasteeltje in Haanwijk stamt deels uit 1649, en deels uit 

de 18e eeuw. Karakteristiek is het oude torentje. De bij het 

huis aansluitende boerderij stamt uit de 18e eeuw. Het 

nabijgelegen bakhuisje is mogelijk eveneens 18e-eeuws en 

werd in 1960 hersteld. Langs de Dommel staat een oud 

veerhuis, bekend als 't Vaantje. Diverse gebouwen staan op 

de Rijksmonumentenlijst. Op dit moment is er al veel 

gerestaureerd en men is nog steeds bezig. Naar verwachting 

kunnen we dit voorjaar/zomer weer gebruik maken van het 

mooie theehuis, waar je kan uitrusten van je 

wandeling/fietstocht.  

Een klein stukje verder komen we bij aan bij de Dommel, bij 

Kasteel Nieuw Herlaar, oorspronkelijk gesticht rond 1300.  

In 1621 werd Nieuw-Herlaar vermeld als Nyent-Herlaer.  

Op de plaats zijn vele verbouwingen en aanbouwingen 

geweest, afhankelijk van de bestemmingen. 

Het hoofdgebouw werd achtereenvolgens gebruikt als 

seminarie, doofstommeninstituut, klooster voor uit Frankrijk gevluchte Benedictinessen, klooster 

voor de zusters' Dochters van de Goddelijke Heiland uit Wenen en tehuis voor geestelijk en 

lichamelijk gehandicapten. Het is niet te bezichtigen omdat het privé wordt bewoond. 

Na 1978 werd het kasteel gerestaureerd en een aantal bijgebouwen gesloopt.  

Het complex is sinds 1973 een rijksmonument. 

Hier vervolgen we onze weg op de dijk langs de Dommel aan de linkerhand. 

Aan het einde zien we “De Ruwenberg” al liggen.  

Het kasteel dateert uit de 14e eeuw, op de wijzerplaat van het bewaard gebleven uurwerk staat het 

jaartal 1337. Het kasteel was een adellijk woonhuis en is verscheidene keren van eigenaar veranderd.  

Vanaf 1852 werd het kerkelijk bezit en was het tot 1965 een goed gekend en erkend 

opvoedingsinternaat “Huize Ruwenberg”. In 1989 werd het terrein door de Fraters verkocht. De 

internaatgebouwen werden gesloopt en op het terrein werd een conferentieoord opgericht, waarvan 

de overblijfselen van het kasteel een integraal onderdeel uitmaken. Tot op heden is De Ruwenberg de 

locatie voor zakelijke meetings en events in combinatie met overnachtingsmogelijkheden. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essche_Stroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument


 

We zijn dan halverwege onze wandeling en toe aan rust, koffie en worstenbroodjes. 

Na de pauze vervolgen we onze tocht richting 

landgoed Pettelaar.  De huidige eigenaar en 

beheerder is het Brabants Landschap. Bij de 

oudere Bosschenaren staat het landgoed nog 

steeds bekend als ‘het Gruyters Bos’ (de 

grootgruttersfamilie De Gruyter was eigenaar 

van het landgoed van 1860 tot 1995). Zowel 

historisch als landschappelijk gezien behoorde 

de Pettelaarse Schans voorheen bij het totale 

gebied van de Pettelaar. Sinds de jaren ’60 

van de vorige eeuw is het hiervan afgesneden 

door de snelweg A2. Aan het einde van de wandeling lopen we het landgoed uit met een klimmetje naar 

boven naar het viaduct over de A2 om weer terug te keren naar restaurant Moeke, waar we met een 

aantal nog even nagenieten van een drankje. 

NB: bovenstaande informatie komt voornamelijk van internet. Voor wie geïnteresseerd is, er is nog 

veel te lezen over dit mooie gebied met zoveel geschiedenis. Voor wie de wandeling nog eens wil 

overdoen, hierbij een foto van de route (met dank aan Theo, die de route via Komoot heeft 

vastgelegd).  

Marianne 

 

 

 

 


