Nieuwsbrief 2024-01 (januari), regio Den Bosch

Introductie
Dag lieve mensen allemaal,

Ondertussen zijn we al weer halverwege de eerste januarimaand van het nieuwe jaar met zoveel
strubbelingen in de wereld. Haast ongelooflijk, dat "het gewone leven” gewoon doorgaat. Tijdens de
Kerstdagen was ik in Egmond om een vakantie voor senioren te begeleiden. Afgezien van de stormen
en de regen, vooral aan de kust, waren het mooie kerstdagen met uitstapjes, lekker eten en gezellig
samenzijn. Ter voorbereiding van zo'n reis ga ik graag van te voren een en ander ter plaatse bekijken.
Zo logeerde ik een week eerder een paar nachten in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen, een
Benedictijner klooster, om van daaruit de omgeving wat beter te verkennen. Als gast wordt er van je
verwacht, dat je het leven van de monniken deelt door samen de maaltijden te gebruiken en door (een
aantal) dagelijkse getijdegebeden in de kerk bij te wonen. Dat vond ik om verschillende redenen wel
een bijzondere ervaring. Ter plekke las ik een boek (er is een inferessante bibliotheek) van een
benedictijnse religieuze, die de regels van Benedictus vertaald naar de praktijk van alle dag en ik
moet zeggen dat ik (we) er wel wat van kan (kunnen) lerenl. Een andere benedictijnse religieuze
schreef onderstaande zegenbede, een zegenbede die ik graag wil delen:

Moge God ons zegenen met onrust

bij gemakkelijke antwoorden,

halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen

die we plengen voor hen die lijden

door pijn, verwerping, honger, en oorlog

zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.




En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven

een verschil te maken in de wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines (1985)

Ondertussen in de Bossche regio

Impressie regiowandeling 16 december 2023 rond Den Bosch
Voor een verslag van de afgelopen regiowandeling in de omgeving van Den Bosch en Sint-
Michielsgestel kun je hier klikken. Voor een foto-/ filmimpressie kun je hier klikken.

Regiowandeling januari 2024

De volgende regiowandeling is op zaterdag 27 januari 2024.
De wandeling wordt voorbereid door Veronie van de Broek en is in de omgeving van Liempde.

Voor de uitnodiging met nadere gegevens: klik hier.

Ik Kon Niet Anders, een Pelgrimage
Van Esther Kuijsters ontvingen we volgende aankondiging.

IK KON NIET
ANDERS

Theater De Speeldoos
muzikale lezing 24 februari om 15.00 (matinee) en 20.00 uur
foto-expositie 2o februari t/m 3 maart
meer info widodeklein.nl

Een 3000 km lange wandeling, vanaf de Waddenzee
naar Santiago de Compostella, heeft tot bezinning,
zelfinzicht, verwerking en verbinding geleid. Zo
kwam ik 'Thuis'

Wido de Klein, voormalig schoolmeester,
muziekleerkracht, muzikant, brengt een muzikale
lezing ter opening van zijn foto-expositie over deze
reis naar ‘thuis'.

Aanleiding van de reis is een pijnlijk jaar 2022 met
relatie-breuk, huisverkoop, burnout en depressie.
Het voortraject, de innerlijke, spirituele en fysieke
reiservaringen, de veranderingen en de nasleep
blijken voor veel mensen aangrijpend, inspirerend en
herkenbaar te zijn.

Thema's als: Kracht, Balans, Dankbaarheid, Vergeving
en Ontmoetingen worden besproken.

U kunt een voorstelling verwachten met diepgaande,
inzichtelijke en humorrijke verhalen, omlijst door
een liveband met songs die Wido tijdens zijn reis
meermaals in de avonduren heeft beluisterd.

Zaterdag 24 februari om 15:00 uur en om 20:00 uur
in theater De Speeldoos in Vught

Tickets via: http://www.widodeklein.nl/tickets
Crowdfunding:
https://www.voordekunst.nl/projecten/16159-ik-
kon-niet-anders-een-pelgrimage



https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/01/db-verslag_regiowandeling_2023-12.pdf
https://nogsteedsonderweg.nl/index.php/2023-regiotochten
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/01/db-uitnodiging_regiowandeling_2024-01.pdf
http://www.widodeklein.nl/tickets
https://www.voordekunst.nl/projecten/16159-ik-kon-niet-anders-een-pelgrimage
https://www.voordekunst.nl/projecten/16159-ik-kon-niet-anders-een-pelgrimage

Aanvulling bij vorige Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief van december 2023 had Marianne een gedicht je opgenomen van Lotte van Dijck
over het laatste blaadje. Hierbij had ik verzuimd de bijbehorende foto te plaatsen.

Hiervoor mijn verontschuldiging.

Rinse

Heft laatste blaadje

Er is altijd
dat allerlaatste blaadje

dat vergeten is
om los te laten

zodat het daar nog
hangt te dromen

van de winter
tot de zomer

Activiteiten 2024

Voor het (voorlopig) activiteitenoverzicht voor de regio Den Bosch kun je hier klikken.

Activiteiten en data zijn uiteraard onder voorbehoud van wat de toekomst ons brengt.

In verband met wijziging van de samenstelling van de regiocommissie kunnen de overlegdagen en -data
van de commissie wijzigen.

In geval je ook andere activiteiten verwacht, of ideeén daarover hebt, dan die in het overzicht zijn
aangegeven, voel je vrij om hierover contact op te nemen met de regio.

Ideeén en suggesties (en eventuele uitwerkingen hiervan) zijn méér dan van harte welkom.

Regio financién

Begroting en Donativo

Uitgaande van de begroting voor 2024 verwacht ik dat we ongeveer € 3000,- ontvangen van het
Genootschap. Dat bedrag is gekoppeld aan het aantal leden van onze regio (ruim 700 leden).

Maar dit bedrag is niet toereikend om al onze activiteiten te bekostigen (voor- en najaar bijeenkomst,
caminocafé, wandelingen, fietstochten, pelgrimeren voor de jeugd en alle andere activiteiten).

Dankzij het goed functioneren van de donativo-koker bij regiowandelingen en de voor- en najaar
bijeenkomst zijn de inkomsten en uitgaven redelijk in overeenstemming.

Gelukkig wordt er ruim gedoneerd zodat we voldoende geld op onze bankrekening houden.

In de Jacobsstaf van september staat een artikel van Peter Hesseling "Donativo en fundamentele
waarden in herbergen”. Zo kan iedereen, rijk of arm op camino, als iedereen bijdraagt naar vermogen.
Dat geldt ook voor onze activiteiten. Schroom dus niet om minder te geven als je het niet breed hebt.
De donativo-koker is een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. De ruime betrokkenheid van onze
actieve leden uit zich onder andere in de ruim gevulde koker waar de laatste mensen hun briefgeld in
moeten proppen.

Bij de volgende regiowandeling in januari ga ik, voor de deelnemers die geen contant geld bij zich
hebben, een QR code aanbieden, waarbij ze een donativo-bedrag kunnen ingeven op hun mobiele
telefoon. Mijn voorkeur blijft echter uitgaan naar een donativo in de koker.

Theo Vergeer



https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2024/01/activiteiten-overzicht-2024-regio-den-bosch.pdf
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

Dagboekfragment

In het voorjaar van 2014 liep ik (Rinse} de Camino de Levante van Valencia naar Santiago.
Een dagfragment van het begin van die tocht. Zie ook walker47

9e dag ... en toen ging het licht uit ...
zaterdag 31-05-2014 = Higueruela - Chinchilla de Monte Aragon
31 km - fotaal 222 km

Kan vanochtend vroeg op pad, want er is geen bar
open voor ontbijt. Na ca 11 km is er een dorp (Hoya
Gonzalo) waar kan worden ontbeten. Na wat sap,
yoghurt en koek om 07.30 op stap. Bij het uitgaan van
het dorp begon het te regenen. Weidse lucht, maar
echt geheel diepgrijs. Besloot even te wachten om fe
zien of het zou minderen. Regenzak en poncho
omgedaan. Na ca 20 minuten bedacht ik dat ik
wellicht beter met de bus kon gaan. Terug het dorp in.
De bus ging om 09.40 naar Chinchilla; de enige op
zaterdag.

Het was inmiddels droog geworden en de lucht opende
hier en daar. Ben toch maar op pad gegaan. Het le
halfuur was droog, maar volledig grijs en bewolkt.

En toen brak het los. Een gigantische onweersbui. Niet recht boven me (nog niet), maar toch binnen
600 - 900 meter en na een minuut was ik doorweekt.

Bij wat oude vervallen stenen schuren (kennelijk voor
vee o.i.d.) even geschuild. Alles was inmiddels nat (ook
schoenen), dus maakte het eigenlijk niet zo veel meer
uit. Na een km of 5 was een boerenbedrijf
(Oncebreros) waar enkele vrachtwagens met stro
stonden. Gevraagd of er iemand naar Hoya Gonzalo of
Chinchilla ging. Nee dus.

Om van de boerderij op de goede weg terug te komen,
kostte me enige moeite in de regen. Ben langs de weg
blijven lopen in de hoop dat er iemand zou stoppen om
me mee te nemen. Niet veel verkeer op
zaterdagochtend; volgens mij evenmin veel animo om
een doorweekte pelgrim mee te nemen.

Een paar km véér Hoya Gonzalo stopte een kleine vrachtauto met vleeswaren. Ik kon wel meerijden. Tk
werd in het dorp op het plaza mayor afgezet. Het regende nog stevig. Bij een barretje op het plein
was het nog donker. Tk dacht dat het nog gesloten was. In het dorp was echter de elektriciteit
uitgevallen als gevolg van het onweer. Ook geen koffie dus.

Na een uurtje werd het wat helderder. Er was inmiddels weer elektriek en dus ook een kop warme
koffie; was wel nodig. Ik besloot toch maar weer verder te lopen, want hier was ook niet veel te
beleven en een bus kwam er evenmin nog vandaag. Droge sokken aangedaan en weer op pad, met de
beste wensen van de barbezoekers.



https://walker47.nl/reizen/2014-2015-camino-de-levante/reisverhaal-2014-2015/270-dag-09-en-toen-ging-het-licht-uit.html

Tot aan Chinchilla was nog ongeveer 17 km (3-4 uur);
het was droog, maar wel behoorlijk fris.

Op zich weer een mooie omgeving met amandelbomen,
zij het dat de graanvelden toenemen. Het laatste stuk
viel me toch wel weer zwaar. Om een uur of 15.30 in
Chinchilla. Een plaatsje tegen de berg aan gebouwd.
Beneden de autoweg met de hostal en boven het
dorpje. Er kwam wat zon door. In de hostal mijn spullen
gewassen en e drogen gehangen. Moet maar zien dat
het morgen weer een beetje droog is. Het is inmiddels
in de vooravond weer behoorlijk gaan regenen.

Volgens mij klopt er iets niet met het weer dit jaar in Zuid-Oost Spanje.

En dan nog even dit ...

Onderstaande tekst is van - Federico Garcia Lorca, uit de dichtbundel "Hoop", samengesteld door
Amnesty International in samenwerking met uitgeverij Bekking en Blitz. In de bundel staan gedichten
uit de hele wereld over wat we voorbij grenzen zoeken. "Over wat veilig, vermetel en vervullend is".

Een bundel met poézie van vluchtelingen, Nobel-prijswinnaars en werelddichters die van hun
grenservaringen en hoop getuigen. Ik dacht zo, Hoop moeten we houden!

Hoop overschrijdt grenzen, die van land
en natie maar ook van ziel en zelf.

De wereld is heel klein

maar het hart is immens

De Regiocommissie Den Bosch
Marianne, Theo en Rinse

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (2024-02) graag uiterlijk voor of op
vrijdag 26 januari 2024 inleveren via de regiomail.
Want je weet het: zonder bijdragen: geen nieuwsbrief!



mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

