
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2023-12 (december), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen allemaal, 

In de vorige nieuwsbrief namen we een beetje afscheid van Rinse, die tot het einde van dit jaar nog 

de redactie heeft van in ieder geval deze nieuwsbrief. En wat ik van zijn concept-nieuwsbrief zie, 

wordt het weer een mooie. Rinse heeft er ook voor gezorgd, dat er mensen zijn die zijn taken gaan 

overnemen. Eén van die mensen wil ik hierbij aan jullie voorstellen. Het is Marinus Schonk. 

Marinus is in Beek, gemeente Montferland, geboren. Hij is de oudste zoon van 8 kinderen uit een 

katholiek gezin. Zijn moeder was huisarts in Beek en zijn vader was chirurg. 

Op 6-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Boxmeer, waar Marinus verder is opgegroeid. 

Na zijn middelbare schooltijd ging Marinus medicijnen studeren in Nijmegen.  

Als afgestudeerd arts ging hij vrij snel daarna met zijn toenmalige echtgenote, die geografe was, 

naar Burkina Faso (1982 – 1987). Zij werkten voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, een 

stichting die met ontwikkelingshulp middelen aanreikten zodat de plaatselijke bevolking zich kon 

ontworstelen aan armoede. Marinus werkte in een basisgezondheidszorg project aan vele zaken en 

uiteindelijk kwam er ook een Afrikaanse arts in het project.  

Toen dochter Julie werd geboren is het gezin terug naar 

Nederland gegaan.  

Marinus specialiseerde zich vervolgens als huisarts en opende een 

praktijk in een nieuwbouwwijk in Arnhem. Daarnaast werkte hij 

als huisarts in asielzoekerscentra. Helaas zijn de problemen met 

vluchtelingen nog steeds hetzelfde. 

Hij stopte als huisarts, bleef als arts beschikbaar voor 

asielzoekers, en werkte later als bedrijfsarts. Vervolgens kwam 

Marinus ook steeds meer tot de ontdekking dat “hij wat met zijn 

handen” wilde doen. Hij richtte zich de volgende 10 jaren op de 

Traditionele Chinese Geneeswijze zoals shiatsu en acupunctuur.  

Ondertussen werkte hij voor Sanquin (=de bloedbank) in 

Nijmegen en later in Den Bosch. In 2020 kwam zijn 

pensioengerechtigde leeftijd, maar Marinus heeft tot vorig jaar 

nog doorgewerkt. Denk niet dat hij het rustig aan doet, want hem 

interesseren vele zaken waarvan ik nu nog wat dingen ga noemen.   



 

Hij is vrijwilliger bij de VPTZ (= vrijwillige palliatieve terminale zorg). Hij waakt bij mensen in de 

laatste levensfase. Ook is hij buddy bij Stichting Buddyhulp voor mensen die tijdelijk een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. En binnenkort gaat hij beginnen in het Vicky Brown House om mensen met 

kanker te ondersteunen met Reiki en Shiatsu massage. 

En verder werkt Marinus als vrijwilliger bij IVN en Staatsbosbeheer. Hebt u weleens van stokjes 

lopen gehoord? Ik nog nooit, maar Marinus loopt in de Bossche Broek en zet stokjes voordat er 

gemaaid wordt zodat de maaiers weten, dat ze dat gebied met rust moeten laten.  

Marinus houdt van mediteren, lezen en is geïnteresseerd in het boeddhisme.  

Daarnaast is Marinus altijd erg sportief geweest: zeilen, atletiek, judo, skiën, fietsen, eigenlijk alles.  

Samen met zijn dochter Floor, die toen nog heel jong was, fietsten zij tijdens vakanties in drie jaar 

naar Santiago de Compostella.  

In 2017 begon Marinus, na een moeilijke periode in zijn leven, met pelgrimeren, nu te voet!  

Eerst het pelgrimspad in Nederland en de jaren daarna, via Vezelay en le Puy-en-Velay, in etappes 

naar Santiago de Compostella, waar hij in juni 2023 aankwam.  Marinus heeft daar een indrukwekkend, 

persoonlijk verhaal over geschreven, een verhaal dat we graag in januari 2024 in de Nieuwsbrief 

opnemen. 

Marianne  

Onderstaand een gedicht dat Marinus heeft geschreven over zijn Pelgrimeren:  

“De reis van inkeer, rust en vrijheid”,  Marinus Schonk, september 2021  
 

Wat is Pelgrimeren 

Het reinigen en voeden van jouw ziel 

De vergankelijkheid van het bestaan 

De eenzaamheid van de wandelaar 

De natheid van de regen 

Het zweet van de zon 

De koude van de ochtend 

De onuitsprekelijke stilte 

Achterom kijken heeft niet veel 

Te ver vooruit kijken al evenmin 

Stap voor stap de weg vervolgen 

En vooral zijn in het nu 

Niet het doel maar de weg 

Bezit maakt niet gelukkig 

Maar de schoonheid van de natuur 

De ware ontmoetingen onderweg 

Geven je alles wat je nodig hebt 

Om te worden die je wil zijn 

De zoektocht naar de kern van het bestaan 

 

 

 

 



 

Ondertussen in de Bossche regio 

Camino Café december 2023 
Op woensdag 13 december is er weer een caminocafé in het Mariapaviljoen.  

Voor nadere informatie: klik hier 

Verslag regiowandeling 25 november 2023 in en rond de Maashorst 
Voor een verslag van de afgelopen regiowandeling in de omgeving van Slabroek en de Maashorst kun je  

hier klikken 

Regiowandeling december 
De regiowandeling van december 2023 is een week vervroegd in verband met de Kerst. 

De wandeling vindt plaats op zaterdag 16 december in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. 

De startlocatie is bij “Restaurant Moeke”, Pettelaarse Schans 1, 5216 CG Den Bosch en we 

verzamelen vanaf 09.00 uur met kofferbak-koffie of -thee. Vertrektijd 09.30 uur. 

De uitnodiging met nadere gegevens volgt nog. 

Donativo (gift, gunst, vrijwillige bijdrage) 

Een woord dat zijn oorsprong vindt in het Spaans en Portugees of eerdere talen, heeft een betekenis 

die verder gaat dan slechts een donatie of gift. Het omvat een gevoel van vrijgevigheid, vrijwilligheid 

en altruïsme. Donativo is meer dan alleen het geven van iets materieels; het vertegenwoordigt een 

gebaar van vrijwillige en onbaatzuchtige steun aan anderen. 

Het concept van donativo overstijgt puur financiële giften. Het 

kan ook verwijzen naar het delen van kennis, tijd, energie, of 

zelfs het bieden van een luisterend oor. Het gaat over het 

verlenen van hulp zonder iets terug te verwachten, zonder de 

druk van wederkerigheid. Het is gebaseerd op oprechte empathie 

en de wens om anderen te helpen, zonder voorwaarden of 

verplichtingen. 

Donativo weerspiegelt de kracht van gemeenschap en solidariteit. 

Het moedigt mensen aan om te geven wat ze kunnen missen, om 

bij te dragen aan het welzijn van anderen. Het benadrukt het 

idee dat iedereen iets waardevols te bieden heeft, ongeacht hoe 

groot of klein dat ook mag lijken. 

Donativo in het Oude Pelgrimeren 

Donativo in het oude pelgrimeren verwijst naar een vorm van vrijwillige donatie of gift die pelgrims 

gaven als waardering voor de ontvangen gastvrijheid, onderdak of andere diensten tijdens hun 

pelgrimstocht. Het was een praktijk die terugging tot (vóór) de middeleeuwen, vooral langs de 

populaire pelgrimsroutes naar bedevaartsoorden zoals Santiago de Compostela in Spanje, Rome in 

Italië, of Jeruzalem in het Midden-Oosten. 

Pelgrims die onderweg waren naar heilige bestemmingen vertrouwden vaak op de vrijgevigheid van 

anderen om onderdak te vinden, voedsel te krijgen of andere benodigdheden te verkrijgen tijdens hun 

reis. In ruil daarvoor gaven ze donaties, soms in de vorm van geld, maar vaak in natura, zoals voedsel, 

kleding, handgemaakte voorwerpen, of eventueel te verrichten werkzaamheden. 

Deze traditie van donativo was gebaseerd op wederzijdse hulp en vertrouwen tussen de pelgrims en 

de gemeenschappen die hen verwelkomden.  

 

https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/11/db-caminocafe-2023-12-regiodenbosch.pdf
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/11/db-verslag_regiowandeling_2023-11.pdf
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/11/db-verslag_regiowandeling_2023-11.pdf


 

Het was een manier om solidariteit en onderlinge steun te tonen in een tijd waarin reizen een 

uitdaging was en gastvrijheid cruciaal was voor het voortzetten van de pelgrimstochten. 

Donativo in het Moderne Pelgrimeren 

In het hedendaagse pelgrimeren blijft de geest van donativo voortleven, zij het met enkele 

aanpassingen aan de moderne tijd. Pelgrims die tegenwoordig de pelgrimspaden bewandelen, zoals de 

Camino de Santiago, ervaren nog steeds de gastvrijheid van lokale gemeenschappen en bewoners, maar 

de praktijk van donaties heeft een meer gevarieerd karakter gekregen. 

Met name voor diegenen die vanuit huis naar Santiago reizen/ lopen of fietsen is de reis relatief duur, 

vooral voor pelgrims die bescheiden inkomsten hebben of uit landen komen waar de lonen nog veel 

lager zijn. 

Terwijl sommige herbergen en voorzieningen langs pelgrimswegen nog steeds op basis van donativo 

werken, waarbij pelgrims vrijwillige bijdragen geven voor onderdak en diensten, hebben anderen vaste 

tarieven ingevoerd of vragen ze om een specifieke bijdrage. 

Het concept van donativo heeft echter nog steeds betrekking op het idee van vrijgevigheid, 

dankbaarheid en gemeenschapszin. Het gaat niet alleen om het geven van geld, maar ook om het delen 

van ervaringen, het bieden van hulp onderweg en het respectvol omgaan met de gastvrijheid die wordt 

geboden door de lokale bevolking. 

Hoe omschrijf ik het nu? 

Donativo, met zijn wortels in het oude pelgrimeren, symboliseert de geest van vrijgevigheid, 

wederzijdse hulp en respect voor gastvrijheid. Hoewel de praktijk in het moderne pelgrimeren 

veranderd is, blijft het basisidee van vrijwillige bijdragen en dankbaarheid aanwezig. Het draagt bij 

aan de rijke ervaring van pelgrims en versterkt de banden tussen mensen die elkaar ondersteunen op 

de reis naar onbekende verten. 

Maar duidelijk moet ook zijn dat in onze huidige samenleving alles zijn waarde heeft en geld kost. 

Of het nu gaat om eten en drinken, gas en elektrisch en andere kosten die gemaakt moeten worden 

om de faciliteiten in stand te houden. 

Een “donativo” is dan wel een vrijwillige bijdrage, maar moet wel worden gezien in relatie tot het 

gebodene. Een bijdrage is dus naar vermogen, zodat de minder draagkrachtige pelgrim die na je komt 

ook kan meedelen in dit bijzondere pelgrimsgevoel. 

Rinse (e.e.v.a.) 

 

P.S. In een komende Nieuwsbrief zal Theo een toelichting geven op de inkomsten en uitgaven van de 

regio. Hierdoor wordt het ook duidelijk waarom wij bij wandelingen en andere evenementen een 

“donativo” of (vrijwillige) bijdrage vragen. 

 

  



 

Dagboekfragment 

Verslag van ons Huiskameravontuur van 7 t/m 21 augustus 2023 

Hoe kwamen wij ertoe om ons op te geven als vrijwilliger in de huiskamer. 

Dineke had dit plan al een paar jaar in haar hoofd en voor mij was dit een mooi alternatief voor het 

hospitaliseren wat niet meer tot mijn mogelijkheden hoorde. 

Aanvankelijk zou er pas in 2024 plaats voor ons zijn. Dit had te maken met de Corona tijd. In die tijd 

is de huiskamer 2 jaar gesloten geweest en zouden wij een flink aantal liefhebbers voor ons hebben. 

Maar tot onze verbazing en verrassing bleek er toch al plaats in 2023 te zijn. 

Er volgde een uitnodiging om deel te nemen aan een voorbereidingsdag in Utrecht. 

Wel hadden we aanvankelijk wat bedenkingen o.a. bij het spelen van een “rollenspel”. Moest dat nou zo 

nodig, we hebben toch inmiddels voldoende levenservaringen, zo piep zijn we toch ook niet meer! 

Het was allereerst een leuke kennismaking met elkaar en we kregen heel veel informatie en……het 

rollenspel viel enorm mee, het was zelfs boeiend!! Wat ook in de informatie stond is een voorbeeld 

brief in het Spaans om te reserveren in Pinario. Dat is heel handig. Later toen we al in functie waren 

vonden we deze dag achteraf gezien heel nuttig. 

 

Onze volgende stap werd een vliegreis boeken, in ons geval, naar 

Porto. We vlogen op 2 augustus zo konden we nog een paar 

daagjes van Porto genieten.  

We verbleven in het Istay Hotel, in het centrum een prima 

onderkomen. En goed betaalbaar. Vijftig euro voor een 3 

persoonskamer voor drie nachten, 2 persoons kamers waren er 

nl niet meer. En met een prima uitgebreid ontbijt!  

We hebben een paar excursies gedaan en 1 wil speciaal 

benoemen. En wel: bezoek aan de kerk genaamd Santa Clara. 

Overdadig versierd. Er liep daar een enthousiaste vrijwilliger 

rond. Hij wees ons op een aantal opmerkelijke zaken zoals 

deuren in de muurpanelen die naar een tussenruimte leidden om 

lucht te verversen omdat er in deze kerk geen ramen zaten die 

open konden. Voor de nonnen was er een aparte ruimte, die was 

afgescheiden met indrukwekkend traliewerk! Er zaten diverse 

panelen met daarin deuren die een verrassende verbinding 

vormden met de ruimte van de nonnen. 

Nog een leuke anekdote. We mochten ook nog in het huis van 

een oude man naar zijn uitzicht kijken op de brug Luís I de 

metalen brug over de Douro. 

Ontroerend hoe graag hij ons zijn huis wilde laten zien. Behalve het uitzicht ook zijn kleding kast, 

douche, slaapkamer, foto’s van zijn overleden vrouw, kinderen. Ontroerend vonden wij dat allemaal. 

Dan op zaterdag 5 augustus met de bus naar Santiago. 

Via een aantal stops arriveren wij een paar uur later op het busstation van Santiago. We vonden het 

heel speciaal om hier weer te zijn, weer vertrouwd gevoel. Op naar Hospedería San Martin Pinario, 

daar wat uitrusten op de kamer wat ordenen en dan weer op naar een terras. Dit is toch wel het goede 

leven!! En ‘s-avonds naar de Tuna’s onder de bogen, het werd weer een latertje!! 

De volgende dag gingen we in de middag naar de huiskamer onze toekomstige werkplek om alvast wat 

sfeer te proeven en kennis te maken met onze voorgangers Jaap en Ger. Met elkaar op het terras van 

het Parador met prachtig uitzicht op de Kathedraal een proost uitgebracht op ons en op elkaar. 

Dan onze start op maandag. 

Met onze rugzakken naar de Huiskamer langs de bewaking, nu nog wat vreemd later heel vertrouwd 

omdat je inmiddels bekend bent voor hen. 

 



 

Uitleg over de computer; gelukkig is er nog een naslagwerk aanwezig want het is allemaal nieuw en het 

is veel informatie in één keer. Dan volgt een uitgebreide kennismaking met de andere vrijwilligers die 

bij ons op de gang zitten. De Engelsen, de Fransen en de Duitsers. En met Suzanne, onze steun en 

toeverlaat. Haar deur staat altijd op een kier en wij schromen dan ook niet om met een vraag naar 

haar toe te gaan. Zij spreekt goed Engels en uiteraard ook Spaans. 

Dan langs alle andere medewerkers van het pelgrims bureau, zoals bewaking, uitreikers van de 

Compostella, medewerkers van het toeristenbureau, de Correos. Kortom een heel scala van mensen 

werd aan ons voorgesteld die daar allemaal hun best aan het doen zijn om de zaak goed draaiende te 

houden. 

Na een paar dagen ontstaat er al een gezellige 

vriendschapsband met allerlei vrijwilligers. Vervolgens 

gaat Dineke met Jaap naar ons appartement, dat is 

gehuurd door het Genootschap voor de periode van april 

tot met oktober. 

Dineke vertelde dat de was al wapperde aan de 

waslijnen voor ons bed vanavond. Op maandag vindt de 

wissel plaats en moet het appartement schoon en netjes 

opgeleverd worden voor de volgende vrijwilligers.  

Het ziet er prima uit met 2 slaapkamers, 2 badkamers, 

met keuken en huiskamer met openslaande deuren. 

Heerlijk om het hele appartement door te laten waaien. 

Een verdieping lager was nog een wasdroger, maar die hebben wij niet gebruikt. Dat was niet nodig, 

het wasrekje stond gewoon in de kamer, het weer was warm en we waren veel buitenshuis. 

Om 14.00 die dag waren we klaar om het zaakje over te nemen en 

hadden we er zin in om te beginnen. 

 

Vrijetijdsbesteding. 
Standaard gingen we ná ons werk in de huiskamer naar een terras 

iets drinken. 

Ons hoofd zat vaak vol met verhalen en emoties van de 

pelgrimsgasten; daar waren we best een beetje moe van. We 

weten inmiddels dat er veel soorten Albariño zijn en ze smaken 

allemaal lekker. Albariño is een wijn in de regio van Santiago. Veel 

zin in koken hadden we beiden niet en daarom zochten we iets te 

eten in de stad. En vonden altijd wel iets. Eén van de favorieten 

was de Italiaan, waar we als dessert smulden van de aller, 

allerlekkerste zelfgemaakte cheese cake. 

Het Alameda park is een aangename plek met een prachtig 

uitzicht op de stad met zijn Kathedraal en bij gebouwen. 

Prachtige bomen en bloemen. Het viel ons op dat daar veel 

wandelingen zijn uitgezet, nooit eerder geweten.  

 

Gedurende ons verblijf waren er regelmatig openluchtconcerten op de Praza das Praterías, orkesten 

komend vanuit de regio. Een hele belevenis, zittend op de trappen genietend van de muziek en de 

sfeer die daar hing. Daarna liepen we door naar het tunneltje waar een Italiaanse tenor de sterren 

van de hemel zong. Soms daarna nog naar de Tuna’s, waarover ik eerder al schreef, maar dan werd het 

zó laat dat we dat op den duur niet meer volhielden qua energie. 

Daarbij gingen we thuis soms nog verder door met onze eigen levensverhalen, onder genot van een 

glaasje wijn. 

 

 



 

Kortom er dreigde een slaaptekort van jewelste. Met alle informatie die we van onze voorgangers 

hadden gekregen, gingen we dan maandagmiddag zelf aan de slag. In de maand augustus zijn er 

duidelijk minder Nederlanders en Vlamingen onderweg. Te warm. We hadden regelmatig temperaturen 

flink boven de 30 graden.  

Wel waren er veel Spanjaarden en Italianen onderweg. Daarnaast ook grote groepen jongeren die naar 

de Wereldjongerendagen in Lissabon waren geweest en daarna nog diverse andere pelgrimsplaatsen 

bezochten. We hebben zo’n 100 bezoekers gehad, waarvan een kleine 20 met de fiets aankwamen. We 

hebben pelgrims te voet, met de fiets, te paard en met kajak gezien. Veelal senioren, mensen vanuit 

onderwijs en studenten. De leeftijd varieerde van 5 tot boven de 80.  

 

Een meisje van 5 jaar had dapper een deel van de Norte gelopen 

met haar ouders. Zij had een mooie kindercompostela gekregen.  

Naast Nederlanders en Vlamingen wisten ook pelgrims uit andere 

landen ons te vinden. Dat kwam omdat de Huiskamers van de 

Engelsen, Duitsers en Fransen regelmatig gesloten waren. 

Wij hadden al snel ons ritme gevonden. Een van ons ging 

broodjes voor de lunch halen en de ander startte op in de 

Huiskamer: computer aan, Wifi aan, mail lezen, donativopot 

klaarzetten, registratie map, Libro d’Oro, stempels klaarzetten 

en de koffie en thee voorbereiden. En vooral de uit Nederland 

meegenomen koekjes en dropjes niet vergeten te pakken. 

Ondertussen een gezellig praatje met vrijwilligers uit andere 

Huiskamers en met Suzanne. 

Suzanne is werkzaam voor het ACC en was onze grote vraagbaak 

en ondersteuning als wij er zelf niet uitkwamen. Prettige hulp 

kregen we ook vanuit het Galicisch toeristenbureau, Correos, en 

de vrijwilligers van het Pelgrimsburo beneden. Hadden we ondersteuning op meer psychologisch vlak 

nodig dan was daar Alicia, werkzaam bij de Engelse Huiskamer en met een groot empathisch 

vermogen. Pelgrims met camino-gerelateerde klachten konden we doorverwijzen naar een tent in de 

binnentuin. Die werd bemand door medisch geschoolde leden van de Orde van Malta. 

Om 5 uur kwam de schoonmaakster. Dan moesten we wegwezen en gingen we eerst een terrasje 

opzoeken en wat drinken. 

De eerste dagen waren vermoeiend. We moesten wennen 

aan het geping vanuit het Pelgrimsburo beneden, wanneer 

er weer een volgende pelgrim kon doorlopen. (bv 1800 

scherpe pingetjes op een dag).   

Maar vooral waren we moe in ons hoofd. Wij hadden zeer 

regelmatig intensieve, 

 diepgaande gesprekken en ook het schakelen naar andere 

talen kostte energie. Soms was ook alleen een kopje koffie 

genoeg, zoals bij een Duitse dame die onze flyer, waarop 

stond dat we koffie hadden, kwam inwisselen voor dat 

kopje koffie. Ook kwam regelmatig de drukte vanaf Sarria, 

de toenemende vervuiling en het toch vaak moeten 

reserveren ter sprake. 

Wat hebben we veel koffie gezet, soms onze lunch gedeeld 

met pelgrims, foto’s gemaakt, gelachen en waren we onder 

de indruk van de verhalen die we hoorden.  

Veel respect en dank hebben we voor de openheid en het vertrouwen dat we kregen.  

 

 



 

Bezoekers waardeerden de Huiskamer, de gastvrije ontvangst, een luisterend oor, rustig je verhaal in 

je eigen taal kunnen doen. 

 

Zomaar wat bezoekers: De liefde van je leven ontmoeten op de camino, huis en baan opgezegd 

hebben en dan maar kijken hoe het verder gaat, een camino met quality-time voor vader met dochter. 

Fysiek, mentaal en emotioneel zwaar, maar o zo waardevol voor beiden. 

Fietsers die met een verkeerde fiets de Norte geprobeerd 

hadden te fietsen en ondertussen steeds hulp nodig hadden van 

wandelaars omdat ze niet de hellingen opkwamen. Blessureleed en 

toch positief blijven, 2 dames die elkaar vooraf niet kenden maar 

wel samen het avontuur waren aangegaan om vanuit huis naar 

Santiago te lopen, pelgrims die onderweg mooie tekens hadden 

gekregen en daardoor duidelijkheid of bevestiging hadden 

gekregen, maar ook ontredderde pelgrims die niet wisten hoe zij 

thuis verder moesten gaan, bezoekers die voor een overleden 

dierbare hadden gelopen en die wij konden helpen door op hun 

Compostela Vicarie Pro te laten bijzetten. 

Oudere pelgrims die voor de laatste keer naar Santiago kwamen 

om Jacobus te bedanken voor alle steun die zij van hem hadden 

gekregen. Een pelgrim die net voor aankomst in Santiago hoorde 

dat haar moeder overleden was. 

Wat opmerkingen, die ook bij de terugkomdag ter tafel kwamen: 

De “Huiskamer” voldoet duidelijk aan een behoefte; aan de 

zichtbaarheid en bekendheid mag wat meer gewerkt worden. De 

Nederlandse Huiskamer is 7 dagen per week van 9 tot 5 uur open. 

De andere huiskamers zijn veel minder vaak /lang open.  

Die hebben n.l. ook nog andere taken: rondleiding in en om de kerk, 

individuele en groepsgesprekken ter verdieping, biecht afnemen, 

eigen kerkdiensten. Ook hebben zij vrije dagen, een andere vergoedingsregeling en overnachten zij 

deels in San Martin Pinario.  

Ons Genootschap heeft duidelijk een eigen andere keuze gemaakt. 

Na onze tijd in de Huiskamer hebben we nog een paar dagen van Santiago genoten en 2 excursies 

gemaakt. Daarna nog een korte camino naar Muxia. 

We hebben een fijne, waardevolle tijd gehad. Inmiddels hebben we ons dan ook weer opgegeven om 

nog een keer de Huiskamer te mogen bemannen. Dat wordt dan waarschijnlijk in 2025.  

 

Met een hartelijke groet van ons 

Truus en Dineke 

 

      

En dan nog even dit … 

In mijn kleine stadstuintje staan een paar boompjes op de erfscheiding met de buren. 

De afgelopen weken was het elke dag blad ruimen van deze boompjes. Nu zijn ze kaal, behalve één 

blad. Heel toepasselijk vind ik onderstaand gedichtje van Lotte van Dijck. En u gaat nu vast om u heen 

kijken of u nog meer van die eigenwijze, solistische blaadjes kan vinden??  

Gedichtje van Lotte van Dijck 

Uit: kom je verdwalen, Querido, 2014 

 



 

Er is altijd 

dat allerlaatste blaadje 

dat vergeten is 

om los te laten 

zodat het daar nog  

hangt te dromen 

van de winter  

tot de zomer  

 

De Regiocommissie Den Bosch 

Marianne, Theo en Rinse  
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