
Verslag Snertwandeling 9 december 2023 
 
Inloop vanaf 9.45 uur stond er in de uitnodiging. Vertrek om 10.30 uur. 43 pelgrims hadden zich 
opgegeven, maar helaas moesten er 10 om diverse redenen verstek laten gaan. Wij hopen dat jullie 
er een volgende keer allemaal weer bij kunnen zijn.  
 
Anita heette de 33 pelgrims die aan de koffie/thee/koekjes zaten welkom namens de regio. Iedereen 
veel wandelplezier en een mooie dag gewenst. En zo stonden we klokslag 10.30 u klaar om te 
vertrekken. Vol goede moede de Wageningse berg op, langs het huis wat nooit af is, de rijksweg over 
en heerlijk de bossen in.  

Het was prachtig weer. De 
herfstkleuren en geuren waren 
een lust voor oog en neus. Een 
kleurrijk lint van pelgrims 
bewoog zich voort over de 
gelukkig niet meer zo modderige 
paden en paadjes.  
Grappig om de kleine gele 
pijltjes te spotten die er nog 
hingen van het Pelgrimeren met 
de Jeugd in het voorjaar. De 
route knuffelde een beetje met 
die van het PmdJ.  
 

Rond het middaguur kwamen we aan bij restaurant de Beken, waar de tafels voor ons al keurig waren 
gedekt. Warme koffie, chocomel of thee daar waren we wel aan toe na alle inspanning. De belegde 
broodjes en het broodje kroket waren voortreffelijk.  
 
Maar toen…..na de lunch….was St. Clara ineens met de Noorderzon vertrokken! Gelukkig zijn we als 
pelgrims niet voor 1 gat te vangen, dus….regenjassen aan, hoezen over de tassen, inpakken en gaan.  
Door de modder, regen en wind liepen we verder het bos in, langs Oranje Nassau Oord(OnO) en terug 
over het bergpad. Degene die vorig jaar waren meegelopen wisten van de vele trapjes en dachten, 
maar dát gaan we mooi niet doen nu. Dat hadden we zelf ook al bedacht, en de route wat ingekort 
zodat we over een veilige minder moeilijke weg weer bij het Odense huis aan kwamen.  
 
De onfortuinlijke pelgrim die struikelde bij OnO kreeg alle hulp die hij maar kon bedenken, en we 
waren blij dat we hem in het Odensehuis weer terugzagen. Zo konden we met z’n allen even later 
genieten van de heerlijke snert die Anja en Marina voor ons hebben bereid.  
 
Dank jullie wel Ton, Anja, en Marina voor alle hulp, 
en de voorbereidingen voor deze mooie dag.  
 
Dank jullie wel pelgrims voor jullie enthousiaste 
deelname, de mooie en leuke reacties na afloop 
en de lieve woorden via mailtjes achteraf en 
natuurlijk jullie gulle gaven in de digitale en fysieke 
donativopot. Yvonne heeft van deze dag een 
mooie foto impressie gemaakt. Dank je wel 
Yvonne voor deze leuke bijdrage. 2023 
Snertwandeling - Y. Hesseling 
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Het weer hebben we helaas niet in de hand, wat we wel kunnen en willen is voor jullie en met jullie 
mooie activiteiten blijven organiseren. Fijn dat Chris zijn hand opstak na de oproep voor het mede 
organiseren/bedenken van een route voor de midwinterwandeling. Inmiddels zijn ook daar de eerste 
voorbereidingen voor getroffen. Zien we jullie allemaal op 3 februari 2024 weer met de 
Midwinterwandeling? De wandeling zal zo’n 15 km zijn en starten en eindigen in Oeffelt. De 
uitnodiging en verder nieuws erover volgt nog in de nieuwsbrief en e-mail.  
 
Dank nogmaals en kijk, lees mee en geniet van de mooie foto’s.  
 
Dit zijn de foto’s van Anita 2023 Snertwandeling - A. Hendriks 
 
Pelgrimsgroetjes, 
 
Regiocommissie  
Joop, Marc, Jan en Anita  
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