
   
 

   
 

Verslag Herfstwandeling langs de Geesten op zaterdag 25 nov. 
2023 

 

Op zaterdag 25 november verzamelen we rond 10.00 uur op het 
parkeerterrein van station Voorhout. Met 15 personen, waaronder 
ook 3 nieuwe pelgrims gaan we op pad naar lunchroom “Ons Genoegen” 
voor koffie en thee.  
Via de Elsgeesterpolder wandelen we droog richting het Groene 
Kerkje, maar krijgen net nog een hagelbuitje. Bij het Groene Kerkje 
wandelen we over het kerkhof naar het graf van jonkheer D.T. 
Gevers (commissievoorzitter drooglegging van de Haarlemmermeer).  
 

Vervolgens langs het 
Oegstgeesterkanaal en via het park en 
langs de molen naar winkelcentrum 
“Lange Voort” waar iedereen 
gelegenheid krijgt om te lunchen en 
evt. een kopje koffie te drinken. Om 
13.00 uur vervolgen we de wandeling en 

gaan via leuke paadjes naar het Bos van Wijckersloot en landgoed 
Endegeest. Daar lopen we naar de binnenplaats van kasteel 
Endegeest. Een prachtig gebouw met op de binnenplaats een 
borstbeeld van de Franse filosoof René Descartes.  



   
 

   
 

 

Aan de zijkant is er nog een ijskelder; maar 
ook de voorkant van het kasteel is de 
moeite waard. Via bos, park en langs 
volkstuinen, gaan we naar de Leidse Hout. 
We genieten van de prachtige herfstkleuren 
en vinden de bijzonder analemmatische 
zonnewijzer.  

Voor elke maand is er een steen waar je op 
kunt staan om in de cirkel tijdsaanduidingen 

en de schaduw van jezelf te zien, als de zon 
schijnt! Via de Leidse Hout naar kasteel Oud 
Poelgeest met als bekendste bewoner, de in 
Voorhout geboren botanicus Herman Boerhaave;  
31 dec. 1668.  
 
Daarna richting Oegstgeest en langs de Klinkenbergerplas met zijn 
diverse eenden soorten om vervolgens de A44 onderdoor te gaan en 
een stukje langs de Leidse Vaart te lopen. Via een zijpad komen we 
bij het sport- en recreatiepark Elsgeest, waar in een houtwal de 
Witte Kluifjeszwam veelvuldig te zien is.   



   
 

   
 

Vervolgens lopen we door naar het centrum van Voorhout, waar we 
deze mooie herfstige wandeling afsluiten met Café St. Jacques in 
café Boerhaave. Het is een prachtige wandeling met een fijn 
gezelschap en we hebben weer heel wat ervaringen met elkaar 
uitgewisseld en afgesloten rondom de openhaard in Voorhout.  

Ria Kauffman en Ted Duineveld 


