
 

 

Verslag regiowandeling Maashorst 25 november 2023 

 
Op de parkeerplaats bij buurtschap Slabroek 

werden we ontvangen met kofferbakkoffie 

door Rinse. Het was een koude ochtend met 

zon en een beetje regen en een mooie volle 

regenboog.  

De groep bestond uit 25 deelnemers en we 

liepen snel over het kabouter pad om warm te 

worden. We genoten van de mooie 

herfstkleuren en de verschillende soorten 

paddenstoelen. Doordat een aantal mensen hiervan 

foto’s maakten, soms liggend op de grond, viel de groep 

regelmatig uit elkaar (niet over elkaar). Rinse gaat hier 

hopelijk weer een mooie presentatie van maken.       

In de ochtend doorkruisten we een gevarieerd 

landschap van bossen, heide, vennetjes en stuifduinen. 

Ik had de route in de app Komoot gezet om de weg te 

kunnen wijzen. Na verloop van tijd was de accu van mijn 

mobiel nagenoeg leeg en kreeg ik het (camino-Spaans) benauwd. Net als bij een camino 

ontmoette ik Toos als de verlossende engel. Ze woont tegen de Maashorst en kent alle 

paadjes van het gebied. Zo zijn we onder haar 

begeleiding naar onze lunchplaats gelopen via 

mooie paden en kwamen we op de geplande tijd 

aan voor de koffie met worstenbroodje. Onze 

traditionele lunch. Daar kon ik mijn mobiel weer 

opladen.  

We zaten gezellig bij elkaar in de warme 

kantine van een ruitersportcentrum met zicht 

op een jonge dame te paard in de manege. De 

trotse vader zat aan de bar. 

 

 

 

 

 



 

Na de lunch liepen we eerst door buurtschap Zevenhuis. Een slingerende weg langs meer dan 

zeven boerderijen. Vervolgens liepen we, op advies van Toos (de engel), door landgoed 

Nabbegat met zicht op een grote schapenschuur. De eigenaar van het landgoed is ook 

schaapsherder en laat zijn schapen in diverse natuurgebieden grazen. Ook kwamen we langs 

een afgezet terrein waar hij in de lente zijn schapen scheert voor het publiek. 

Vervolgens liepen we over het uitgestrekte 

gebied met vergezichten waar het winterharde 

vee (Wisent, Taurus en Exmoor-pony)  graast. 

De Wisenten en pony’s hebben we niet gezien 

maar de Taurus (stier met een paar koeien) 

hebben we op enige afstand kunnen bewonderen. 

Daarna zijn we naar een prehistorisch urnenveld 

met meerdere grafheuvels gelopen. Daar heeft 

Paul een uitleg gegeven over een verhoogde rug 

van grond in dat veld. Dit was de scheiding 

tussen twee graafschappen. Ten westen heerste een graafschap dat niet katholiek gezind 

was. Daarom werden een aantal kloosters verplaatst naar het oosten zoals de twee kloosters 

in Megen. 

Na deze uitleg restte nog een korte wandeling naar het Natuurcentrum Slabroek waar we 

afscheid van elkaar namen. We waren het met elkaar eens dat het een mooie wandeling was. 

 

Theo Vergeer 

 
Voor een impressie van de wandeling: klik hier 

 

https://nogsteedsonderweg.nl/wandel-fietstochten-2023

