Nieuwsbrief 2023-11 (november), regio Den Bosch

Introductie
Dag lieve mensen allemaal,

Afgelopen zondag 29 oktober, hadden we een mooi najaarsoverleg in Den Dungen, dankzij de inbreng
van velen, waarvoor nogmaals iedereen heel hartelijk dank. Aan het begin van het middaggedeelte
namen we officieel afscheid van Rinse als webredacteur en van een man die zich gedurende de laatste
15 jaar enorm heeft ingezet voor het wel en wee in de regio. En ja, afscheid doet lijden...maar
gelukkig gaan we Rinse nog regelmatig zien tijdens de maandelijkse wandelingen en in het Caminocafé.

Vorige week was ik bij Rinse thuis om hem "te interviewen".
Rinse en Truus ontvingen me heel hartelijk met de allerlekkerste
taartjes en we begonnen. Eigenlijk hoefde ik nauwelijks iets te
vragen, zo gepassioneerd kan Rinse over zijn leven vertellen.
Hierbij dan....

Rinse is in 1947 in Rotterdam geboren in een gezin met 4 kinderen.
Zijn vader was van het aanpakken, deed van alles en was aan het
einde van zijn werkzame leven directeur van een filiaal van de
Raiffeisenbank in Rotterdam. Zijn moeder was een zeer
geémancipeerde en zorgzame vrouw. Zijn jonge leven speelde zich
af op verschillende plekken in Rotterdam. Hij kijkt terug op een
mooie en een fijne jeugd.

Over welke tijd van zijn leven het ook gaat, alles beschouwt Rinse
als "een gouden tijd". Wat heerlijk toch als je zo in het leven kan
staan.

De rode draad wordt al snel duidelijk. Hij is een buitenkind: altijd buiten spelen. Hij is behulpzaam en
ondernemend: helpt de groenteman, de vuilnisman en de melkboer en hij is een druktemaker: de buren
zijn blij als hij naar de lagere school gaat (grapje, maar dat zegt wel wat over zijn energieniveau

....... altijd bezig zijn en altijd iets doen).

In 1969 is Rinse klaar met zijn opleiding HTS, elektrotechniek. Hij moet een half jaar daarna in
militaire dienst, maar de (toen nog) PTT neemt hem voor een half jaar in dienst en hij volgt tot die
tijd een opleidingstraject.




En dan de militaire dienst. Rinse wordt gekeurd voor luchtmacht en landmacht en hij zou iets willen
doen met luchtdoelartillerie. Het wordt de Chassé Kazerne in Breda, waar hij een opleiding volgt op de
kaderschool veldartillerie. Ook weer “een gouden tijd"; lekker in het Mastbos lopen en kamperen in
een 2-mans tentje met 10 cm sneeuw! Maar na de eerste opleiding en indeling binnen een
verbindingsclubje wil Rinse toch nog wat meer. Hij vraagt overplaatsing aan en gaat naar Ede naar de
School voor Reserve Officieren (SRO), volgt een opleiding van 6 maanden en krijgt dan eindelijk te
maken met mobiele luchtdoelartillerie.

Op de Ginkelse Heide bij Ede is het goed toeven en Rinse voelt zich thuis in een klein clubje van over
het algemeen hoog opgeleide mensen.

Na zijn diensttijd komt Rinse weer terug bij de PTT en hij blijft daar feitelijk, in verschillende
functies en op verschillende plaatsen (Den Haag, Amsterdam, Utrecht), tot aan zijn pensioen.

Na een roerige periode (eind jaren 70/ begin '‘80) in Amsterdam vertrekt het gezin begin januari
1984 naar de Nederlandse Antillen.

Rinse en Truus hebben dan inmiddels twee zonen, Imre, dan 4 jaar oud en Istvdn, drie maanden oud.
Rinse wilde al langer graag in het buitenland werken en op Curagao was vraag naar een commercieel
adviseur, commercieel adjunct-directeur en zoals Rinse zelf zegt: “"een manusje van alles”.

Ze verblijven 2 % jaar op Curagao en volgens Rinse was het weer “een goede en ontspannen tijd",
maar ook goed om weer terug te gaan.

In eerste instantie weer terug bij de PTT in Den Haag (projectleider landelijk
automatiseringsproject), daarna richting Den Bosch. Verhuizen naar Vlijmen en na 2 jaar Den Bosch
weer terug naar Den Haag. Vanwege de vele eerdere schoolschoolwisselingen van Imre besloot Rinse
niet wéér te verhuizen en het gezin blijft in Vlijmen wonen.

Begin 2002 grote (financiéle) problemen binnen KPN; in het kader daarvan aanmerkelijke sanering en
in dat verband besloot Rinse (hij valt dan grotendeels in de doelgroep; zijn oude functie bestaat nog
steeds) na enige onderhandeling gebruik te maken van een vertrekregeling.

VRIJ, 55 jaar, gezond, energiek, veel tijd......Wat nu?
Nou, de eerste maand helemaal niets! Tijdens ontbijt luisteren naar de file berichten op de radio
("daar sta ik nu mooi niet in"). En dan vult zich langzaam de agenda:

Vrijwilligerswerk, avondvierdaagse in Vlijmen, computer begeleiding aan senioren,
verenigingsbesturen, vaker naar Rotterdam naar Truus haar moeder, enz.

En dan wordt Rinse door iemand opmerkzaam gemaakt op het fenomeen Santiago de Compostela (zie
ook: “www.walker47.nl".

Hij heeft nog geen idee, maar ziet op de Wilhelminabrug in Den Bosch een wegwijzer met de afstand
naar Santiago de Compostela ca 2700 km. Het idee gaat leven en hij gaat rekenen: “als ik drie
maanden lang 30 km per dag loop, dan ben ik er”.

In 2004 is Rinse lid geworden van het Genootschap en hij plant zijn tocht voor 2005, van huis uit.

Wat ik zo geweldig vind, is dat hij wat kosten betreft voor de tocht geen beroep wil doen op het
huishoudbudget. In het plaatselijk krantje, de Vlijmscherper, vindt hij een oproep om te helpen met
de appelpluk in Bokhoven. Twee maanden in september en oktober en dat gaat hij doen, 10 jaar lang.
Afgezien van het verdiende geld vindt Rinse het heerlijk om buiten te zijn en deel uit te maken van
een groepje vaste werkers met wie hij een heel goed contact heeft. Dus dat zijn steeds weer "gouden
maanden”.

Eindelijk op 4 april 2005 is de 1° dag van de eerste Camino. Een Jacobsschelp had hij eerder bij de
visboer op de Helftheuvel gehaald (en draagt hij nog steeds).



http://www.walker47.nl/

Na veertien dagen krijgt Rinse fot zijn eigen verbazing (eerder nooit problemen met zijn voeten
gehad/ zelfs geen blaar) ernstige voetklachten. Hij heeft pijn, het is slecht, koud en guur weer en hij
besluit de reis te onderbreken. Half mei onderneemt hij een nieuwe poging vanaf Limoges, dit keer
met een speciaal zooltje in zijn schoen! Maar hij krijgt weer last en eind mei is Rinse weer thuis.
Daarna strompelt hij zeker nog drie maanden door het dorp; blessure waarschijnlijk veroorzaakt door
overbelasting, de zware rugzak en het natte koude weer.

Menigeen zou het opgegeven hebben, maar in 2006 gaat Rinse opnieuw op pad. Wat een bikkel hé!

Sindsdien heeft hij alle jaren wel een Camino gemaakt en veel
geleerd op soms eenzame tochten waar je leert om zelfredzaam
te zijn. In 2009 was het de eerste keer, dat hij met Truus op
het Caminopad ging. Eerst hospitaleren in Saint Jean Pied de Port
bij Arno en Huberta in I'Esprit du Chemin Ook weer zo'n gouden
belevenis: 6 uur op, ontbijt verzorgen, schoonmaken, een
gezamenlijke (avond)maaltijd, mensen uit de hele wereld
ontmoeten en om 22 uur vaste prik elke dag een pijpje roken als
einde van de dag. (de volgende dag was overigens ongeveer
hetzelfde). Vervolgens samen aan de wandel naar Santiago.

Trouwens, later heeft Rinse nog 3 x 2 weken gehospitaleerd in
kleine herbergen in Spanje. Dat vond hij hartstikke leuk.

De volgende jaren liepen Rinse en Truus samen de Plata, de
Camino in Portugal en de Primitivo.

En daarna nog veel meer, alleen of met Truus. Dit jaar 2023
hebben zij samen de Norte gelopen. Een pittige, uitdagende en avontuurlijke tocht, vaak met regen, in
de modder, over geitenpaadjes en rotsen én ze hebben gemerkt dat de leeftijd toch een beetje een
rol gaat spelen....Maar wie doet het hen na? Fantastisch toch.

Ik vraag Rinse wat hem bezielt (mooi woord hél). Nu ja, het is gewoon een virus waarmee je besmet
wordt. Hij is vooral een LOPER en niet in de eerste plaats geinspireerd door religieuze en/of
spirituele motieven. Hij voelt zich bevoorrecht, dat hij zo maar een paar maanden van huis kan gaan en
dankbaar, dat hij gezond is.

Zeker de eerste keer onderweg met Pasen in Vezelay (met zijn pijnlijke voet) werd hij foch wel
geémotioneerd in de dienst van de kathedraal en het gezang van de nonnen.

Maar het zijn vooral de mensen op zijn (levens)weg die belangrijk zijn. Saamhorigheid, verbondenheid,
hulp krijgen en geven zijn belangrijke waarden voor hem en geven gewoon een goed gevoel.
Vriendschap is belangrijk en de liefde voor zijn gezin, voor Truus met wie hij 52 jaar gelukkig
getrouwd is, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Dat is thuis zijn en zich thuis voelen.

En dan is er nog een heel verhaal over zijn verdiensten in het bestuur van de regio. Als secretaris, als
webredacteur, als organisator van de eerste regiowandelingen met Josefine, als bindende kracht
tussen iedereen die betrokken is in de regio, als doener en denker en nog veel meer. Het is een heel
verhaal geworden en hopelijk niet +é lang.

Dank Rinse, je bent een “"gouden kerel”.

Marianne




Ondertussen in de Bossche regio
Een familiewandeling op een zondagse, zonnige namiddag in de herfstvakantie.

Wat een geluk........

Op zondag 22 november j.I. was het dan zover. Eerder hadden we in de regiocommissie gespeeld met
het idee om naast onze maandelijkse regiowandelingen een aangepaste wandeling te organiseren voor
meerdere generaties. Hoe leuk zou het zijn om bijvoorbeeld samen met onze (klein)kinderen, of
andere familieleden op pad te gaan! We hadden geen idee of er voldoende belangstelling voor zou zijn,
maar de voorbereiding werd gedaan en de uitnodiging voor de laatste dag van de herfstvakantie ging
de deur uit.

Theo Vergeer, die ook ervaring heeft met pelgrimeren met zijn kleinkinderen (Camino Inglés) wist een
prachtige locatie in Herperduin, Herpen, waar het zeker voor kinderen een geweldig wandel- en
speelgebied zou zijn en hij zette de route uit. Het natuurgebied Herperduin was vroeger een heide-
en stuifzand- en landbouwgebied, nu beplant met o.a. grove den om het stuifzand vast te leggen.

In het gebied zijn nog stuifzandrestanten aanwezig en ook zijn er enkele plassen, onder andere het
Ganzenven, waar kleine zonnedauw groeit. In het gebied komt de das voor en er grazen wilde runderen
en Exmoorpony's. Maar dat gingen we nog allemaal ontdekken.....

Zie: www.natuurpoorten.nl/natuurpoort/de-kriekeput-de-maashorst/

Ondertussen hadden zich in totaal 35 mensen aangemeld,
waarvan 15 kinderen (jongste 5 jaar en de oudste 15). Het was
geweldig leuk dat één van onze jongere leden haar grootvader
had meegenomen. We startten's middags met koffie/ thee
en koekjes voor de volwassenen en frisdrank en wat lekkers
voor de kinderen. Bovendien kregen de kinderen een
Jacobsschelp uitgereikt met een praatje over de betekenis
van de schelp.

En dan op pad. Theo wist de route zodanig te leiden, dat het
een zeer uitdagende tocht werd. Het ging berg op en berg af
met rennende kinderen, die al rondrennende wel drie keer de
afstand namen. Ook speelden ze
verstoppertje tussen de hoge
varens en werden er
paddenstoelen bewonderd.

Halverwege kwamen we bij het Ganzenven aan. Wat een verrassend en
afwisselend landschap, zelfs op het relatief kleine gebied waar we
liepen! Met het zonnetje over het ven was het daar goed toeven tijdens
een korte pauze. Daarna ging de wandeling door een gevarieerd gebied
met zandverstuiving, heideveldje en vennetjes. We kwamen bij een
trimbaan waar een toestel stond met een dik fouw dat aan een balk hing.
Veel kinderen hadden nog energie over om daarin te klimmen, onder
applaus van de volwassenen.



http://www.natuurpoorten.nl/natuurpoort/de-kriekeput-de-maashorst/

Tegen het einde van de wandeling kwamen we bij een zeer hoge
uitkijktoren. De uitkijktoren is van 2019 en geplaatst op een
zeer bijzondere plek op een 7 meter hoge zandverstuiving.

Het heeft een stalen constructie die bekleed is met heel veel
boomstammetjes. Na het beklimmen van de 112 treden sta je
bovenop de toren van bijna 25 meter hoog en heb je een
adembenemend (zowel letterlijk als figuurlijk) uitzicht over
Herperduin. Zowel de kinderen als de sportieve volwassenen
hebben hiervan genoten.

Tenslotte kwamen we bij een natuurspeelbos met een
waterpartij en indrukwekkende klimtoestellen waarbij de
kinderen zich nog meer konden uitleven en de volwassenen
konden genieten op de bankjes in de najaarszon. Iedereen
enthousiast! Zo'n dag is zeker voor herhaling vatbaar en komt op
het programma voor 2024.

Voor een foto-/ filmimpressie: klik hier.
Marianne en Theo

Botafumeira op een andere manier beluisterd

Van Liesbeth Spijkers ontving ik het volgende tiktok-filmpje van “Los amigos en Santiago”.
Om mee te zingen heb ik de tekst uitgeschreven en (voor zover ik dat kan) vertaald in NL.
Zie de volgende bijlage.

Najaar bijeenkomst regio Den Bosch
Op zondag 29 oktober werd de najaar bijeenkomst van de regio Den Bosch gehouden in het
Buurtcentrum Litserborg in Den Dungen. Over de gehele dag waren er tussen de 36 en 43 deelnemers.

De bijeenkomst begon met de (inmiddels) gebruikelijke ochtend wandeling van ca 9 km, uitgezet door
Theo, in de omgeving van Den Dungen.
Na de wandeling was de lunch meer dan goed verzorgd.

Het middagprogramma begon met het officiéle afscheid van Rinse met lovende woorden van Marianne
en Hans Goeman (contactpersoon namens landelijk bestuur) die vervolgens de zilveren speld van het
Genootschap overhandigde. Aan opspelden begon Hans niet.

Vervolgens een presentatie van Jan van Gerven over zijn dagboek van zijn tocht naar Santiago. Zijn
dagboek was niet te koop, maar hij overhandigde Marianne een exemplaar voor de regio.

Truus en Dineke hadden als vrijwilliger in augustus j.|. een periode in de Huiskamer van de Lage
Landen in Santiago doorgebracht. Een presentatie van hun ervaringen en belevenissen was plezierig en
boeiend aan te horen. Een bezoeker liet onderstaand gedichtje achter aan de deur.

Pijn

Al jaren zat het ergens goed verstopt, die oude pijn

Zolang het daar blijft zitten, is mijn leven best wel fijn | happy little moment

Maar net zoals een steentje, onzichtbaar in je schoen | van een (onbekende) bezoeker
Zal het, als je er lang mee loopt, bij elke stap meer pijn gaan doen | aan de huiskamer in

Dus stop ik nu voor even en verzamel al mijn moed | Santiago de Compostela

om mezelf te gaan bevrijden van het steentje bij mijn voet



https://nogsteedsonderweg.nl/wandel-fietstochten-2023
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/11/db-nieuwsbrief-2023-11-bijlage-2-regiodenbosch.pdf

Als voorlaatste onderdeel van de bijeenkomst was er een foto expositie.

Een tiental regioleden had een (camino) foto ingestuurd, waarbij ze aan de hand van de foto in 5 - 10
minuten (niet iedereen hield zich overigens aan de tijdslimiet) vertelden waarom juist déze foto voor
hen bijzonder was.

De regiobijeenkomst (met foch wel weer een zeer gevuld programma) werd afgesloten met een
gezellig camino café.

klik hier voor een impressie van de dag en de expo foto's

Dagboekfragment

Dankbaarheid

Van half juni tot medio augustus liep Fleur van den Heuvel haar Camino('s).

Van Lissabon naar Ferrol, de Camino Inglés in tegengestelde richting, via de Picos d'Europa haar
Oviedo om op het laatst uit e komen in Fisterra.

Tijdens de najaarbijeenkomst heeft ze onderstaande tekst uitgesproken bij een ingezonden foto.
Haar verhaal:

Tja, dan ben je na ruim 1289 km aan het einde van de wereld, het einde van mijn meer dan bijzondere
reis.

Tk nam me gister voor om vandaag lekker in de zee te gaan
zwemmen en een tijdje op het uiterste puntje van de wereld
te gaan zitten. Maar dan wordt je 's-ochtends wakker en zie
je dat het regent en niet z'n beetje ook. Even op het weer
bericht kijken want dit is vast maar tijdelijk, dacht ik. Maar
niks was minder waar, de hele dag regen...

Gelukkig heb ik een heerlijk onderbed en heb ik met mijn
handdoek er echt mijn eigen plekje van kunnen maken.

Na wat films gekeken te hebben en tussen de ergste buien
door even naar buiten geweest te zijn, besefte ik hoe
dankbaar ik ben voor de afgelopen twee maanden. Een mooi
moment om dat op papier te zetten.

Dankbaar ben ik voor de harde regen van vandaag. Hierdoor
heb ik alle tijd om mijn dankbaarheid te uiten. Ik ben blij dat
ik gister aankwam in Finisterre en vandaag niet hoef te lopen.
Ook ben ik dankbaar dat ik op mijn tocht nooit zo veel regen
heb gehad.

Dankbaar ben ik voor mijn wandelschoenen, dank je wel voor alle ontelbare stappen die wij samen
hebben gezet de afgelopen twee maanden. Sorry dat ik niet genoeg in je geloofde en een extra paar
kocht, achteraf was dat misschien toch niet helemaal nodig.

Het gehele verhaal van Fleur kun je hier lezen.



https://nogsteedsonderweg.nl/wandel-fietstochten-2023
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/11/db-nieuwsbrief-2023-11-bijlage-3-regiodenbosch.pdf

En dan nog even dit ...

Vandaag, 2 november loop ik (Marianne) mijn rondje om de plas. Storm, witte koppen op het water.
Prachtige luchten en soms komt de zon er door met prachtig licht in en op het park.

Bomen en struiken heftig in beweging. En dan dat geluid, wat heerlijk om daar nu te lopen!
Onderstaand gedicht van Bart Chabot, ‘'ondersteboven’ (Uit de bril van Chabot, de Bezige Bij 2008)
sluit helemaal aan bij mijn gevoel vandaag.

Ondersteboven

het stormde

windkracht negen maar liefst
volgens het knmi

en die jongens kunnen het weten.

de bomen bezemden, wild geworden,
met hun wintertakken

de wolken weg

en even leek het of

de hemel keukenzeil geworden was
of een ijsvloer:

de wereld stond op zijn kop

hier voelde ik me

om de een

of andere reden

nu eens buitengewoon prettig bij

De Regiocommissie Den Bosch
Marianne, Theo en Rinse

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (2023-12) graag uiterlijk 30 november 2023
inleveren via de regiomail
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