
Herfstwandelen in op0ma forma 
 
‘Blijkbaar kun je ook deelnemen aan ac0viteiten van andere regio’s, dat weet ik sinds gisteren. Jij 
vertelt het in je mail, maar ik heb gisteren ook een leuk gesprek gehad met een vrouw uit regio 
Alkmaar die dus in Weesp was …’ aldus een pelgrimvriendin uit de regio 
Amsterdam. 
Die regiobijeenkomst in Weesp (zaterdag 18 november) had ik met moeite laten 
schieten om te kunnen deelnemen aan de regiowandeling van de regio Noord-
Holland Benoorden ’t IJ. Een las0ge maar – ondanks de barre 
weeromstandigheden – goede keuze. De regiocollega’s hadden een prach0ge 
rondwandeling uitgezet in de top van de kop van Noord-Holland en ontvingen 
ons in Den Oever met koffie of thee en appeltaart. Daarna gingen we met z’n 
zesentwin0gen (onder wie nog twee leden uit een andere regio) vol verwach0ng 
op pad. 
Terwijl de regen en de wind gestaag toenamen, wandelden we eerst rich0ng de 
mooie Michaëlskapel. Anders dan verwacht was deze wél toegankelijk, konden 
we even opwarmen, een stempel krijgen en … Sinterklaas een handje geven. Die 
kwam hier – na een sfeervolle aankomst in Den Oever – lunchen met zijn Pieten. 
 
We vervolgden onze weg rich0ng ’t Wad, waar we de Jacobsweg oppakten. Die bracht ons over de 
binnenwegen van het voormalige eiland Wieringen naar Stroe en de Heidense Kapel Wieringen. 
Ondanks regen en wind genoten we van het karakteris0eke weidse landschap. Bij de kapel konden we 

niet alleen een stempel halen, maar ook laten zien 
dat er met gemak heel veel pelgrims (en een hond) 
in een klein kapelletje passen. 
Na deze schuilpauze ging het verder naar ons 
keerpunt in Hippolytushoef: de even mooie als 
in0eme RK Kerk die helaas dreigt te verdwijnen. De 
gastvrije ontvangst met koffie en thee was meer dan 
welkom: we konden weer een beetje opwarmen, 
drogen (hoewel …) en in alle rust onze lunch opeten 
terwijl we werden bijgepraat over de geschiedenis 
en het droeve lot van de kerk. 
Daarna ging het over de dijk, langs het Wad en via 
het stukje Jacobsweg dat we eerder oversloegen, 

terug naar Den Oever. Weer thuis – rozig bij de warme kachel – konden we terugkijken op een fijne 
wandelervaring. Een herfstwandeling in op0ma forma, vooral dankzij het gezelschap van al deze 
uitstekend weerbestendige collega-pelgrims. En natuurlijk met heel veel dank aan organisatoren 
Peter de Jongh Visscher, Arianne Hartenberg en Carla Möring 
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