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Op 4 november hadden we onze najaarsbijeenkomst in Heemstede. 
Door de verbouwing in het Rosenstock Huessyhuis in Haarlem, konden 
we gelukkig hier terecht in deze mooie voormalige kerkruimte met 
prachtige glas in loodramen. 
Vanaf kwart voor één kwamen de eerste deelnemers al binnen door het 
slechte weer en iemand kwam helemaal uit Sassenheim gelopen. 
Helaas hadden we ook een paar afzeggingen, doordat er problemen 
waren met het openbaar vervoer. Na een kopje koffie/thee met wat 
lekkers begonnen we ons programma.  
Ria Kauffman heette iedereen van harte welkom namens het bestuur en 
gaf uitleg over het middagprogramma en een terugblik op het afgelopen 
jaar met het nieuwe bestuur. Hierna werd Marjolein v.d. Vlugt naar voren 
gevraagd. Marjolein gaat ons bestuur versterken en daar zijn we heel blij 
mee. 



 
Vervolgens begon Bouwe van Rijn met de presentatie over de nog vrij 
onbekende camino van Cluny naar Le Puy en Velay. Dit is de GR765. 
Bouwe gaf een uitgebreide toelichting met veel foto’s en uitleg. Het lijkt 
een prachtige route met veel mooie uitzichten over het prachtige Franse 
landschap tussen Cluny en Le Puy en Velay. Zeker de moeite waard om 
deze route een keer te lopen. 
Hierna hadden we nog even pauze voor een kopje koffie/thee en raakten 
we met elkaar al aan de praat rondom de tafel met boekjes, fotoboeken 
en kaarten van Spanje en Portugal. 
Rond 15.00 uur begonnen we met de Pelgrimsparade. We luisterden 
naar prachtige verhalen over de camino’s die afgelopen jaar gelopen en 
gefietst zijn. 
Het blijft toch bijzonder hoe mensen voor de eerste keer of meerdere 
keren, alleen of met elkaar op pad geweest zijn naar Santiago de 
Compostella of verder. 
Een feest om naar te luisteren. Ook bijzonder was het aanvullende stukje 
van Joke de Bakker, die vertelde dat alles niet mogelijk was zonder de 
vele hospitalero’s die al de pelgrims ontvangen en verzorgen. Het is 
mogelijk om hospitalero te worden. 
Na ons mooie programma was het tijd voor café st. Jacques en onder 
het genot van een glaasje werd er nog heel wat met elkaar gepraat over 
het afgelopen jaar en de nieuwe plannen voor het volgende jaar. 
Al met al hebben we met elkaar een inspirerende middag beleefd. 
 
Ria, Joke, Robert en Kees. 
 
 


