Verslag van Wandelweekend Vessem van 20 t/m 22 oktober 2023

Inleiding

Het wandelweekend in Vessem is weer van stal gehaald, sinds 2018
had dat, mede door de coronatijd, niet meer
plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur heeft hier
weer invulling aan gegeven en in het bijzonder
heeft Ria Kauffman zicht daar sterk voor
gemaakt.

De hospitalero’s in deze herberg Kafarnaiim
waren Kees en Joke. Kees die zich hier als een
vis in het water voelt, omdat hij dat samen met
zijn Els al eerder had gedaan, en Joke, die als
vrijwilliger in Roncevalles regelmatig te vinden is.

Dag 1 Vrijdag
Vanaf Hillegom rijdt Ton met Baudien, Yvonne en Aad naar Vessem.
Bij De Lucht houden we een koffiestop. Aad rijdt verder naar
Vessem, waar we omstreeks half twaalf worden
verwelkomd door de staf en de anderen die al zijn
gearriveerd. Ton heeft uit Hillegom appelkanjer
meegenomen, die we ons bij de koffie heerlijk laten
smaken.

We maken kennis met de
deelnemers en in de middag
maken we een wandeling, die
~ nogal nat blijkt uit te pakken.
| Er valt die middag 41 mm
regen en op momenten lopen
we in de stromende regen.

Halverwege krijgt Ton een flauwte en we zoeken een gelegenheid om
onder een luifel van een verderop gelegen boerenerf even tot rust



te komen. We mogen bij de gratie
van Jacob schuilen van de man,
die daar woont en zijn vrouw, die
later met de auto binnenkomt,
ziet alles aan met een stemming
van "Wat moeten jullie hier". Van
beiden wordt geen empathie

ervaren want ze doen niets om ons op een of andere manier te
helpen. Sako loopt met Marjolein vooruit om de auto op te halen,
waarmee Ton dan het laatste stuk terug naar Vessem kan worden
vervoerd. We hebben er zo ongeveer 10 km opzitten.

Na terugkomst drinken we thee en later hebben we met elkaar een
borreluurtje.

De keukenploeg, bestaande uit Joke, Willem
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en Kees, bereidt een maaltijd voor van rode i

kool met zuurvlees. Vooraf wordt heerlijke
linzensoep geserveerd en als toetje krijgen
we yoghurt met vruchten.

Na het eten hebben we aan de vierkante tafel samenspraak en
bespiegelingen met betrekking tot de Camino.

Om 23.00 uur wordt het tijd om naar bed te gaan.



Dag 2 Zaterdag

Ontbijten doen we om 8 uur. Na
het ontbijt gaan we naar de
kapel en zingen daar het
Ultreia-lied. Vanaf 10 uur gaan
we op pad, na het eerste stuk
wordt het een stiltewandeling
met een gedicht uit de
dertiende eeuw van een beroemde Perzische schrijver, Mevlana
Rumi, om over na te denken.




Na 20 minuten een nieuwe stop om reacties te
horen van ieder individueel.

Vervolgens gaan we naar de bakker in Hoogeloon
voor een koffiepauze op het buitenterras. Via een
andere weg in zonnige omstandigheden met een
kapelletje onderweg weer terug naar Vessem. De
weg langs de Beerze is verzopen door overvloedige
regenval, dus nemen we de asfaltvariant. Bij
Jacobshoeve komen we bij het Cruz de Ferro, waar
iedereen de meegebrachte steen der lasten kwijt
kan met eigen tekst er op geplaatst. Na een
koffiepauze in de ontvangstruimte keren we weer terug naar de
Pelgrimshoeve Kafarnaiim. De wandeling is weer zo rond de 10 km.

Marjolein probeert
ons warm te maken
voor een
schilderactiviteit,
respectievelijk
workshop, en zij wil
van iedereen de
creativiteit omhoog
halen iefs te schllder'en waar je blij van wordt of waar je inspiratie
naar toe gaat met als mooi resultaat
een variatie van tekeningen en kleuren.
Voor de avondborrel beschikken we
over wijn, bier en fris met wat nootjes
en lekkere hapjes
Het avondeten bestaat uit door
Marjolein bereide nasi goreng,
gebaseerd op het recept van haar
vader.




Omdat Kees en Joke, die halverwege de wandeling weer terug gingen
en de tweede sessie hadden gemist doen we nog eens een herhaling
van de middagsessie. Daarbij kwam wel een andere activiteit, die Ria
had voorbereid met kaartjes om een gezamenlijk gesprek tot stand
te laten komen, in het gedrang

De wandeling voor morgen wordt voorbereid op de app en komt
wederom uit op zo'n 10 km.

Nog een laatste borrel, voordat we gaan slapen om kwart over elf.

Dag 3 Zondag

Om 8.00 uur zitten we allemaal weer
aan het riante ontbijt met lekkere
broodjes, beleg, eitje erbij en nog
meer fruitig lekkers.

We spreken af dat we allemaal onze
eigen kamer weer opruimen en
schoonmaken.

Voor de wandeling begeven we ons
weer naar de kapel om het Ultreialied
te zingen.




De start van de
wandeling is om 9.30
uur en de route is naar
het Grootmeer.
Onderweg komen er op
de route veel
mountainbikers langs
zodat we de route
enigszins aanpassen en zo wordt de geplande route van 10 km
verlengd tot 11,3 km, het laatste stukje korten we door de regen in
en zijn zo versneld weer terug.

Met de laatste lunch samen en een dankwoord van Willem nemen we
afscheid van elkaar en gaan we ieder zijns weegs weer op huis aan.

Tenslotte.

Wat hebben we met elkaar genoten van de mooie wandelingen en de
fantastische gesprekken die er gevoerd zijn. Het huis Kafarnaiim
was een riante herberg en alles was perfect georganiseerd, door het
duo Kees en Joke. Zelfs de schildersessie van Marjolein bracht het
beste in ons naar boven met mooie resultaten.




Dank voor ieders bijdrage in dit geslaagde wandelweekend

Buen
camino!

Tekst en foto's: Aad van Houten



