Jacobswandeling 30 september 2023
Van Heemstede Aerdenhout (NS) naar Hillegom (NS)
Een wandeling van 16 km over en langs diverse buitenplaatsen.

We verzamelen om 10.00 uur

op station Heemstede

" Aerdenhout aan de
westzijde. We zijn met 17

q personen gestart op een

: ; dag, waarop de zon zich

behoorlijk liet zien. Heerlijk

wandelweer.

De eerste buitenplaats is Leyduin. Daar lopen we
het bosgebied in en staan even stil bij de
Belvedere, die destijds een mooi uitzicht bood op
de omgeving, nu zijn de bomen hoger en is het
uitzicht voornamelijk groen. Bij Gasterij Leyduin
na ongeveer 3 km wandelen hebben we een
koffiepauze.

Als we weer op
pad gaan staan we
- even stil bij de

~ Kapel, een

'~ schuilkerk uit de
tijd na de
Reformatie.
Anderen dichten er een minder brave en niet zo heilige bestemming
aan toe en wel een “"kroeg annex hoerhuis”, liggend aan de Leidsche
Vaart met als halteplaats Het Manpad. Ook toen in 1884 de spoorlijn



Haarlem Leiden tot stand kwam was er een Halte Manpad, zodat ook
die verklaring acceptabel kan zijn.

' Daarna volgen het Huis te
» Manpad, we steken door
naar Overplaats, met
wederom een Belvedere en
in de zichtas daarvan het
hoofdgebouw van De
Hartekamp.

In het Linnaeushof vinden we een lange bank waar we in het zonneftje
de lunch nuttigen. Via het Bennebroekse Bos komen we bij nieuwbouw
terecht waar bewoners van de Hartekamp zijn geintegreerd in een
hieuwe woonwijk.

Het Luciaklooster is daar opvallend aanwezig met zijn grote
kloostertuin annex begraafplaats voor de nonnen van destijds. Het
klooster is omgevormd tot luxe appartementen en een zijtak ervan



die destijds uitbreiding was van het klooster wordt nu gebruikt voor
tijdelijke huisvesting van Oekrainers.

In de voortzetting van onze tocht treffen we Bert Roebert bij zijn
huis. Bert is lid van het Genootschap en een belangrijke verzamelaar
van Jacobalia. Voor pelgrims is de term "toeval bestaat niet” een veel
gebruikte uitdrukking. Die lijkt ook hier van foepassing.

Via Bennebroek komen we op het grondgebied van Hillegom, waar we
de Vosse- en L A
Weerlaner Polder h g
doorkruisen tot
we uitkomen bij
het monument
van de Beatles,
die in Hillegom in
1964 heeft
opgetreden in
Treslong.

Na daar even bij te hebben stilgestaan lonkt het terras van de
Hillegomse Tennis Club HTC. Daar ronden we de wandeling af op het
gezellige buitenterras met Café Saint Jacques.

Rest dan nog de laatste kilometer naar NS station Hillegom.
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