
Verslag Herfstwandeling NGSJ op 7 oktober 
2023 
 
Bij restaurant Spijker in Beek verzamelden zich 20 deelnemers voor de 
jaarlijkse herfstwandeling.  
Mooi op tijd was iedereen binnen. De koffie/thee en appeltaart smaakten 
prima.  
 
Nadat iedereen welkom geheten werd door Anita is eerst Marcel in het zonnetje gezet. Hij heeft 
nadat we tijdens de 2-daagse in maart een idee op tafel hebben gelegd voor een regiobadge iemand 
geregeld die een ontwerp daarvoor gemaakt heeft.  
De ontwerper zit op dit moment in Bulgarije en zodoende heeft Marcel dus het presentje namens 
hem in ontvangst genomen.  
 
Iedere deelnemer aan de activiteiten in de regio zal bij de eerste keer deelnemen zo’n regiobadge 
ontvangen. Vandaag konden er al mooi een paar uitgedeeld worden. Op de badge zijn de Waalbrug, 
John Frostbrug, de Eusebiuskerk en de Stevenkerk te zien. De badge is uitgevoerd in de kleuren van 
de vlag van Gelderland.  
(De badge is ook te koop € 5,00 p.st., mailtje sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl voor 
info)  
 

Jan Hein heeft de herfstwandeling bedacht en voorgelopen dus 
onder zijn supervisie zijn we om 10.30 uur gestart. Eerst Beek uit 
via de bebouwing en de drukke rijksweg. Vandaar liepen we al snel 
het rustige binnenveld in richting Persingen. Bij het kerkje van 
Persingen stonden we stil en heeft Jan Hein de rijke geschiedenis 

verteld van dit kerkje. Voor wie de 
uitgebreide versie hiervan wil 
lezen klik hier. 
 

We zijn tot bijna in Nijmegen 
gelopen met nog een korte 
stop met verhaal bij het 
Hollands Duits gemaal, en 
toen via de boogbrug de 
Ooijpolder in gegaan. Prachtig stukje natuur waar de grote 
grazers heerlijk lagen te zonnen op het strandje. Op een mooie 
afstand zodat wij er rustig aan voorbij konden lopen.  
Voor wie het wilde konden we de uitkijktoren bij de 
Groenlanden op waar ook hier een mooi verhaal werd verteld. Bijzonder leuk hoe Jan Hein dit 
allemaal aan elkaar weet te praten en ons een andere kijk op de omgeving weet te geven. Bij de 
uitkijktoren vertelde hij dat hij ooit eens in een luchtballon heeft gevaren en op die manier het water 

ontdekte waarover je vanuit de uitkijktoren kunt kijken. Hij had al 
vele malen door het gebied gelopen, maar door de dichte 
begroeiing was de grote plas hem nooit opgevallen. Hoog in de 
lucht was hij helemaal verbaasd over de grote van het water 
waarover we nu stonden uit te kijken. Daarna is hij natuurlijk ook 
de uitkijktoren op gegaan om het nogmaals te aanschouwen. Zo 
zie je maar weer eens. Die uitkijktorens her en der in het land zijn 
toch té leuk om zomaar aan voorbij te lopen. Beklim ze gerust als 
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je eens een mooie wandeling aan het maken bent. Wie weet wat voor moois er allemaal nog te 
ontdekken valt.  
 
Na de toren zijn we langs de bisonbaai gelopen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de bisonbaai zo 
heette omdat er grote grazers rondlopen. Dat blijkt mooi anders te zijn. De bisonbaai is een 
zandwinningsgat dat gegraven is door machines met de naam Bison. De grote grazers zijn natuurlijk 
bizons. Ach ja…gelukkig ben ik niet de enige die dat dacht.  
 
De lunch bij restaurant Oortjeshekken was super en maakte dat 
we allemaal genoeg brandstof in ons hadden om het tweede 
deel van de wandeling aan te kunnen. Jan Hein heeft het 
‘lekkerste’ voor het laatst bewaard en ons eerst het pontje bij 
Persingen laten nemen en daarna flink de heuvels laten voelen 
van de Elyseese Velden.  
Met nog een leuk verhaal bij 
de Kabouterboom in Beek 
kwam er zo zoetjesaan een 
einde aan deze heerlijke herfstwandeling.  
Met z’n allen zijn we nog neergestreken op het terras bij 
restaurant Spijker voor een drankje en een praatje. Wat 

hebben we genoten met z’n 
allen.  
 
Zoveel mooie gesprekken 

onderweg, zoveel plannen en heerlijk om te merken dat de spirit 
er weer is. Zo leuk om al jullie verhalen aan te horen en te voelen 
dat jullie willen helpen met activiteiten. Dank jullie wel daarvoor. 
Dat geeft ons als regiocommissie het gevoel dat we op de goede 
weg zijn met onze activiteiten. En zo kunnen we onze missie,  - er 

met elkaar voor elkaar zijn -  in de regio een warm hart toe dragen.  
 
Dank jullie wel voor de mooie bijdrage van € 70,00 in de donativopot. 
 
Dank je wel Jan Hein voor het bedenken, voorlopen en begeleiden van deze Herfstwandeling.  
 
Zien we jullie volgend jaar allemaal weer bij de Herfstwandeling? Natuurlijk zien we jullie graag ook 
eerder bij alle andere mooie activiteiten die op het programma staan. Hou onze nieuwsbrief in de 
gaten of kijk op de agenda op www.santiago.nl 


