
Jacobsdag 2023 

29 juli verzamelden zich een kleine 60 deelnemers bij het Dorpshuis 

in Rheden om te gaan genieten van de Jacobsdag 2023. De 

vrijwilligers en de deelnemers druppelen zachtjes aan binnen in het 

Dorpshuis. Oude bekenden en nieuwe gezichten begroeten elkaar. 

Al snel is het een gezellige boel en zit bijna iedereen wel aan de 

koffie of thee en wat lekkers.  

Marc heet iedereen welkom en legt uit wat de bedoeling van deze 

mooie Jacobs dag is. We zullen eerst een klein stukje lopen om naar 

de Bomenkathedraal te gaan die verscholen ligt in de bossen van 

Rheden. Daar worden we ontvangen door de eigenaresse Marianne 

van der Does vieren we samen de Jacobsviering die voorgegaan 

wordt door Ekkehard Muth en Gabriëlle Gies.  

Na de viering volgt er een lunchpauze en daarna een wandeling van 

zo’n 10 km door het prachtige Veluwezoom gebied. Dit alles kunnen we als regio natuurlijk alleen 

maar organiseren voor iedereen als we als pelgrims de donativopot willen omarmen en er onze 

bijdrage in willen storten, zo vertelt Marc.  

Al snel gaat de pot rond en vliegen spontaan de eerste donativo’s al de pot in. Maar dan is het toch 

echt tijd om te gaan en lopen we in een kleurrijk lint door de straten van Rheden naar de rand van 

het Veluwezoomgebied. Het is geweldig hoe we weer ontvangen worden op het privé terrein. Het 

pad naar boven was zelfs van de grootste onkruidslierten ontdaan zodat we vrije doorgang hadden 

naar de ingang. Marianne van der Does stond al op ons te wachten. Wat een grote groep riep ze een 

paar keer vol bewondering. Wat goed dat jullie er allemaal zijn. Haar enthousiasme is zo aanstekelijk.  

Meneer van der Does heette ons vervolgens welkom in de bomenkathedraal en vertelde over de 

totstandkoming van deze bijzondere plek, de rode en de groene beuken.  

Daarna namen Gabriëlle en Ekkehard het over en begon de viering. Onder de bomen, in een klein 

zonnetje, zaten we in een bijna windstille bomenkathedraal te luisteren naar de mooie overweging 

die Gabriëlle had nadat ze eerst het gedicht van Huub Oosterhuis ‘De schat’ had voorgelezen.  

De schat 

God liep over de ruimte.  
Alle zonnestelsels en sterrenhemels waren als een akker onder 
zijn voeten.  
Toen vond hij een schat in de akker verborgen.  
Het was deze aarde met een mens erop.  
En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had,  
zijn almacht en zijn alziend oog,  
zijn hemel en zijn hel en kocht de aarde.  

 
In haar overweging wist ze een mooie bruggetje te slaan naar het 
Pelgrimeren. Ze wist op een prachtige manier de geschiedenis van 
Jacobus de Meerdere en het pelgrimeren te verwoorden naar het 
heden n.a.v. dit prachtige gedicht. Ademloos en met een brok in mijn 
keel heb ik zitten luisteren naar haar woorden. Met z’n allen hebben we 
het brood en de wijn gedeeld en kregen aan het eind van de viering 



degene die dat wilden de Pelgrimszegen. Degene die op camino gaan mochten in een kringetje bij het 
altaar komen staan en daarom heen degene die thuisbleven. De thuisblijvers legden hun handen op 
de schouders van de op Caminogangers. Gabriëlle en Ekkehard spraken de pelgrimszegen uit. Wat 
een bijzondere ervaring om op deze te manier weggezonden te mogen worden. Kippenvelmomentje.  
 
Na de viering hebben we genoten van onze lunch en daalden we af 
naar de rand van het Veluwezoomgebied. De pret was van korte 
duur want na elke afdaling volgt weer……een beklimming! En weer 
een afdaling en weer……juist ja….daar staat dit natuurgebied ook 
om bekend en maakt het ook zo fijn om er doorheen te kuieren.  
St. Clara was niet helemaal helder vandaag en liet onderweg een 

paar spetters vallen. Maar die 
konden de pret niet drukken. 
Pelgrims weten daar zo op hun 
eigen eigenwijze wijze mee om te gaan. De één stapt nog een 
poosje dapper door, de ander vliegt bij het eerste spatje in zijn 
poncho, of steekt de plu op. Zoveel mensen, zoveel wensen in deze. 
Maar 1 ding is zeker….het humeur blijft bij iedereen goed! We 
nemen het gewoon zo het komt.  

 
Bij rustpunt de lappendeken wachtte ons een verrassing. St. Jacobus en zijn 
metgezel Eric stonden ons op te wachten met koffie, thee, limonade, water, 
spekkies, koekjes, en pruimen. Wat een luxe!  
Voor ieder die dat wilde stond er zelfs ook nog een stoel klaar. Het was lastig 
daar weer te vertrekken. Zo gezellig zitten te keuvelen met al dat lekkers erbij 
maakte dat we niet heel snel in de benen te krijgen waren.  
 
Marc ging uiteindelijk als een echte leider al vast op pad en Jan en ik waren de 
hekkensluiters. Zeker wetend dat we niemand hadden achter gelaten gingen 
ook wij weer vol goede moed op pad, de sliert pelgrims in de verte volgend. 
Maar toen….kwamen we op een kruising met wel 4 keuzes en zagen we ineens geen pelgrims meer 
voor ons. Dat was raar! Alsof ze in het niets waren opgelost. Hoe kan dat nou vroegen wij ons af. 
Zojuist zagen we ze nog en nu zijn ze ineens foetsie. Een hele rare gewaarwording.  
Toch maar even Marc bellen. Marc waar zijn jullie? Jullie zijn de hekkensluiters ‘vergeten’ zei ik. 
Hihi….blijkt het geen 4 maar een vijfsprong te zijn waar we staan en is de sliert pelgrims het scherp 
linksaf en dalende weggetje ingeslagen. Vandaag dat wij ze niet meer zagen.  
Gelukkig konden we snel weer aansluiten bij de groep. Onderweg grappend dat je 10% wel mag 
kwijtraken, maar toch wil je dat niet echt natuurlijk.  
 

De verdere tocht ging over landgoed Rhederoord via Rozenbos 
terug naar het dorpshuis. Daar werden we door de ontzettend 
hardwerkende kok en zijn vrijwilligers met open armen ontvangen 
en al snel was iedereen voorzien van een drankje en was het goed 
uitrusten en verder kletsen.  
De heerlijke geuren uit de keuken maakten dat we best lekkere 
trek kregen en nieuwsgierig werden naar wat er voor een 
pelgrimsmaaltijd voor ons bereid was.  
 

Wauw….wat een werk is er verzet. Rendang, rijst, een vegetarische currysaus, aardappelschijfjes, 
gekookte groenten, diverse salades, kroepoek. En ook nog 2 soorten soep vooraf.  We hebben heerlijk 
gegeten van al dit lekkers. Het toetje van hangop met verse vruchten was helemaal een verrassing en 
een mooie afsluiting van deze pelgrimsmaaltijd.  



 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Jacobsdag 2023. Dank jullie wel voor jullie 
aanwezigheid, de mooie gesprekken, de plannen die gedeeld zijn. Wat gaan er weer veel pelgrims op 
weg nog dit jaar. Heerlijk om te horen. Buen Camino voor allen die nog gaan.  
Een mooie zomer voor de thuisblijvers.  
 
Bedankt voor jullie gulle bijdragen in de donativopot. Met elkaar er voor 
elkaar zijn in de regio Arnhem-Nijmegen (en daarbuiten) kunnen we zo 
blijven waarmaken.  
 
Graag zien we jullie weer bij het 
Café St. Jaques op 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december. 
Herfstwandeling op 7 oktober 
Terugkomavond op 16 november 
Snertwandeling op 9 december  
 
Ultreia, Ultreia, 
 
De regiocommissie, 
 
Marc, Jan, en Anita  
 
 
Voor nog meer foto’s klik op bijgaande link: 2023 0729 Jacobsdag 

https://1drv.ms/f/s!AsWI8dvRqottgo8XLlLv0hUtH3gFfg?e=sE4YGg

