
 
 
 
24/6 Hebben we een wandeling gemaakt vanaf station Haarlem naar Bloemendaal aan zee.  
 
Eerst een stukje door Haarlem stad, daarna via het Houtman pad en de Brouwers kolk naar de Kennemerduinen. 
Bij educatief natuurcentrum het Wed koffiegedronken. Verder gegaan door de Kennemerduinen.  
 

Diverse uitzichten genoten o.a. op het vogelmeer. Bij 
Parnassia nog even gestopt, voor de liefhebbers was het 
mogelijk een duik in zee te nemen (wat een prachtig weer!!!) 
over het strand naar de kop van de zeeweg, alwaar we de 
bus naar Haarlem station namen.  
 
 
 
Nog even café sint Jacques gedaan op het stationsplein bij 
het wachtlokaal. Het was een heerlijk dagje! 
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