
Uitnodiging en aanmelden Jacobsdag op 29 juli 2023  
 
Wij nodigen jullie uit om op 29 juli met ons de 
Jacobsdag te vieren in Rheden.  
10.00 uur zullen we starten in het Dorpshuis in Rheden 
met koffie/thee en wat lekkers.  
10.45 u vertrekken we dan al wandelend naar de 
Bomenkathedraal waar Marianne van der Does ons 
gastvrij ontvangt. De Bomenkathedraal is een unieke 
plek voor deelnemers van deze activiteit in de regio 
Arnhem-Nijmegen, het is privéterrein en normaal 
gesproken niet toegankelijk.  
11.30 u start de oecumenische viering waarin Ekkehart 
Muth en Gabrielle Gies voorgaan. Pelgrims die dit jaar 
vertrekken kunnen op verzoek de pelgrimszegen krijgen. Vermeld dit bij je aanmelding. Verder kun je 
na afloop van de viering in de bomenkathedraal een unieke stempel ontvangen voor in je 

Pelgrimspaspoort. 

Na de viering wandelen we door het prachtige 
Veluwezoomgebied en eten onderweg onze eigen 
meegebrachte lunch. Zorg bij warm weer dat je 
voldoende eten en vooral drinken meeneemt! 

14.15 u vertrekken we voor het laatste deel van de 
wandeling om rond 16.00 uur met 11,5 km in de benen 
weer aan te komen bij het dorpshuis in Rheden waar de 
kok voor ons een heerlijke pelgrimsmaaltijd zal 

klaarmaken. 

We verwachten rond 18.30 uur deze geweldige dag te kunnen afsluiten en dan hopen we terug te 
kunnen kijken op een onvergetelijke ervaring. 

Zoals gebruikelijk in onze regio zullen aan deze dag geen vaste kosten verbonden zijn. Wij hopen en 
verwachten wel dat een ieder naar draagkracht zijn/haar bijdrage in de donativo pot zal stoppen 
zodat we er met elkaar, voor elkaar kunnen zijn in onze regio. Voor het eerst zal de donativopot 
voorzien zijn van een scanbare QR code zodat jullie je bijdrage desgewenst ook digitaal kunnen 
overmaken. Contact mag natuurlijk altijd.  

Er kunnen deze dag zo'n 60 deelnemers mee. Deelnemers uit andere regio's zijn ook van harte 
welkom. 

Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl en vermeld in de 
onderwerpregel - deelname Jacobsdag - Zet in de mail je naam en telefoonnummer met hoeveel 
personen je komt en of je een vegetarische maaltijd wilt ja/nee, en of je wel/niet de pelgrimszegen 
wenst te ontvangen. 

Wij vragen jullie zo veel mogelijk met het OV te komen. Het dorpshuis is op loopafstand van het 
station Rheden. Er is beperkt parkeergelegenheid. 

Meld je snel aan want vol is echt vol. 


